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Lente
U ontvangt deze uitgave van het Parochieblad in de 
Veertigdagentijd, de voorbereidingstijd op de Goede Week en 
Pasen. Het is een bijzondere tijd: eens per jaar geeft de Kerk ons 
gedurende 40 dagen een periode om aan onszelf te werken. Als 
het goed is worden we zo elk jaar weer een beetje beter; maar als 
we eerlijk zijn hebben we deze periode elk jaar weer nodig om 
terug te keren op het goede pad. De Kerk kiest bewust voor de 
term Veertigdagentijd in plaats van Vastentijd, om niet de nadruk 
teveel te leggen op het vasten, op het jezelf dingen ontzeggen. Als 
we immers alleen maar bezig zijn met hoe weinig vlees we eten, 
het laten staan van zoetigheden of hoe goed we bezig zijn door de 
fles niet te openen, wordt de beleving van deze voorbereidingstijd 
op Pasen wel heel beperkt.

Toch is het idee achter dat vasten natuurlijk niet slecht. Niet 

voor niets zijn er initiatieven als ‘dry January’ of ‘Stoptober’. Om 

ons voor te bereiden op het vieren van Goede Vrijdag en Pasen 

worden we door de Kerk aangemoedigd om onszelf te ‘snoeien’, 

om het maar zo te zeggen. Zien wat ons teveel in beslag neemt, 

dingen herkennen die ons leven bepalen, de zaken zien die ons 

ervan weerhouden échte aandacht te hebben voor onze naaste. 

Of dat nu in ons huwelijk is, in het gezin, bij familie of gewoon met 

vrienden. Kunnen wij nog échte aandacht opbrengen voor elkaar?

In onze tijd is er zorg over social media die als verdienmodel 

hebben onze aandacht zolang mogelijk vast te houden. En 

daardoor zo ontwikkeld worden dat ze daadwerkelijk verslavend 

zijn. Het gaat allang niet meer om het volgen van wat vrienden 

doen of het op de hoogte houden van familie. En als mensen 

zijn we er gevoelig voor, door een combinatie van gemakzucht 

en luiheid. De Veertigdagentijd is misschien wel bij uitstek een 

periode om ons te oefenen in het afscheid nemen van social 

media. Al was het maar voor een deel. Zodat er weer ruimte komt 

in ons leven, rust, en we weer echt aan onszelf kunnen werken en 

er voor onze naasten kunnen zijn.

Zo zijn er natuurlijk nog wel meer voorbeelden te bedenken. 

Misschien praten we wel te gemakkelijk over anderen als die er 

niet bij zijn. We weten dat het niet hoort, dat het vaak zelfs slecht 

is. In deze periode mogen we ons erin oefenen daar alert op te 

zijn bij onszelf en die gewoonte af te leren.

We zeggen allemaal dat we behoefte hebben aan rust, aan 

bezinning. En velen van ons vinden die wekelijks in de kerk. Maar 

laten we deze Veertigdagentijd ook gebruiken om daar bewust tijd 

voor vrij te maken, misschien wel dagelijks. Gewoon, tien minuten, 

of een half uur. Misschien even iets in de bijbel lezen, of gewoon 

even stil zijn. En daardoor open staan voor Gods stem die niet 

schreeuwt, maar fluistert in ons leven.
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VAN PALMZONDAG TOT PASEN, HEMELVAART EN PINKSTEREN

29 MAART, PALMZONDAG 

	 Overveen	 10.00 uur kapelaan N. Beemster 

	 Zandvoort	 10.00 uur pastoor B. Putter 

	 Joseph	 09.30 uur pater A. Schmidt met 
kinderen en korte versie lijdensverhaal

		  11.00 uur pater A. Schmidt

	 Schalkwijk	 10.00 uur diaken Gert Jan v.d. Wal 

	 Bavo	 10.00 uur mgr. J. Hendriks

31 MAART

	 Bavo	 19.30 uur Avond van Barmhartigheid  	
                   met biechtgelegenheid

1 APRIL

	 Bavo	 19.30 uur Chrismaviering 

2 APRIL, WITTE DONDERDAG

	 Overveen	 19.00 uur pastoor B. Putter

	 Joseph	 19.00 uur pater A. Schmidt 

	 Bavo	 19.30 uur mgr. J. Hendriks 

3 APRIL, GOEDE VRIJDAG

	 Overveen	 15.00 uur kapelaan N. Beemster

	 Zandvoort	 10.30 uur pastoor B. Putter en                	
                   T. Boddaert

	 Joseph	 15.00 uur plebaan F. Bunschoten

		  19.00 uur pater A. Schmidt     

	 Schalkwijk	 14.30 uur diaken G. J. v.d. Wal 

	 Bavo	 15.00 uur kapelaan T. Warnaar

		  19.30 uur mgr. J. Hendriks 
                   (plechtigheden)

		  21.00 uur kapelaan T. Warnaar 
                   (Lamentations)

4 APRIL, PAASZATERDAG

	 Overveen	 20.00 uur kapelaan N. Beemster 

	 Zandvoort	 20.00 uur pastor D. Duijves

	 Joseph	 21.00 uur pater A. Schmidt     

	 Schalkwijk	 21.00 uur pastoor B. Putter en 
                    diaken G. J. v.d. Wal

	 Bavo	 21.00 uur mgr. J. Hendriks en 
                    kapelaan T. Warnaar

5 APRIL, PASEN 

	 Overveen	 10.00 uur pastoor B. Putter

	Aerdenhout	 10.00 uur pastor D. Duijves 

	 Zandvoort	 10.00 uur kapelaan N. Beemster

	 Joseph	 10.00 uur pater E. Kissboat 

	 Schalkwijk	 10.00 uur diaken G. J. v.d. Wal

	 Bavo	 10.00 uur plebaan F. Bunschoten

6 APRIL, TWEEDE PAASDAG

	 Joseph	 10.00 uur kapelaan N. Beemster

	 Bavo	 10.00 uur kapelaan T. Warnaar

14 MEI, HEMELVAARTSDAG

	 Overveen	 10.00 uur kapelaan N. Beemster 

	 Zandvoort	 10.00 uur pastoor B. Putter

	 Joseph	 10.00 uur pater A. Schmidt     

	 Schalkwijk	 10.00 uur diaken G. J. v.d. Wal

	 Bavo	 10.00 uur plebaan F. Bunschoten

24 MEI, PINKSTEREN

	 Overveen	 10.00 uur kapelaan N. Beemster

	Aerdenhout	 10.00 uur pater E. Kissboat

	 Zandvoort	 10.00 uur pastoor B. Putter

	 Joseph	 09.30 uur plebaan F. Bunschoten

		  11.00 uur plebaan F. Bunschoten

	 Schalkwijk	 10.00 uur pastor D. Duijves

	 Bavo	 10.00 uur mgr. J. Hendriks

25 MEI, TWEEDE PINKSTERDAG

	 Joseph	 10.00 uur kapelaan N. Beemster

	 Bavo	 10.00 uur kapelaan T. Warnaar



KERKBALANS

De jaarlijkse Actie Kerkbalans is onmisbaar. 

Want kerk-zijn kost geld. Denk aan onderhoud 

van gebouwen, bloemen, kaarsen, liturgie, maar 

ook personeel en missionaire en maatschappelijke projecten. 

Kerken zijn volledig afhankelijk van giften. Al sinds 1973 werken 

kerkgenootschappen samen in Actie Kerkbalans om een beroep te 

doen op hun leden voor een financiële bijdrage. In de campagne 

van 2026 staat -wederom- de slogan ‘Geef vandaag voor de kerk 

van morgen’ centraal. De slogan is nog onverminderd actueel en 

aansprekend. U geeft toch ook om uw parochie? Maak een bijdrage 

over op de rekening van uw parochie!
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Dat we Hem mogen horen te midden van die eindeloze steeds maar 

groeiende stroom nieuwsberichten die als enig doel lijkt te hebben 

ons angst aan te jagen, ons onzeker te maken. En natuurlijk moeten 

we ons laten raken door het leed van mensen, wereldwijd en dichtbij. 

En uiteraard mogen we weten wat er in de wereld speelt. Maar laten 

we ervoor waken dat we erdoor overspoeld worden. Ons houvast in 

de stormen van deze wereld en van ons leven mogen we vinden in 

Christus. Hij die zichzelf voor ons gegeven heeft aan het Kruis. Hij die 

voor ons de dood heeft overwonnen. Hij heeft ons lijden gedeeld, 

is ons daarin voorgegaan. Het hoort bij ons leven. Maar tegelijk 

mogen we voortdurend de blik naar boven blijven richten. Want van 

God mogen we onze hoop verwachten. Uiteindelijk, na onze dood, 

maar ook al nu in ons leven mogen we zijn aanwezigheid ervaren. 

Wanneer we ons daarvoor open stellen. Daarin willen we ons deze 

Veertigdagentijd oefenen.

Zoals u ongetwijfeld hebt meegekregen hebben de parochianen van 

de Josephkerk aan de Jansstraat aan het begin van dit jaar afscheid 

moeten nemen van kanunnik Hendriks. Daarover kunt u op de pagina’s 

van de Josephkerk meer lezen. Velen van ons zullen hem missen. 

Voor het eerst in ruim 12 jaar de Goede Week zonder de kanunnik. De 

vieringen zullen gewoon doorgang vinden, maar toch zal het anders 

zijn. Zonder zijn kenmerkende stemgeluid, 

zijn zang en de klassieke wijze waarop hij de 

H. Eucharistie vierde. Maar in het vertrouwen 

dat hij nu thuisgekomen is bij de Heer en daar 

zijn eerste Pasen mag vieren. We bidden voor 

hem en mogen in dankbaarheid terugkijken 

op wat hij tijdens zijn priesterleven voor 

zoveel mensen heeft mogen betekenen.

Soms moeten we loslaten. Soms willen we 

loslaten. De Veertigdagentijd wil ons helpen 

ons daarin te oefenen. Zodat we ons eigen 

leven kunnen vernieuwen.

Daarmee wens ik u alvast een Zalig Pasen!

Mede namens medewerker geloofsopbouw 

Anne Commandeur, diaken Philip Weijers, 

diaken Gert Jan van der Wal, kapelaan Teun 

Warnaar, kapelaan Nars Beemster en plebaan 

Floris Bunschoten.

pastoor Bart Putter

Pasen is het feest van het leven

Waar paus Franciscus in de Goede Week 

vanwege zijn gezondheid bijna alle vieringen 

moest missen, sprak hij op Eerste Paasdag 

wel zelf de Urbi et Orbi-zegen uit. De 

verzwakte en kwetsbare paus nodigde 

daarbij iedereen uit om hun ‘zwakke handen 

in Gods sterke hand te leggen’. ‘Allen die hun 

hoop op God stellen, leggen hun zwakke 

handen in zijn sterke en machtige hand; zij 

laten zich oprichten en gaan op weg’, hield 

de paus de menigte op het Sint-Pietersplein 

voor. Zijn boodschap werd voorgelezen, maar 

hij sprak wel zelf de Urbi et Orbi-zegen uit.

Die uitspraak gold zeker voor paus 

Franciscus zelf, die sinds zijn ontslag uit 

het ziekenhuis op 23 maart erg kwetsbaar 

was. Zijn stem klonk ook zwak en zijn armen 

hief hij nauwelijks op bij het maken van het 

kruisteken. De tienduizenden mensen op 

het plein ontvingen die zegen echter met 

oorverdovend applaus. De 88-jarige paus, 

herstellende van een longontsteking, was niet 

aanwezig bij de paasochtendmis op het Sint-

Pietersplein, maar arriveerde kort na twaalven 

om de zegen te geven. Met zijn nog zwakke 

stem wenste hij iedereen een zalig Pasen en 

vroeg vervolgens aartsbisschop Diego Ravelli 

om zijn boodschap voor te lezen, waarin hij 

benadrukte dat ‘Pasen het feest van het leven 

is’.

‘God heeft ons geschapen voor het leven 

en wil dat de menselijke familie herrijst’, 

schreef hij. ‘In zijn ogen is elk leven kostbaar. 

Het leven van een kind in de moederschoot, 

maar ook het leven van ouderen en zieken, 

die in steeds meer landen worden gezien als 

mensen die je aan de kant kunt zetten.’

Paus Franciscus veroordeelde de 

‘grote dorst naar de dood’ die te zien 

is in geweld en oorlogen over de hele 

wereld en in de ‘minachting’ die mensen, 

inclusief regeringsleiders, hebben voor ‘de 

kwetsbaren, de gemarginaliseerden en 

migranten’.

Zoals gebruikelijk voor de boodschap bad 

de paus ook voor vrede in door oorlog 

verscheurde landen, waarbij hij Israël, 

Palestina, Oekraïne, Jemen, Soedan, Zuid-

Soedan, Congo en Myanmar bij naam 

noemde. Hij veroordeelde ‘het groeiende 

klimaat van antisemitisme in de hele wereld’ 

en vroeg ook aandacht voor ‘de mensen 

in Gaza, en de christelijke gemeenschap 

in het bijzonder, waar het verschrikkelijke 

conflict dood en verderf blijft zaaien en 

een dramatische en betreurenswaardige 

humanitaire situatie creëert’.

Na de Mis en de paaszegening stapte paus 

Franciscus in de pausmobiel en werd hij over 

het Sint-Pietersplein gereden, waarbij hij 

zwaaide naar de menigte en baby’s zegende.

bron: Katholiek Nieuwsblad

We kijken uit naar de Urbi et Orbi-zegen door 

paus Leo XIV op Eerste Paasdag. 

Een terugblik op Eerste Paasdag 2025, waarop de verzwakte paus Franciscus verraste met het zelf 
uitgesproken Urbi et Orbi. Op Tweede Paasdag verraste hij weer: hij blies zijn laatste adem uit om te 
gaan naar het eeuwige leven bij God, onze Vader. 



De bewening van Christus

Christus voor Pilatus

Johannes de Doper in de woestijn
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Het passieverhaal in Haarlem 
in de late middeleeuwen  
Een onbekende Haarlemse kunstenaar, veelal de Meester 
van Bellaert genoemd, schilderde in de jaren 1483-1486, 
een paneel, een schilderij op eikenhout, voorstellende 
Christus voor Pilatus. Op de voorgrond wordt de 
gemartelde Jezus door twee beulsknechten voorgeleid. 
Pilatus, die een met hermelijn afgezette mantel draagt 
zoals een Europees vorst uit die tijd zou hebben gedaan, 
houdt het briefje in zijn hand waarin zijn vrouw hem 
waarschuwde Jezus niet te veroordelen. Van achter een 
hek wordt dit gadegeslagen door enige toeschouwers. 
Op de achtergrond is een stadsgezicht te zien, waarin 
het Haarlemse stadhuis te herkennen valt. Daarachter 
staat een tweebeukige kerk, de kloosterkerk van de 
Dominicanen, die daar vanaf 1296 hun klooster hadden. 
Hun refter en kloostergang maken nog deel uit van het 
stadhuiscomplex en het poortje in de Zijlstraat naar het 
Pand en het Prinsenhof is een oude ingang tot dat klooster. 

In de late middeleeuwen was het niet 

ongebruikelijk Bijbelse gebeurtenissen in 

de eigen omgeving te plaatsen. Als Maria en 

Joseph in Bethlehem een herberg zoeken, 

gebeurt dat op een schilderij van Pieter 

Breugel uit 1566 in een winters Brabants 

dorp. Door Bijbelse verhalen in de eigen 

omgeving te plaatsen werden ze begrijpelijk 

voor de toeschouwer. Geertgen (kleine 

Geert) tot St Jans was een lekenbroeder uit 

het St. Jansklooster, het klooster waarnaar 

de Jansstraat is vernoemd en waarvan de 

kerk nu dienst doet als Noord-Hollands 

Archief. Hij wordt beschouwd als één van 

de belangrijkste schilders van zijn tijd. 

Omstreeks de tijd dat de Meester van Bellaert 

zijn Christus voor Pilatus maakte, schilderde 

Geertgen de bewening van het dode lichaam 

van Jezus. Dit was bedoeld als zijpaneel 

voor het altaarstuk in de kloosterkerk in de 

Jansstraat. In dit schilderij wordt het verhaal 

in een zuidelijke entourage geplaatst, maar in 

ander werk plaatste hij de Bijbelse afbeelding 

weer in de eigen omgeving. Zo lijken in zijn 

schilderij ‘Johannes de Doper in de woestijn’, 

de Kennemerduinen model te hebben 

gestaan voor die woestenij.   

Dat het verbeelden van het Passieverhaal niet 

tot de schilderkunst beperkt bleef, blijkt uit 

het eerste in Haarlem geschreven toneelstuk 

waarvan de titel is overgeleverd: Ecce Homo. 

Op St. Albrechtsdag, 24 november, de 

feestdag van de heilige Adelbert van Luik, 

werd in Haarlem in de late middeleeuwen 

steeds een processie gehouden, 

waarschijnlijk omdat dit de naamdag was van 

de belangrijke Hollandse graaf Albrecht van 

Beieren (1336-1404). In 1534 werd tijdens de 

processie een passiespel opgevoerd. Dit 'spul 

van Ecce Homo', het spel getiteld Ecce Homo, 

was een oorspronkelijk Haarlems toneelstuk 

over 'een deel van der passie ons Heren, 

twelck den gemeenen volcke zeer bequam 

gedocht heeft, overmits die vermaninge 

tot devoicien die dair inne gelegen was.' 

De tekst zelf is niet overgeleverd, maar de 

stadsbestuurders waren zo enthousiast dat 

de burgemeesters de toneelspelers drie 

tonnen bier gaven. Uiteraard moest dat in de 

boekhouding worden verantwoord en uit die 

boekhouding is het stuk bekend. 

Dat het stuk opriep tot devotie en vermaande 

tot vroomheid werd gewaardeerd, maar 

toen de spelers een jaar later een klucht 

opvoerden, nu na en niet tijdens de 

processie, waren de toeschouwers ook 

enthousiast. In de boekhouding stond nu dat 

het spel voor vrolijkheid voor het stadhuis 

en elders in de stad zorgde en het gewone 

volk werd vermaakt. Opnieuw kregen de 

rederijkers die dit hadden verzorgd drie  

vaten bier. 

Hein Klemann
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Concerten 

Passieconcert door Kathedrale Koor 

zondag 22 maart, aanvang 16.00 uur 

Deze muzikale reis nodigt uit om te luisteren, te 

contempleren en ons te laten meevoeren door de 

schoonheid van de muziek en haar diepere betekenis. 

Met de nieuwe organist Maarten Wilmink en de 

dirigenten Rick Muselaers en Laine Tabora.

Toegang gratis; na afloop is een collecte.

Bachs Matthäus Passion

Nergens wordt Bachs meesterwerk over het lijden en 

sterven van Christus zoveel uitgevoerd en zo trouw 

bezocht als in Nederland. 

De eerste uitvoering vond plaats in 1727 in de 

Thomaskirche in Leipzig. Het stuk waarin grote thema’s 

als dood, liefde en troost indringend zijn verklankt, 

raakte na Bachs overlijden in de vergetelheid. Sinds 

1829 beleefde het werk een revival. In 1874 zong 

Toonkunstkoor Amsterdam zijn eerste Matthäus 

onder leiding van Johannes Verhulst. In 1899 voerde 

Willem Mengelberg de Matthäus-Passion voor het 

eerst uit als dirigent van het Concertgebouworkest met 

Toonkunstkoor Amsterdam. Dit vormde het begin van 

een jaarlijkse traditie die sindsdien door Toonkunstkoor 

Amsterdam, en vanaf 2016 met het Concertgebouw 

Kamerorkest, in ere wordt gehouden.

Zondag 29 maart, aanvang 14.00 uur.

Kaarten zijn verkrijgbaar via PHIL Haarlem,  

https://philhaarlem.nl/agenda/ .

Oratorium Moses 

Concertkoor Haarlem viert op zondag 31 mei haar 80-jarig 

jubileum met een feestelijk en inhoudelijk rijk concert, nl. 

het monumentale oratorium Moses (1894) van Max Bruch. 

Het koor werd in 1946 opgericht als Koor Katholiek 

Haarlem door de bekende organist en componist Albert 

de Klerk en heeft daarmee diepe wortels in het katholieke 

muziekleven. Sinds 1999 draagt het koor de naam 

Concertkoor Haarlem. 

Moses is een groots meesterwerk en het is een 

zeldzaamheid dat het wordt uitgevoerd. Koor, orkest, 

solisten en het Cavaillé Coll orgel verklanken het Bijbelse 

verhaal op indrukwekkende wijze. De tekst is van 

Ludwig Spitta. Het verhaal vertelt aan de hand van vier 

gebeurtenissen het verhaal van de persoon Moses, als 

koning, profeet, leider en wetgever.

Kaarten zijn verkrijgbaar via PHIL Haarlem,  

https://philhaarlem.nl/agenda/ , aanvang 15.00 uur.

Voor meer informatie, zie www.concertkoorhaarlem.nl .

The Passion 

The Passion is de muzikale paasvertelling van KRO-NCRV 

voor iedereen. Jezus' verhaal van geloof, hoop en liefde 

inspireert ons om het goede te doen en naast elkaar te 

staan. The Passion is op donderdag 2 april om 20.30 uur 

te zien op NPO 1 en vindt plaats in Dwingeloo, gemeente 

Westerveld. Het is de eerste keer dat de muzikale 

paasvertelling in een klein dorp én in de provincie Drenthe 

plaatsvindt.

GASTGEZINNEN GEZOCHT 

Het Internationaal César Franck 

Concours is een unieke muziekwedstrijd 

voor organisten. De meesten komen 

uit Europa, maar er zijn soms ook 

deelnemers uit Japan en de Verenigde 

Staten. Alle deelnemers spreken Engels.

De werkgroep zoekt onderdak voor een 

aantal buitenlandse deelnemers waarvoor 

een vergoeding van € 30,- per nacht 

verstrekt wordt.

Door het bieden van onderdak tijdens dit 

evenement bewijst u jonge organisten, die 

aan het begin van hun loopbaan staan, 

een grote dienst en wie weet logeert een 

van de prijswinnaars of -winnaressen wel 

bij u!

Voor nadere inlichtingen mail of bel:

- secretariaat Internationaal César 

Franck Concours: cesarfranckconcours@

willibrordusorgel.nl of

telnr: 06-54280523 (Ton van Eck, artistiek 

coördinator).

Activiteiten rond het Willibrordusorgel 

Internationaal César Franck Concours 

Van 14 t/m 18 april a.s. vindt in de Bavo-

kathedraal het 17de Internationaal César 

Franck Concours plaats. De voorronden zijn 

op 14 april vanaf 10.00 uur en op 16 april 

vanaf 9.30 uur en de finale is op zaterdag 18 

april om 15.30 uur. Op vrijdag 17 april om 20.15 

uur vindt het juryconcert plaats. Dan spelen: 

- Vincent Dubois, een van de titulair-

organisten van de Notre-Dame te Parijs 

- Ignace Michiels, titulair-organist van de 

St.-Salvatorkathedraal te Brugge 

- Marcel Verheggen, titulair-organist van de 

St.-Servaasbasiliek te Maastricht.

Het juryconcert is een unieke gelegenheid 

om drie toporganisten tijdens één concert 

te beluisteren. De toegang tot alle 

programma-onderdelen van het concours 

is vrij, maar de organisatie vraagt voor het 

juryconcert en de finale wel een vrijwillige 

financiële bijdrage.

53ste serie Zaterdagmiddagconcerten

Op 2 mei om 16.00 uur opent onze nieuwe 

titulair-organist, Maarten Wilmink, op feestelijke 

wijze de 53ste serie Zaterdagmiddagconcerten 

rond het Willibrordusorgel met wekelijkse 

concerten t/m 26 september (m.u.v. 20 juni). 

Het programma en verdere informatie over 

de concertserie en het Internationaal César 

Franck Concours kunt u vinden op de website: 

willibrordusorgel.nl



Bavo-Bazaar, 27 juni

Zie de poster op Bavo-pagina 34.

Stille Omgang

De Stille Omgang vindt plaats in de nacht van zaterdag 21 op 

zondag 22 maart. Het is een nachtelijke stille pelgrimstocht door 

het centrum van Amsterdam en volgt de route die de pastoor van 

de Oude Kerk in 1345 liep, nadat hij getuige was geweest van een 

Eucharistisch wonder dat aan een zieke geschiedde: het Mirakel 

van Amsterdam. Ter verdieping heeft de Stille Omgang 2026 als 

intentie: ‘Moge God, door de Eucharistie, velen bereiken en wij Hem 

niet afwijzen’.

Informatie over deelname en opgave, kijk op www.stille-omgang.nl 
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Activiteiten 

Alpha-cursus  

Velen hebben de afgelopen jaren met 

succes deelgenomen aan de Alpha-cursus 

in Haarlem. Deelnemers maken op een 

laagdrempelige manier kennis met het 

christelijk geloof en uiteraard ook met elkaar. 

Iedere avond wordt begonnen met een 

gezellige maaltijd. Vervolgens is er tijd om in 

kleine groepen met elkaar in gesprek te gaan 

over het thema van de avond.

De avonden vinden plaats in de Plebanie van 

de Bavo-kathedraal op 10 achtereenvolgende 

dinsdagen van 21 april tot en met 23 juni, 

aanvang 18.45 uur.

Aanmelden kan via  

https://rkhaarlem.nl/alpha-cursus/ of stuur 

een e-mail naar: alphacursus@rkhaarlem.nl . 

In de kerken vindt u ook flyers met informatie.

Kijk voor meer informatie op de website 

alpha.rkhaarlem.nl .

Bekijk ook eens deze 

video:  

rkhaarlem.nl/alpha-video

Scan de QR-code voor 

een inkijkje: 

Bavo-zondag  

Eens in de maand is er Bavo-zondag: een dag met een gevarieerd 

programma van geloof, verdieping en gezelligheid. Iedereen is van 

harte welkom om aan te sluiten!

Hoe ziet de Bavozondag er uit?
10.00-11.15 uur	 Heilige Mis

11.15-11.30 uur	 koffie en thee in de Plebanie 

11.30-12.00 uur	 korte, inspirerende lezing

12.00-12.30 uur	 Angelusgebed en afsluiting met soep en brood

De eerstkomende 

zondagen zijn op 

15 maart (Edith 

Stein), 19 april en 

7 juni. De lezing 

wordt steeds 

verzorgd door een 

interessante spreker 

en de toegang is 

gratis.

Lourdes 

De Lourdes-groep bisdom Haarlem-Amsterdam 

begeleidt al vele jaren de bedevaartreizen naar Lourdes; 

aangeboden door het Huis voor de Pelgrim.  

De eerstkomende reizen zijn:

- 8 daagse treinreis van 25 april t/m 2 mei 

- 9 daagse busreis van 11 t/m 19 september, vertrek vanuit 

Haarlem

- 6 daagse vliegreis van 13 t/m 18 september 

De reizen worden begeleid door twee reisleidsters, een 

pastoraal begeleider en de vrijwilligers van de Lourdes-

groep; mgr. Hendriks gaat in september mee naar Lourdes.

Voor inlichtingen en het aanvragen van een brochure kunt 

u terecht bij:

Joke Hoekman, tel: 06-42347729, Wilma Caiffa, tel: 

06-12157507 of diaken Philip Weijers, tel: 06-53887641. 

Bezoek ook de website: www.lourdes-groep.nl .

Banneux

Een klein maar gezellig 

bedevaartsoord in de 

Belgische Ardennen. Hier 

is in 1933 Maria acht maal 

verschenen aan de toen 

12-jarige Mariette Beco en 

noemde zich ‘de maagd der 

armen’ en zei: ‘Ik kom het 

lijden verlichten.’

Tijdens het vijfdaagse verblijf zijn een priester(s), arts, 

verpleegkundigen en vrijwilligers aanwezig, die voor u 

klaar staan zodat het u aan niets ontbreekt.  

In de rolstoelbus is zowel geestelijke als verpleegkundige 

zorg aanwezig,

De kamers kunnen naar uw zorgbehoefte aangepast 

worden. De totale kosten zijn € 425,-.

De reizen zijn van 15-19 mei (aanmelden vóór 23 maart) en 

van 28 aug-1 september (aanmelden vóór 7 juli). 

Voor meer informatie neem contact op met Ellen van der 

Laan, tel: 06-30918592 of stuur een e-mail naar  

banneux.bisdomhaarlem@outlook.com .

Assisi, reis van 30 september-5 oktober 

Het is dit jaar zo’n 800 jaar geleden dat Franciscus in 

zijn laatste levensjaren door het Italiaanse land rondom 

Assisi trok, predikend, zijn zonnelied zingend. Dit willen 

we vieren met een prachtige pelgrimage. Met de bus 

zullen we vanuit het hotel nabij Assisi rondrijden in deze 

misschien wel mooiste streek in Italië. We zullen de heilige 

plaatsen opzoeken waar Franciscus woonde en preekte.

De oecumenische reisorganisatie DrieTour zal deze reis 

faciliteren. Alle info vindt u op:  

https://boeken.drietour.nl/italie/

maatwerkreis-italie-o.l.v.-chris-ketelaars-en-rob-mascini 

Rome, reis  van 7-12 december 

U kunt dit jaar weer mee naar Rome. We bezoeken de 

grote heiligdommen en we gaan op audiëntie bij de paus. 

Al dwalend door de straatjes en pleinen van de eeuwige 

stad hoort u de legendes en verhalen van de heiligen. We 

zullen de prachtigste mozaïeken en fresco’s in de kerkjes 

en de paleizen van de stad bewonderen. En natuurlijk 

genieten we ook van de terrasjes en het goede Italiaanse 

leven.

De oecumenische reisorganisatie DrieTour zal deze reis 

faciliteren. Alle info vindt u op:  

https://boeken.drietour.nl/italie/

maatwerkreis-italie-o.l.v.-chris-ketelaars-en-rob-mascini 

Diaken Rob Mascini, e-mail: robmascini@gmail.com

Chris Ketelaars, e-mail: chrisketelaars45@gmail.com

Bedevaarten  



Caritas Caritas zondag
Alle parochies van Haarlem&BOAZ hebben 

in november tijdens de Caritas-zondag 

aandacht besteed aan Stem in de Stad.

Stichting Stem in de Stad  

(www.stemindestad.nl) aan de Nieuwe 

Groenmarkt in Haarlem zet zich in voor 

kwetsbare mensen in nood, mensen die niet 

altijd gehoord of gezien worden en te maken 

hebben met dakloosheid, verslaving of 

psychische problematiek.

Het resultaat van de collecte (in de kerken 

en via de bank) is fantastisch, nl € 4.757,55. 

Het bestuur van de PCI BOAZ had beloofd 

de opbrengst te verdubbelen. Zodoende is 

er eind december het geweldige bedrag van 

€ 9.515,10 overgemaakt naar Stem in de Stad.

In januari is symbolisch een cheque 

overhandigd aan de directie van  

Stem in de Stad. 

Onze dank gaat natuurlijk uit naar alle 

mensen die bijgedragen hebben om dit 

bedrag voor elkaar te krijgen!

namens alle parochies Haarlem&BOAZ
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Jeugd- en 
Jongeren 

Vormsel 

Eerste 
Communie 
De viering van de Eerste Communie vindt 

plaats op 14 juni in de Bavo-kathedraal, 

aanvang 10.00 uur. Van harte uitgenodigd 

hierbij aanwezig te zijn!

Op zondag 25 januari vierden we in de Bavo-

kathedraal het Vormsel van tien vormelingen. 

De lezingen waren van die zondag en we 

hoorden in het evangelie (Mt. 4, 12-23): ‘Een 

volk dat in duisternis zit, heeft een groot 

licht gezien.’ Wat doet het met je als je in het 

donker zit en wat betekent licht dan voor je?

Het was de zondag van het Woord van God, 

die paus Franciscus heeft ingesteld, en 

tevens het sluiten van de Bidweek voor de 

Eenheid van de Christenen.

De tien vormelingen waren voorbereid 

door kapelaan Nars Beemster en Anne 

Commandeur. De meesten van hen waren al 

vroeg aanwezig, prachtig gekleed voor deze 

mooie dag en goed voorbereid, ook door het 

sacrament van boete en verzoening.

In de viering ging bisschop Hendriks voor, 

kapelaan Beemster concelebreerde en 

diaken Weijers assisteerde. Het koor 

Cantemus Domino zong o.l.v. zuster Elvira 

Maria en Naoko Shimizu bespeelde het 

orgel. In de preek stonden we stil bij licht en 

duisternis: als je in het donker zit kun je niks 

en je hebt geen uitzicht; pas als het licht aan 

is kun je een bepaalde kant opgaan en heb je 

richting en uitzicht. Het evangelie wil zeggen 

dat er met de komst van Jezus een groot licht is gekomen: Hij laat zien 

welke weg we door het leven kunnen gaan, wat ons doel is en welke 

stappen je moet zetten.

Dat gebeurt in feite door de heilige Geest die in het Vormsel aan ons 

wordt gegeven. In ons hart kunnen we aanvoelen wat goed is om te 

doen, welke stappen we kunnen zetten. Maar dat is niet hetzelfde als 

doen wat je graag wil. Als je zin krijgt om gummiberen uit een winkel te 

pakken zonder te betalen, voel je wel van binnen dat het niet goed is, 

want je hart bonst en je voelt de spanning. Als je je oma wil helpen en 

boodschappen voor haar gaat doen, voel je wel dat je heel goed bezig 

bent.

Het is daarom altijd heel belangrijk om te bidden: ‘Kom, heilige Geest’ 

en te vragen dat je goed mag inzien wat goed is om te doen en dat je 

de kracht mag krijgen om dat te doen. Wij willen vaak heel rijk worden, 

heel belangrijk zijn, leuke dingen doen, op vakantie gaan en nog veel 

meer. Maar doe liever zoals de eerste leerlingen en ga met Jezus mee! 

‘Het is beter om een kind van God te zijn dan koning van de hele 

wereld’ (H. Aloysius [Luigi] Gonzaga).

Hartelijke felicitaties aan alle vormelingen!

En Hij zei: ‘Geven jullie hen maar te eten’.

Ter gelegenheid van 65 jaar Vastenactie wordt dit jaar het Boliviaanse 

regenwoud van het bisdom Pando bezocht. Er is kennis gemaakt met 

een inspirerende bisschop, mgr. Eugenio Coter, én met zijn team. Zij 

zetten zich dagelijks in om de meest kwetsbare mensen nabij te zijn. 

Dat doen ze onder meer door voor de zieken te zorgen, voor opvang 

te zorgen voor kinderen die op straat zwerven en door gevangenen te 

bezoeken. Kortom: door de werken van barmhartigheid in de praktijk te 

brengen. 

Het campagnethema komt uit de parabel van de vijf broden en twee 

vissen. Een menigte van duizenden mensen is bijeen rond Jezus. Ze zijn 

hongerig en moe, maar er zijn slechts vijf broden en twee vissen. De 

leerlingen weten niet meer wat te doen. En Jezus zegt dan: ‘Geven jullie 

hen maar te eten.’ Met deze zin legt Jezus de verantwoordelijkheid bij 

zijn leerlingen - en bij ons. 

In Bolivia krijgt deze indringende opdracht heel concreet handen en 

voeten in het werk van de bisschop en zijn team: het werk van Marie 

Cruz bijvoorbeeld, die gevangenen bezoekt en voor ze zorgt als een 

moeder, van zuster Violeta die zorgt dat jonge kinderen dagelijks een 

gezonde maaltijd krijgen en een veilige plek hebben om te leren en 

te spelen. Ze doen geen wonderen. Ze doen wat ze kunnen. En dat is 

meer dan genoeg.

Vastenactie wil het werk van het bisdom Pando in de gevangenissen 

steunen en de inrichting van een nieuwe naschoolse opvang 

financieren, zodat kinderen een veilige plek hebben waar ze na school 

terecht kunnen. 

U kunt deelnemen aan de 

jaarlijkse Vastenactie via de 

collecte in de kerk of maak 

een bijdrage over op reknr:

NL21 INGB 0000 0058 50 

t.n.v. Vastenactie, Gouda. 



Nieuws uit parochie 
Overveen

Feest van Pasen  
en Jan Toorop  

PAASEIEREN 
ZOEKEN

Op Eerste Paasdag 

kunnen kinderen na 

afloop van de viering 

paaseieren zoeken in 

de grote tuin. 

Wie vindt de 

paashaas? 

EEN ZALIG PASEN, EEN HEERLIJKE HEMELVAARTSDAG EN EEN ZALIG PINKSTEREN!
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In het Singer Museum in Laren kunt u tot en 
met 10 mei in zaal zeven de originele veertien 
kruiswegstaties zien van Jan Toorop. Het is 
een bruikleen van de Sint Bernulphuskerk in 
Oosterbeek. Het gebruik van donkerblauw, 
bruin, bordeauxrood in de staties, de beige of 
zacht roze tinten in de achtergrond herinnert 
aan de kleuren van Java.

U kunt ook dichterbij in de kerk van Overveen de 

reproducties van Toorop aanschouwen. Deze 

reproducties zijn in 1981, bij het 125-jarig jubileum 

van de kerk, geschonken. Op de staties zijn veel 

mensen uit Oosterbeek vereeuwigd. Wij zien 

de tuinman, een misdienaar en natuurlijk de 

schenksters van het kunstwerk. De ontvanger, 

pastoor Vossenaar, staat als vrouw met een bril 

afgebeeld en ook Toorop zelf staat afgebeeld. Het 

gezicht van Christus is van een pater Jezuïet.

Op Goede Vrijdag om 15.00 uur wordt de 

Kruisweg gelopen door een priester met acoliet of 

misdienaar. Bij iedere statie wordt gebeden en het 

Stabat Mater gezongen. De dag waarop Jezus werd 

gekruisigd en sterft. Symbool voor lijden, offer en 

vergeving. Christus sterft voor ons aan het kruis. Wij 

vasten op deze sombere dag.

Wij zijn al eerder in de paasgedachte beland. Het 

begin van de 40-dagentijd is Aswoensdag. Ook 

een vastendag. Wij ontvangen het askruisje op 

ons voorhoofd (vroeger ook boven op je hoofd) 

en voelen het symbool van vergankelijkheid 

en nederigheid. ‘Stof zijt gij en tot stof zult gij 

wederkeren’. Dan het feest van Palmpasen. Wij 

vieren de intocht van Jezus in Jeruzalem. Een 

hosanna met palmtakken. Dit is het begin van de 

Stille week.

GEDOOPT

Op 16 november werden Jacob (7 jaar) en Benjamin 

(4 jaar) Stubbings gedoopt. Omdat hun ouders, Andrew 

en Chloë, uit het Verenigd Koninkrijk komen en familie en 

ook de Peter en Meter in het buitenland wonen, waren er 

verder geen aanwezigen. Interessant was dat de kinderen 

bijzonder goed luisterden naar kapelaan Nars Beemster 

die het doopsel op hun niveau uitlegde. Hij vertelde hen 

over de eerste mensen die de vriendschap met God 

hadden stuk gemaakt en dat wij nu zelf mogen kiezen om 

de vriendschap te herstellen door ons te laten dopen. Op 

de vraag aan de kinderen of zij dan ook échte vrienden 

van Jezus, van God, wilden worden, antwoordden ze 

beiden enthousiast met een luid en volmondig ‘ja!’. Na 

het doopsel werden in de Mariakapel achter in de kerk 

de kinderen nog aan de Moeder van God toevertrouwd, 

opdat zij hen in hun verdere leven zal begeleiden en 

beschermen, zodat zij onder haar leiding veilig het 

hemels Vaderland mogen bereiken. 

Wij wensen de ouders en kinderen veel geluk toe. 

Witte Donderdag (wit is reinheid, een nieuw begin), het laatste 

avondmaal. De instelling van de Eucharistie. Stille Zaterdag is een 

dag van toeleven naar Pasen. Wij zij in rouw, voelen leegte in ons 

hart, maar zijn in verwachting van het Paasfeest.

Pasen, een feest! Christus is opgestaan, dus dood en duisternis 

hebben niet het laatste woord. Nieuw leven in de Hemel, waar wij 

ooit naar toe hopen te gaan. De kerk ontvangt de gewijde oliën en 

nieuw wijwater voor doop en zegeningen.

Wij wensen elkaar een zalig Pasen. 

Kapelaan Beemster legt uit: ‘zalig’ betekent heerlijk, want het eten 

kan ook zalig zijn. Onze kerk biedt zaligheid. De zaligsprekingen 

van Jezus zijn ieder bekend. ‘Zalig de armen van Geest, zalig 

de treurenden, zalig de vredestichters, de zachtmoedigen en 

barmhartigen.’ 

Pasen dus toch een Zalig feest!

Cor Kroon

Links met bril pastoor Vossenaar

Rechts in de hoek het gezicht van Jan Toorop 

LENTE OP HET KERKHOF 

Wilt u ook meehelpen op 

woensdagochtend om ons kerkhof netjes 

te houden? 

Bel met Paula v.d. Voorn, tel: 023-5277462.

Vorig najaar hebben onze vrijwilligers 

heel veel bollen geplant. Nu het lente is 

vertonen de krokussen, narcissen, tulpen 

en hyacinten hun schoonheid. Loop 

eens over ons kerkhof en geniet van de 

kleuren en de rust. Veel dank aan de firma 

Thoolen (Velserbroek) die ons elk jaar 

weer zoveel mooie bollen schenkt!
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Nieuws uit parochie 
Aerdenhout

PERSONALIA Overleden

† Donderdag 8 januari is oud parochiaan de heer ROBERT MEIJER overleden. 

De heer Meijer heeft een aantal jaren de rol van vice-voorzitter in het 

Parochiebestuur vervuld. Na zijn vertrek als vice-voorzitter werd hij voorzitter van de 

Beleggingscommissie.

Zijn uitvaartdienst vond plaats op zaterdag 17 januari in de Bavo-kathedraal, waarna 

zijn lichaam ten ruste werd gelegd in moeder aarde op de R.K. Begraafplaats 

Adelbert te Bloemendaal. 

Robert Meijer werd 76 jaar en woonde te Santpoort. Moge hij rusten in vrede.

† Vrijdag 16 januari is parochiaan de heer GER DE WAARD overleden. 

De uitvaartdienst vond plaats in crematorium Westerveld.

De heer De Waard werd 69 jaar en woonde te Aerdenhout. Moge hij rusten in vrede. 

 

IRENE SOPHIA MARIA KORTHALS ALTES-BEVERS   

*8 oktober 1940   -   † 31 januari 2026 

Zaterdag 31 januari is mevrouw Irene Korthals Altes in het bijzijn van haar kinderen 

overleden in het ziekenhuis. Haar afscheidsdienst was op zaterdag 7 februari. 

Op de rouwkaart stond de tekst: Onze lieve charmante Mamma, Grootma en 

Overgrootma is vredig ingeslapen.

Haar buitengewone gevoel voor humor en warmte zal gemist worden. Met een groot 

hart en oprechte belangstelling was zij een liefdevolle, zorgzame aanwezigheid voor 

iedereen om haar heen. In de viering waren onze gedachten bij haar en alle dierbare 

overledenen, in het bijzonder haar man Frans. 

Die oprechte belangstelling bleek o.a. uit de contacten die zij maakte met de 

bewoners van het appartementencomplex in Bentveld. Met iedereen maakte zij een 

praatje. De bewoners waren erg op haar gesteld.

In de lezing van Paulus ging het over de liefde. Geloof, hoop en liefde zijn gaven 

om niet verkregen, maar de grootste is de liefde. Die liefde symboliseerde het leven 

van Irene. Een vrouw die zorgzaam was voor haar gezin, het huishouden runde en 

sociaal bewogen was. Ze deelde o.a. kerstpakketten uit aan de minder bedeelden.  

We worden in het evangelie uitgenodigd om de opdracht van Jezus uit te voeren, 

namelijk om van elkaar te houden. Dat het voorbeeld van liefde door Irene gegeven 

door ons allen opgevolgd mag worden.

emeritus diaken Gert Jan van der Wal 

Vieringen

5 april 10.00 uur  Eerste Paasdag 

24 mei 10.00 uur Pinksteren 

Intenties

29 maart
Familie Kuttschrütter-Levelt, Hanny Möllmann-van der 
Vooren
5 april
Els en Ton Groenendijk, Theo en Anneke Hoogland, 
Cornelis Kroese, Hanny Möllmann-van der Vooren, Ton 
en Lenie van Wijk en Eugène van Wijk, Paula van der 
Steen, Wim Terstegen, Ria Martens-van Stappershoef, 
Kees Rijsterborgh, Ans en Jos Kimman, Henk Morssink, 
overleden familie Bispinck, overleden familie Jünger
19 april
Overleden ouders Van der Zwan-Willemse, overleden 
ouders Bos-Wartena, Mik Bos, Hanny Möllman-van der 
Vooren, Wilhelmina Straathof en Andreas Straathof en 
de overleden familieleden, Henk en Fini Anna Willemse-
Dahmen, familie Kuttschrütter-Levelt
3 mei
Ton en Lenie van Wijk en Eugène van Wijk, Henk 
Morssink, Ans en Jos Kimman, Wim Terstegen, Kees 
Rijsterborgh, Ria Martens-van Stappershoef, Paula van 
der Steen, Els en Ton Groenendijk, Theo en Anneke 
Hoogland, Hanny Möllmann-van der Vooren
Parochianen omgekomen in de oorlog: Ko Lobry, Jan 
Smeets en Leo Roozen
17 mei
Overleden ouders Bos-Wartena, Mike Bos, Hanny 
Möllmann-van der Vooren, overleden familie Jünger
31 mei
Familie Kuttschrütter-Levelt, Hanny Möllmann-van der 
Vooren
7 juni
Kees Rijsterborgh, Wim Terstegen, Ria Martens 
van Stappershoef, Ans en Jos Kimman, Els en Ton 
Groenendijk, Theo en Anneke Hoogland, Hanny 
Möllmann-van der Vooren, Ton en Lenie van Wijk en 
Eugène van Wijk, overleden ouders Van der Zwan-
Willemse, overleden ouders Bos-Wartena, Mike Bos, 
Fien van der Voorn-Smid, Kees van der Voorn, Fien van 
der Voorn-Woerdman
21 juni
Hanny Möllmann-van der Vooren, familie Kuttschrütter-
Levelt, overleden familie Jünger

Misintenties opgeven kan via  
secretariaat.boaz@outlook.com,  
bel 023-5277462 of kom langs bij parochiebureau 
Overveen. Kosten € 10,- per datum. 

PERSONALIA 

RK Kerkhof Overveen heeft familiegraven, 

algemene graven, urnengraven, urnenmuur en 

bijzetting urn in een familiegraf. Wilt u meer weten? 

Bel met Paula v.d. Voorn, telnr.: 023-5277462 of 

mail naar secertariaat.boaz@outlook.com

OVERLEDEN

Wim Terstegen, 82 jaar

Hij woonde aan de Hyacintenlaan, Haarlem

Uitvaart in onze kerk en begraven op ons kerkhof

Coby van Maris, 98 jaar

Zij woonde in De Rijp, Bloemendaal

Begraven op ons kerkhof

Kees Rijsterborgh, 87 jaar

Hij woonde in de Nagtegalenlaan, Aerdenhout

Uitvaart in onze kerk en begraven op 

begraafplaats Adelbert 

De Eerebegraafplaats in de Kennemerduinen bij 

Overveen herinnert aan 372 verzetsmensen die 

tijdens de Tweede Wereldoorlog door de bezetter 

zijn gefusilleerd, waaronder Hannie Schaft.

4 mei
De oorlog is al jarenlang voorbij.

Men zegt het, maar het is niet waar.

Ik zie ze nog, gebonden aan elkaar

gaan naar hun graf. De duinenrij

ligt in de zon, de wind streelt door hun haar.

Voorover liggen. Het is niet voorbij.

Wachten met het gezicht op de grond.

Roepen tot God met een gesloten mond.

Mijn God, mijn God, ontferm U over mij.

Nog klopt hun bloed tegen het witte zand.

Nog zoekt hun hart de verre overkant.

Ik hoor de schoten. Het is niet voorbij.

Jaap Zijlstra



Nieuws uit parochie 
Zandvoort
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Light Walk   
Op 31 januari vond weer de jaarlijkse Light 

Walk door ons dorp plaats. Vele kleurrijk 

verlichte wandelaars bezochten ook onze 

Agathakerk voor warmte: men brandde vele 

kaarsjes, deelnemers namen iets warms te 

drinken of kwamen gewoon even voor rust en 

namen plaats in de kerk. Er was ook weer een 

bijzondere projectie op de toren te zien.

Dauwtrappen op Hemelvaartsdag 14 mei  

Dit jaar gaan we een fietstocht maken.

We verzamelen om 6.30 uur bij de kerk en maken een mooie 

tocht door de omgeving.

Bij terugkomst staat een heerlijk ontbijt klaar, voorbereid door 

leden van de Evenementencommissie.

Aansluitend vindt de viering van Hemelvaartsdag plaats om 

10.00 uur.

Inschrijven voor deze tocht kunt u op 12 en 26 april na afloop 

van de viering.  

De kosten zijn € 4,50 per persoon.

NB De tocht gaat alleen door bij voldoende deelname.

Diaconie
Dankbaar voor alle 
gulle gaven
De diaconie doet regelmatig een beroep op u om 

ons werk te steunen met een financiële bijdrage. 

En we zijn maar wat blij dat u daar ook steeds 

gehoor aan geeft. Of het nu gaat om de rugzak in 

de zomer of de schoen in de winter, altijd kunnen 

we op u rekenen. Elders in dit blad (p. 13) ziet u een 

artikeltje over de fantastische opbrengst die de 

collecte ter gelegenheid van de diaconale/caritas 

zondag afgelopen najaar heeft opgeleverd. Het 

goede doel was Stem in de Stad en zij zijn enorm 

blij met deze gift. Ook vanuit Zandvoort was er een 

mooie bijdrage.

En natuurlijk hebben we in december weer, dankzij 

een trouwe groep ‘rondbrengers’, op zo’n 100 

adressen een tas gebracht met inhoud. Om Kerst 

voor deze Zandvoortse inwoners ook wat meer 

glans te geven. De werkgroep heeft dit keer als 

extraatje een klein cadeautje van zeep laten maken 

bij het Winkeltje van Nieuw Unicum. Ook dit jaar 

konden we dit doen dankzij financiële bijdragen uit 

onze schoen, maar ook door giften van PCI BOAZ, 

Gebr. Schuhmacher Fonds, Onderling Hulpbetoon 

Zandvoort, het A.A.C. Lehmannfonds en de 

Diaconieën van de PKN en Taizé. En als verrassing 

heeft Rotary Zandvoort in alle tassen voor de 

kinderen bonnen gedaan: per kind 1 bon voor 

gratis toegang tot de Zandvoortse ijsbaan en 1 bon 

voor de aankoop van een kinderboek bij Bruna óf 

een bezoek aan de bioscoop óf deelname aan een 

workshop bij het Zandvoorts Museum. Dit alles 

werd overal zeer enthousiast ontvangen.

In ons samenwerkingsverband binnen ‘Zorg voor 

Zandvoort’ zijn rond Kerst ook nog kleine attenties 

gebracht bij o.a. ouderen in Huis in de Duinen en 

de Zandstroom. 

En we kijken alweer vooruit naar Pasen, waar we 

voornemens zijn om ook bij al deze mensen een 

paasattentie te gaan brengen.

Kortom: we zitten niet stil. En u blijft van ons 

horen!

De diaconale werkgroep
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PERSONALIA 

IN MEMORIAM

Op 5 februari overleed Thea Versteege-Kuipers.

Thea was een oorlogskindje, geboren op 30 

augustus 1944 in Velsen, waar ze ook opgroeide 

als oudste van zeven kinderen in het katholieke 

gezin Kuipers. Het zorgen voor en bemoederen 

van het gezin was haar met de paplepel ingegoten 

en zo leek het haast vanzelfsprekend dat ze later 

kleuterleidster als haar beroep koos. Als zodanig 

heeft ze ook nog op de Mariaschool in Zandvoort 

gewerkt. ‘Ze was dol op kinderen’ zoals ze zelf zei 

en genoot ervan om de peutertjes liefdevol op 

een goede weg te zetten. Doordat ze in Jacques 

Versteege haar grote liefde vond kwam ze heel 

haar verdere leven met hem in Zandvoort te 

wonen. We herinneren ons haar als het prachtig 

mens dat ze was, altijd opgewekt, altijd gezellig, 

altijd in voor allerlei activiteiten en vrijwilligerswerk 

in kerk en samenleving naast haar toch drukke 

leven met de zaak en haar gezin. In haar liefde 

voor het geloof nam de verering voor Maria een 

grote plek in. Maria als Sterre der Zee en daarnaast 

met voorrang het Bedevaartsoord van Maria als 

Onze Lieve Vrouw ter Nood Heiloo die haar steun 

en toeverlaat was, waarmee ze al haar dagelijkse 

zorgen deelde. Na een val vorig jaar, eind januari, 

veranderde heel haar leven. De oorzaak van de 

val maakte dat er zware behandelingen en een 

chemokuur volgden die haar levensverwachting 

wel vergrootten. Dapper en moedig bond ze 

de strijd aan en bleef wie ze was zolang ze dat 

kon, ook toen haar benen en voeten haar nog 

nauwelijks konden dragen. Ze moest de strijd 

opgeven en besefte dat ook. Toen ze het einde 

voelde naderen vroeg ze om de ziekenzalving te 

ontvangen als dank en afscheid van haar leven. 

Enkele dagen daarna is ze heel rustig ingeslapen. 

Hoe geliefd en gewaardeerd ze is en was bleek bij 

haar afscheidsdienst op 12 februari, een kerkviering 

die ze zelf al vormgegeven had door de gekozen 

liederen en door de vele vrienden, familie en 

kennissen die haar in de stemmige, volle kerk een 

laatste groet brachten. Dat de engelen haar op 

haar vraag begeleid mogen hebben naar ‘De tuin’ 

van eeuwig leven. Dat ze mag rusten in vrede.

Tilly Boddaert

JUBILEA
Tijdens de eerste viering van 2026 werden twee koorleden in het 

zonnetje gezet: EDWARD TER BRUGGEN en JAN AKERBOOM. 

Zij kregen de Gregorius-onderscheiding opgespeld voor 

respectievelijk 25 en 40 jaar koorlidmaatschap.

PRIESTERJUBILEUM
Op 4 juni is het 60 jaar geleden dat onze oud-pastor 

DICK DUIJVES tot priester werd gewijd. We zullen hier aandacht 

aan besteden in en na de viering van 14 juni, waarbij uiteraard 

muziek niet zal ontbreken. Van harte uitgenodigd!

AFSCHEID 
Na vele jaren is JAN WASSENAAR gestopt als koster. Wij zullen zijn 

regelmatige verschijning in de vieringen gaan missen.  

Jan, bedankt dat je zoveel jaar als vrijwilliger beschikbaar was voor 

deze functie!

Taizévieringen

De komende vieringen zijn op 10 april, 1 mei en 

5 juni en vinden plaats in de protestantse kerk, aanvang 

19.30 uur, inzingen vanaf 19.00 uur.

Kerk open

Elke woensdag tussen 14.00-15.30 uur kunt u binnen 

komen voor het aansteken van een kaarsje, een 

rustmoment, een praatje. Welkom! 

Begraafplaats 

Dagelijks geopend tussen 10.00-17.00 uur.  

Parkeren 

Parkeren in Zandvoort van  

1 maart -1 november tussen 10.00-22.00 uur: 

- �op straat betaalt u de eerste 2 uur € 4,- per uur en 

daarna € 7,- per uur

- �in parkeergarage LDC, naast de kerk, betaalt u € 3,-  

per uur

Evenementencommissie

Voor Klaverjassen kunt u op 20 maart, 17 april en 5 juni 

(ipv 15 mei) terecht in de Ontmoetingsruimte van de kerk. 

Hierna is een zomerstop. Kom een keer vrijblijvend kijken/ 

meespelen. 

Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur. 

Fair trade 

Na afloop van de vieringen in de Vastenperiode zullen 

weer artikelen verkocht worden, waar boeren en 

kunstenaars een eerlijke prijs voor ontvangen hebben. 

Eetwaren als chocola, jam, honing en natuurlijk ook 

Paasartikelen en kaarten en artikelen uit Oeganda. 

Ook op de woensdagmiddag kunt u artikelen aanschaffen.

Sam’s Kledingactie t.b.v. Mensen in Nood 

Op 7 en 8 november was de allerlaatste Kledingactie-

inzameling in Zandvoort en Aerdenhout. 

U kunt dit voorjaar eventueel terecht in de regio bij: 

Moeder van de Verlosserkerk,  

Prof. Eijkmanlaan 48, Schalkwijk

zaterdag 28 maart  09.00-13.00 uur

Prot. kerk, Binnenweg 67, Bennebroek

vrijdag 27 maart 18.30-20.00 uur 

zaterdag 28 maart 09.00-12.00 uur

Protestantse kerk, Kerkplein 20, Bloemendaal

zaterdag 28 maart 10.00-13.00 uur

Paus Franciscushuis, naast de kerk, Heereweg 271 in Lisse

zaterdag 28 maart 10.00-12.00 uur

Daarnaast bevinden zich aan de Kruisweg 1067 in 

Hoofddorp drie containers bij de Johannes de Doperkerk 

die alle dagen van de week toegankelijk zijn om kleding in 

te leveren.

Vastenmaaltijd

Tijdens de Vastenmaaltijd op Aswoensdag werd door 

Herma Bluijs een presentatie gegeven over een project 

van Jeroen in Oeganda: er is behoefte aan bedden 

voor meisjes die van ver komen en overnachten op 

school. Zij slapen nu op de grond.

Ook de collecte van Aswoensdag was hiervoor 

bestemd.

Jeroen komt zelf in het najaar over en zal dan zeker 

over dit project komen vertellen.

Diaconie
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eventuele aangepaste tijden 
staan bij de betreffende dag 

vermeld

Overveen 
10.00 uur

Zandvoort 
10.00 uur 

Schalkwijk      
10.00 uur

Joseph
9.30 en 11.00 uur

Bavo       
10.00 uur 

9.30 uur kinderwoorddienst muv 4e zondag 
zondag 11.00 Hoogmis 

Engelstalige viering t/m 11 april zaterdag 19.00 uur         
vanaf 18 april zondag 19.00 uur

Zondag 22 maart ——————— pastor D. Duijves ——————— kapelaan N. Beemster plebaan F. Bunschoten

VIERINGEN GOEDE WEEK (29 MAART TOT EN MET 6 APRIL) EN HEMELVAART (14 MEI)  
EN PINKSTEREN (24 EN 25 MEI) ZIE BINNENKANT OMSLAG

VIERINGEN GOEDE WEEK (29 MAART TOT EN MET 6 APRIL) EN HEMELVAART (14 MEI)  
EN PINKSTEREN (24 EN 25 MEI) ZIE BINNENKANT OMSLAG

Zondag 12 april   ——————— pastoor B. Putter ——————— kapelaan T. Warnaar plebaan F. Bunschoten

Zondag 19 april pastor R. Verhaegh ——————— diaken G.J. v.d. Wal kapelaan N. Beemster Bavo-zondag
kapelaan T. Warnaar

Zondag 26 april  ——————— pastor D. Duijves ——————— pastoor B. Putter plebaan F. Bunschoten

Zondag 3 mei kapelaan N. Beemster ——————— pastoor B. Putter pater E. Kissboat kapelaan T. Warnaar

Zondag 10 mei ——————— pastoor B. Putter ——————— kapelaan N. Beemster plebaan F. Bunschoten

Zondag 17 mei pastoor B. Putter ——————— diaken G.J. v.d. Wal kapelaan N. Beemster kapelaan T. Warnaar

Zondag 31 mei kapelaan N. Beemster ——————— ——————— kapelaan T. Warnaar pastoor B. Putter 

Zondag 7 juni pastoor B. Putter ——————— diaken G.J. v.d. Wal kapelaan N. Beemster Bavo-zondag 
plebaan F. Bunschoten     kapelaan T. Warnaar

Zondag 14 juni ——————— pastor D. Duijves ——————— 10.00 uur 'Maria van Haarlem'
pastoor B. Putter + Mariaprocessie

Eerste Communie
kapelaan N. Beemster

Zondag 21 juni kapelaan N. Beemster pastoor B. Putter pater A. Schmidt plebaan F. Bunschoten

Zondag 28 juni ——————— diaken G.J. v.d. Wal ——————— plebaan F. Bunschoten kapelaan T. Warnaar

Weekendvieringen 

Een actueel overzicht van alle vieringen vindt u op rkhaarlem.nl/vieringen

Vieringen thuis volgen:
De vieringen in de St. Bavo Kathedraal te Haarlem kunnen op ma en vrij om 9.00 uur en op di, wo en do om 19.00 

uur en op zon om 10.00 uur gevolgd worden via de livestream: www.rkhaarlem.nl, klik op 'Live Stream'. Daar kunnen 

vieringen ook worden teruggekeken.

DOOR DE WEEK 
St. Josephkerk, Haarlem
12.00 uur zaterdag met uitstelling Allerheiligste  
en biechtgelegenheid

Schalkwijk, Haarlem
Stiltecentrum, kapel
open ma, di en do  
10.00-11.30 uur

Bavokathedraal, Haarlem
9.00 uur ma en vrij
19.00 uur di, wo en do, aansluitend  
aanbidding Allerheiligste
12.30 uur 2e zon Indonesische viering
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Parochiecentrum 35 jaar 
Nagekomen kopij die hoorde bij het jubileum van november.
Op 4 november 1990 werd het parochiecentrum officieel geopend 

door Toos Knijff en Nico Smit; zij hebben het ook opgericht.

We waren toen 5 dagen open: 's morgens en 's middags en op elk 

dagdeel twee mensen. Ik ben begonnen op de maandagmiddag 

samen met Miep van de Moosdijk. Dan ga je achter het bureau zitten 

op een stoel en dat wordt dan een beetje je eigen plek en inderdaad 

35 jaar later zit ik er nog.

In het begin was het de telefoon aannemen en parochianen die binnen 

kwamen wandelen van koffie voorzien, maar later werd het ook werk 

aannemen van de pastores, dus boekjes en de Kwadrant stencilen. 

Dan gingen we met een aantal mensen rapen, vouwen en nieten. Dit 

was altijd zeer gezellig.

We hebben in deze tijd gewerkt voor de pastores Wim Al, Toos Knijff, 

Ria Bartels, Peter van Beurden, Alfons Bartholomée, Nico Kerssens 

en tot op heden nog voor Gert Jan van der Wal, ondanks dat hij al 

gepensioneerd is.

Wij hebben dit feest op 4 november met ons kleine clubje gevierd 

met koffie en taart en op 20 november met een uitgebreide lunch in 

de Zoete Inval. Wij hebben toen ook enkele mensen uitgenodigd die 

eigenlijk een beetje bij het centrum horen, omdat ze al vele jaren altijd 

op de achtergrond onzichtbaar aanwezig zijn. Wij kregen ook nog 

onverwachts een kort bezoek van pastoor Bart Putter die in een kort 

woordje ons bedankte 

voor de 35 jaar inzet.

Hopelijk maken we 

het jaar 2026 nog vol 

met elkaar, waarna de 

deur dicht gaat van het 

Parochiecentrum en ja 

dit was toch de helft van 

mijn leven en zal best 

wel verdrietig worden. 

Maar we gaan er nog 

voor.

Frederika Brondsema

Actie Kerkbalans

In 2026 blijven wij, weliswaar voor het 

laatste jaar, in de voor u vertrouwde 

kerk.

Uw bijdrage is nodig om ook dit laatste 

jaar in onze parochie te kunnen blijven 

vieren, dopen en rouwen, parochianen 

te bezoeken en financiële steun te 

bieden aan de minder draagkrachtige 

inwoners in onze omgeving.

Wij vragen u dan ook om dit jaar de 

schouders er toch onder te zetten, om 

samen een parochiegemeenschap te 

vormen. 

Namens de pastores,

diaken Gert-Jan van der Wal

Zie de informatie op de 
Groenmarktpagina’s over 

Vredeswandeling en maandelijks 
Vredesgebed. 

IN MEMORIAM

 * 21-04-1928   Franciscus Petrus Lammers   † 9-12-2025                                                         

Op vrijdag 19 december is op 97-jarige leeftijd Frans 

Lammers overleden in de Hof van Jacob.

De uitvaart vond plaats in de St. Jozefkapel op 2 januari. 

Op de kaart stond de volgende tekst: Ik kan terugkijken op 

een mooi leven.

De familie vindt troost in de gedachte dat Frans weer 

samen is met zijn lieve vrouw Wil. De vrouw van Frans is 

tien jaar geleden overleden in Delftweide. Tijdens haar 

ziekte bleef hij onafscheidelijk van haar. Het was een 

moeilijke tijd en na haar overlijden bleef Wil een groot 

gemis. 

Frans was een trouwe parochiaan en was steevast een 

half uur voor de viering aanwezig.

Hij was een zeer betrokken vader, trotse opa en 

overgrootvader.

In het evangelie hebben we gelezen over de liefde met 

de opdracht van Jezus: heb elkaar lief zoals ik jullie heb 

liefgehad. Mogen we troost vinden in de gedachte dat 

Frans weer samen is met Wil.

diaken Gert Jan van der Wal

  

* 26-06-1953   Ton Reijman   † 29-11-2025

Een liefdevolle, hondstrouwe man. Een verbinder en 

een echte leraar. Hij wilde van betekenis zijn en deed 

alles met aandacht, planmatig en bescheiden, maar wel 

overtuigd van zijn inzichten. Hij wilde priester worden, 

ik ook en Piet. Ons driemanschap op het kleinseminarie 

Leeuwenhorst. En met een knipoog naar Nescio: ‘We 

waren jongens, maar aardige jongens’. We hielpen elkaar 

door die internaatperiode, want je ouders stonden op 

afstand. Wat voelden we ons vertrouwd met elkaar. We 

konden praten urenlang, zoals dat met vrienden gaat. Al 

60 jaar. Priester werden we niet. Ik een beetje, pastoraal 

werker. Een vrouw en kinderen voor het priesterschap 

opgeven? Een bizarre eis. Oud leraar Ab Planken werd 

rector van de school waar Ton lesgaf. De Dom Helder 

Camaraschool, waar hij begon en er zijn bestemming 

vond. Leraar wiskunde. Het overkwam hem min of meer, 

want in een wetenschappelijke carrière zag hij niet zoveel. 

Een kwestie van genade misschien. ‘Echte wiskunde is het 

zien van patronen’, zei hij bij zijn afscheid van de school. 

Hij nam zijn leerlingen mee naar Rome, niet om in devotie 

te verzinken, maar om de mozaïeken op de vloeren van 

de monumentale gebouwen te bestuderen om hun 

wiskundige patronen. En gelukkig hoefde hij niet des 

duivels oor te kussen in het nietsdoen na zijn pensioen. 

Hij stond vele wat zwakkere leerlingen persoonlijk bij 

met dat eeuwige geduld van hem. Maar ook tijdens zijn 

drukke werk was hij volop betrokken bij de parochie, 

samen met zijn vrouw Janine. Grootste jaren wel met een 

keur aan verschillende activiteiten. Met Janine vormde 

hij een ideaal koppel, waarin de altijd voorkomende 

verschillen in een huwelijk royaal werden uitgepraat 

en tot vrucht gebracht. Hij zag in de latere jaren ook de 

patronen in de plantenwereld om hem heen. Was daar 

het raadsel van het getal Pi in te ontdekken? Misschien 

meer dan je denkt, indachtig zijn Pi-dag die hij op school 

altijd organiseerde. Hij toonde zich een ware schepper en 

bouwer van een natuurlijke en eetbare pracht die we nog 

nauwelijks doorgronden. Een volkstuin waarin hij met vele 

medestanders de diepe vreugde van het werken in tuinen 

proefde. Gods lof. Ook hier viel zijn trouwe zorg aan de 

vereniging op. Met andere woorden: hij kende de weg 

van de rechtvaardige, zijn eigen wiskunde van zijn eigen 

ziel. Toewijding aan alles wat hij tegenkwam is wellicht 

het juiste woord om te typeren wat hem overkwam in zijn 

leven. Een toegewijd leven. We denken vaak dat wij de 

weg kiezen, maar dat is maar gedeeltelijk zo. De weg kiest 

jou.

Henk Baars

* 24-10-1941   Gerard Kortekaas   † 16-12-2025

Met grote verslagenheid en vol ongeloof nam het bestuur 

van het Parochieel Diaconaal Fonds Schalkwijk kennis 

van het overlijden van Gerard Kortekaas. Een week 

voor zijn overlijden had Gerard nog een grote inbreng 

in de vergadering van het bestuur. Vier dagen voor het 

overlijden voerde hij nog een uitvoerig gesprek met de 

voorzitter over de voorbereiding en het bezorgen van 

kerstpakketten.

Op 4 december 2003 was Gerard oprichter van de 

Stichting ‘Parochieel Diaconaal Fonds Schalkwijk’. 

Sinds die tijd was Gerard ‘veldwerker’ van het fonds. In 

de loop der jaren heeft hij vele uren besteed aan het 

bezoeken van gezinnen en individuele mensen die hulp 

PERSONALIA 

SAM’S KLEDINGACTIE.

Op zaterdag 28 maart is weer Sam’s kledingactie.

U kunt uw goed verpakte kleding inleveren vanaf 

11.00 uur bij de Moeder van de Verlosserkerk. 

Afronding – na 60 jaar

Op 26 oktober vorig jaar vond de beladen 

bijeenkomst plaats waarin gesproken 

werd over de sluiting van de Moeder van 

de Verlosserkerk, gecombineerd met het 

vieren van het 60-jarig bestaan van de kerk 

op 29 november 2026. Sindsdien heeft de 

klankbordgroep bestaande uit Gert Jan, Ria, 

Joop, John, Herrie en ondergetekende een 

aantal malen overlegd over wat er komt 

kijken bij de organisatie van die dag, maar 

ook over alles wat nog moet gebeuren: begin 

april zal een inventarisatie van de kerkelijke 

kunst plaatsvinden met iemand van het 

Catharijneconvent in Utrecht, er moet nog 

veel worden opgeruimd in kelders en kasten, 

en ook wordt gewerkt aan het verzamelen 

van mooie herinneringen over onze parochie. 

Daarover zult u ook via het weekbericht nog 

horen. In het volgende Parochieblad volgt 

een uitgebreidere update.

 

pastoor Bart Putter



Nieuws uit parochie 
St. Joseph 
Haarlem

26     27- Parochieblad -- Parochieblad -

nodig hadden. Vaak waren dit nieuwe Nederlanders die 

in financiële nood verkeerden of de Nederlandse taal 

onvoldoende beheersten. Gerard begeleidde hen om 

de weg te vinden naar de juiste instanties. Hij zorgde 

er, via het  fonds, voor dat zij hun leven weer op de rails 

kregen. Het behoeft geen betoog dat Gerard tijdens onze 

vergaderingen vaak een grote inbreng had.

Gerard was in alle opzichten heel punctueel. Dat kwam 

mede tot uitdrukking bij het jaarlijks verzorgen van de 

kerstpakketten en attenties die namens het Fonds in 

Schalkwijk werden bezorgd. De gehele voorbereiding 

van de bezorging van de kerstpakketten rond Kerstmis 

werd door Gerard nog verzorgd. Helaas mocht hij het 

bezorgen en de vele, vaak ontroerende, reacties niet meer 

meemaken. 

Wij leven met Els en de familie mee en hopen dat zij de 

kracht zullen vinden dit grote verlies te dragen.

Joop Boelsma, voorzitter 

Diaconie, 
herinnering aan Gerard Kortekaas: 25 jaar diaconie
Het laatste appje van Gerard aan mij luidde: ‘Hoe is het 

met je knie, is er nieuws?’

Zoals Gerard bijhield hoe het zijn mede-vrijwilligers 

verging, zo hield hij contact met de mensen die hij 

begeleidde naar een gezonde financiële situatie. Om 

voor dat laatste een financiële basis te leggen, werd 

door Gerard het Parochieel Diaconaal Fonds Schalkwijk 

opgericht. Vele betrokken parochianen wisten via de 

collecte en giften het Fonds te vinden.

In de Diaconale Werkgroep spraken we over de zorgen 

van deze mensen, waar Gerard geanonimiseerde 

casussen inbracht. Als enige veldwerker had hij behoefte 

aan ruggensteun en vond die in de werkgroep. De 

beslissing over de gevraagde financiële steun werd 

door het Fondsbestuur met voorrang genomen, zodat 

Gerard zonder vertraging adequaat hulp kon verlenen. 

Ook zag Gerard al vroeg de noodzaak voor een breed 

overleg in Schalkwijk. Het Groot Diaconaal Beraad 

werd door hem geïnitieerd, waarin de Schalkwijkse 

kerken en maatschappelijke instanties zoals de Sociale 

Wijkteams, zitting hadden. Het Beraad vergaderde 

jarenlang tweemaal per jaar over kwesties die kwetsbare 

Schalkwijkers betroffen. Gerards inbreng daarin was 

waardevol, vanuit zijn ervaringen in de praktijk. 

In de zomervakantie, zonder werkgroepvergaderingen, 

werkte Gerard door. Hij kwam dan bij mij langs om toch 

even te kunnen overleggen over een bepaalde situatie en 

een keuze die hij moest maken. Niet zelden spraken we 

daarna over zijn en mijn hobby, architectuur en kunst, en 

hij kon daar enthousiast over vertellen. 

Wie Gerard kende wist dat hij geen man was om over 

zichzelf te spreken en van wie je niet altijd wist wat er 

in hem omging. Zo kon hij een lange stilte laten vallen 

als hem gevraagd werd om zijn zienswijze misschien te 

herzien. Ik herinner me een dag in december waar we 

in de Sligro producten voor de kerstpakketten zouden 

kopen. Toen Gerards winkelwagen zich vulde met grote 

balen rijst en macaroni, merkte ik op dat dit misschien 

meer iets was voor de voedselpakketten voor het Open 

Huis. Ik wist pas dat hij mij toch gehoord had toen ik het 

winkelwagentje later ergens terugvond, nu gevuld met 

doosjes chocolade en potjes marmelade.   

Waar Gerard kwam bemoedigde hij mensen altijd 

verantwoordelijkheid voor de eigen situatie te nemen. Als 

geen ander wist hij echter dat de maakbaarheid van de 

samenleving en het ophouden van de eigen broek niet 

voor iedereen was weggelegd. Bij deze mensen bleef 

hij een vinger aan de pols houden. Hoe zeer zijn werk 

gewaardeerd werd bleek bij het rondbrengen van de 

kerstpakketten. Soms werd een voordeur, na aanbellen, 

maar een paar centimeter geopend en keken we in een 

paar achterdochtige ogen. Het noemen van Gerards 

naam was het toverwoord waarmee deuren zich letterlijk 

openden en gezichten een blije glimlach kregen: ’meneer 

Kortekaas!’.

Gerard heeft in meer dan 25 jaar aan de levens van 

velen geraakt: aan die van mensen in kwetsbare posities 

vooral, ook aan die van zijn collega’s in de diaconie en de 

parochianen van onze kerk. 

In meer dan grote dankbaarheid herdenken we hem. 

Jacqueline Splinter

PERSONALIA 

In memoriam 

Kanunnik Guus Hendriks 
Op deze pagina’s moeten we natuurlijk stilstaan bij het overlijden van 
onze geliefde kanunnik, Guus Hendriks. U vindt hier de tekst van de 
overweging door bisschop mgr. J. Hendriks tijdens de Pontificale H. Mis 
van Requiem, een terugblik door Paul Verhoef namens De Wijzer en 
een dankwoord van de zus van de kanunnik, Carla.

Na zijn overlijden op 7 januari was op zaterdag 10 januari gelegenheid 

tot afscheid nemen in de Josephkerk, waarvan vele parochianen 

gebruik maakten. Op woensdag 14 januari waren veel mensen 

aanwezig bij de Avondwake, waaronder opvallend veel jongeren. 

Op donderdag 15 januari vond de uitvaart plaats. Er bleken te weinig 

boekjes te zijn, de kerk was goed gevuld met mensen uit alle plaatsen 

waar de kanunnik gedurende zijn leven werkzaam was geweest, 

waardoor zijn hele priesterlijk leven vertegenwoordigd was. Dat 

zoveel mensen afscheid van hem wilden nemen laat zien dat hij als 

priester geliefd was en gewaardeerd werd. Bijzonder was natuurlijk 

dat zijn klassieke invulling van het priesterschap en de plechtige wijze 

waarop hij altijd de H. Mis vierde vooral veel jongeren aantrok. Zijn 

authenticiteit werd gewaardeerd. Hij voelde zich ondanks zijn leeftijd 

nog altijd thuis bij de jeugd: doopjes deed hij met veel plezier, hij 

kon heel goed met kinderen opschieten, en hij leefde graag mee met 

vieringen of bijzondere gelegenheden van het Josephhuis.

Als collega-priesters in de regio zullen we hem gaan missen. Hij had al 

aangegeven in juni 2026 met emeritaat te willen gaan, en dat had hij 

zondermeer verdiend. Hoe hij daar zelf mee om zou gaan zullen we 

nooit weten. Wat mij in het ziekenhuis op de dag van zijn ziekenzalving 

vooral raakte was zijn volledige overgave. Hij legde zijn einde in de 

handen van de Heer en stelde nuchter vast dat wanneer dit de tijd was 

die de Heer hem gegeven had, dat zo was. En hij beloofde zijn gebed 

vanuit de hemel.

Zelf heb ik hem leren kennen tijdens mijn priesteropleiding. Al in mijn 

eerste jaar, in 1997, was hij regelmatig op het seminarie omdat hij één 

van de twee priesters was die door toenmalig bisschop mgr. Bomers 

waren aangewezen om het nieuw opgerichte seminarie aansluiting 

te laten vinden bij 

parochies. Later zou 

hij pastoraaltheologie 

en homiletiek doceren. 

Net zoals bij zijn preken 

viel hij ook bij zijn colleges 

op als docent die ogenschijnlijk niets 

voorbereidde, en alles uit ’t hoofd deed. Hij 

had een ijzersterk geheugen, waaruit hij met 

regelmaat ook bijzondere anekdotes putte en 

daar smakelijk om kon lachen.

Tijdens mijn ‘pastoraal jaar’, het laatste 

jaar voor de priesterwijding, mocht ik bij 

hem wonen in de pastorie van de O.L.V. 

Hemelvaart in Heemstede. Toen leerde ik 

hem kennen als zeer gedisciplineerd, iemand 

die altijd vroeg opstond, zijn gebedsleven 

goed had ingedeeld, maar bovenal zeer 

begaan was met de mensen. Hij was altijd 

bereid om mensen op te zoeken of met ze 

te spreken en hij deed dat zonder klagen en 

vanuit een oprecht medeleven.

Sommigen hebben wel eens gezegd dat hij 

waarschijnlijk liever priester was geweest 

in een andere tijd. In elk geval is hij zeker 

gevormd door zijn tijd. Een tijd waarin 

bisschoppen tegen jongemannen zeiden dat 

ze beter geen priester konden worden. Een 

tijd waarin parochies helemaal geen priester 

meer wilden, omdat ze het zelf wel konden 

redden. Een tijd waarin gelovigen gemakkelijk 

drie kwartier moesten rijden om een kerk te 

vinden waar de H. Mis op de gewone wijze 

gevierd werd. Hij was één van die priesters 

die moedig standhield. En ondanks alle 

tegenwerking wist hij zijn Roomse blijheid te 

behouden. De basis daarvoor vond hij juist 

in de traditie waar anderen afscheid van 

genomen hadden. Niet voor niets zou hij zich 

in de Joseph als schatbewaarder aanduiden.

Zoals elke mens was ook hij niet volmaakt. 

Daarom willen we in dankbaarheid voor alles 

wat hij voor zoveel mensen betekend heeft 

ook voor hem tot God bidden. Dat hij thuis 

mag komen bij God. Dat hij deel mag nemen 

aan de hemelse eredienst die hem zo lief was.

pastoor Bart Putter
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Overweging van bisschop  
mgr. J. Hendriks

Broeders en zusters, beste Carla en Dineke, Excellentie, u allen,

De H. Mis
‘Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven’, hoorden 

we onze Heer Jezus in het evangelie zeggen. Dat heeft pastoor-

kanunnik Guus Hendriks vele malen gedaan. Het was verdrietig voor 

hem dat hij in de laatste maand zoveel dagen niet kon celebreren; dat 

was hem zo nog nooit overkomen, hij had iedere dag in grote trouw 

de heilige Mis gevierd. Tegelijk was hij er heel dankbaar voor dat hem 

iedere dag de heilige communie werd uitgereikt.

Associé
Hij was als associé verbonden met de Congregatie van het Allerheiligst 

Sacrament en ook op die manier bracht pastoor Hendriks zijn liefde 

voor de Eucharistie tot uiting. Die liefde voor de Eucharistie, de eerbied 

daarvoor, uitgedrukt in de liturgie en de liturgische aankleding, de 

liefde voor het geloof van de kerk en de traditie stonden in het hart van 

zijn priesterschap, samen met de verkondiging. Hij was een toegewijd 

predikant.

Innerlijke gesteltenis
Nu gaat het er natuurlijk niet alleen om of je als priester inderdaad 

wel dagelijks de Mis hebt gevierd en of je wel steeds fysiek de heilige 

communie hebt ontvangen, want dat uiterlijk ontvangen van de 

Heer is vruchtbaar doordat het een uitdrukking is van onze innerlijke 

gesteltenis: van het verlangen de Heer in je leven toe te laten van ons 

geloof en onze eerbied dat we willen leven vanuit Zijn liefde, met Zijn 

offerbereidheid ook, dat we een andere Christus willen zijn.

Gods vergeving
Dat is natuurlijk een roeping voor ons allen. Tegelijk zijn we allen 

zondige, zwakke mensen, ook pastoor Hendriks was niet volmaakt, 

ook hij had Gods vergeving nodig, zoals wij allen. Daarom stond voor 

pastoor-kanunnik Hendriks het sacrament van de biecht zo centraal, 

daar ontvangen we sacramenteel Gods barmhartigheid, die ons telkens 

weer opnieuw met een schone lei laat beginnen.

Inspiratie
Een inspiratiebron voor zijn priesterlijk leven was pastoor Vreeburg 

geweest, met wie hij sinds zijn tijd in het kleinseminarie Leeuwenhorst 

verbonden was en die hem ook naar Maria, Troosteres der Bedroefden 

in Kevelaer geleidde, maar ook zijn eigen gelovige ouders en Paul die 

hem steunden en die we vandaag met eerbied gedenken.

Andere Christus
Pastoor Hendriks was een andere Christus op bijzondere wijze door 

zijn priesterschap. Want de priester mag 

Jezus zelf tegenwoordig stellen en ter wereld 

brengen in de heilige Mis; Hij mag Gods 

vergeving schenken in het bijzonder in het 

sacrament van de biecht; en Jezus zelf is 

een zieke nabij wanneer die priester de 

ziekenzalving geeft. Pastoor Hendriks heeft 

dat talloze malen gedaan. En hij zal ook 

talloze malen hebben gevraagd en gebeden: 

laat mij, Heer, een andere Christus zijn. Laat 

mij in de persoon van Christus, ‘in persona 

Christi’ leven en handelen, laat mij geheel de 

Uwe zijn.

Tegen de stroom in...
Hij is daar ook in gegroeid. Er was meer rust 

en vrede in hem gekomen, deze laatste jaren. 

Vele jaren van zijn menselijk bestaan waren 

gekenmerkt door een zekere strijd, tegen de 

stroom in roeien: want iemand die priester 

wilde worden, die achter het katholieke 

geloof ging staan, werd in zijn jongere jaren 

met argwaan bekeken, je telde niet mee, het 

was niet meer van deze tijd; hij moest zich 

verdedigen met kracht vasthouden aan zijn 

principes en zich verzetten, als een forel 

moest hij tegen een stroom in zwemmen 

die de andere kant op ging. ‘Maar God zij 

gedankt, die ons de overwinning geeft door 

Jezus Christus onze Heer’, zei Paulus in de 

eerste lezing.

Een hemel op aarde...
Juist deze laatste jaren waren voor hem in 

zekere zin al een voorproefje van de hemel: 

de parochiegemeenschap van de St. Joseph 

(en ook van de Joannes de Doper en de 

Pastoor van Ars toen), de jongeren van het 

Josephhuis en de collega priesters, diakens, 

medewerkers en vrijwilligers met wie hij zich 

verbonden voelde en waarmee hij zo prettig 

samenwerkte; de associés en de religieuze 

gemeenschap van de Sacramentijnen waarbij 

hij zich zo thuis voelde: dit alles maakte dat 

hij meer priester kon zijn in gemeenschap 

met anderen om samen het geloof te beleven 

en te delen.

Dank aan U!
Pastoor Hendriks was u allen zeer dankbaar: 

de priesters voor hun collegialiteit, 

diakens, medewerkers en u allen voor uw 

verbondenheid met hem voor de vriendschap 

en de hartelijkheid, voor de eenheid in het 

geloof en voor deze mooie kerk en de geest 

die er heerst.

Hij moge rusten in vrede
Velen gedenken hem met dankbaarheid. Wij 

moeten hem nu afstaan, overgeven in de 

handen van een liefdevolle Vader. ‘Dood, 

waar is Uw angel?’ Moge hij die het Brood 

des levens zo menig maal gegeten heeft in 

eeuwigheid leven.

Kanunnik Hendriks, vicaris, pastoor, docent, 

biechtvader en leidsman. Bestuurslid van de 

begraafplaats Sint Barbara, associé van de 

Congregatie van het Allerheiligst Sacrament, 

beste Guus, ga in vrede, moge de Heer, die 

je hier op aarde hebt gediend, je in Zijn 

koninkrijk opnemen, moge je Hem zien van 

aangezicht tot aangezicht. Rust in vrede!

In het januarinummer van De Wijzer keek kanunnik Hendriks nog terug 
op zijn opname in het Spaarneziekenhuis van 29 november tot en met 
4 december. Op 9 december hadden wij in het zaaltje van de kerk de 
laatste redactievergadering van 2025. Zoals altijd had de kanunnik 
gezorgd voor koffie en koek. Hij zag uit naar de Kerstperiode en liet 
weten dat hij hoopte dat hij in staat zou zijn om daarbij alle vieringen 
te verzorgen. Dat zou dan de laatste keer zijn, want in juni 2026 zou 
hij als 75-jarige zijn ontslag vragen aan de bisschop en elders gaan 
wonen. Tot zijn vreugde kwam de eerste verwachting uit. 

Verder kwam het niet. Op zondag 28 december viel de kanunnik ‘s 

nachts in zijn huis. Hij werd daarna met spoed opnieuw opgenomen. 

De behandelend arts maakte hem op 31 december duidelijk dat hij 

zich moest voorbereiden op het ergste. Diezelfde dag diende mgr. 

Hendriks - met wie hij sinds hun gezamenlijke studieperiode op De 

Leeuwenhorst en de Theologische Hogeschool bevriend was - hem 

het Sacrament der zieken toe. Op 7 januari overleed hij in het bijzijn 

van zijn zuster Carla en schoonzuster Dineke, de weduwe van zijn 

broer Paul.  

Op zaterdag 10 januari maakten vele parochianen van de mogelijkheid 

gebruik om afscheid te nemen van de kanunnik en samen te bidden 

onder leiding van plebaan Bunschoten en pastoor Putter. 

Nog drukker was het op woensdagavond 14 januari bij de avondwake, 

die werd geleid door dezelfde priesters. De bisschop was ook 

aanwezig. Daarbij zong Carla Hendriks een mooi afscheidslied. Bij 

de uitvaartmis op donderdag 15 januari zong zij het Pie Jesu voor het 

begin van de plechtigheden. De kerk was vol met parochianen en veel 

bevriende priesters. Mgr. Hendriks besteedde in zijn preek uitvoerig  

aandacht aan de levensloop van de kanunnik. 

Bij de begrafenis op Sint Barbara trokken de aanwezigen zich niets aan 

van de stromende regen. 

Al met al was het een mooi afscheid in verschillende stappen. 

Augustinus Josephus Maria Hendriks werd op 29 juni 1951 geboren in 

Rotterdam. Al heel jong - zo schrijft zijn zus Carla op het bidprentje 

- had hij de wens om priester te worden. Dat was moeilijk, want in 

de Nederlandse kerkprovincie verdwenen de priesteropleidingen. 

Toch zette hij door en na een korte periode als pastoraal werker 
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Toekomst vieringen Josephkerk

•	 De zondagsvieringen zullen doorgang 

vinden zoals gewoonlijk. We zijn dankbaar 

dat de paters Esko Kissboat en Andreas 

Schmidt uit de parochie van de H. Familie te 

Heemstede op zondagen ook beschikbaar 

zijn in Haarlem&BOAZ, zodat deze vieringen 

voortgezet kunnen worden.

•	 Op weekdagen zijn de Eucharistievieringen 

gestopt sinds eind november vorig jaar, toen 

de kanunnik in het ziekenhuis moest worden 

opgenomen. Graag nodigen we eenieder uit 

om naar de vieringen op de weekdagen in de 

kathedraal te komen. Wel zal op bijzondere 

hoogfeesten, zoals het patroonsfeest van de 

H. Jozef en bijvoorbeeld op 15 augustus de 

H. Mis in de Josephkerk gevierd worden. Die 

zal dan worden aangekondigd in De Wijzer 

en na de zondagsvieringen.

•	 Op zaterdag zal vanaf 21 maart a.s. om 12.00 

uur de H. Mis gevierd worden in de kerk. 

Deze wordt gevolgd door Uitstelling van 

het Allerheiligste met biechtgelegenheid en 

de bedoeling is om de kerk gedurende een 

paar uur open te stellen voor bezoekers. 

Daarmee willen we het winkelend publiek 

uitnodigen binnen te komen, en de 

Josephkerk meer nadrukkelijk stadskerk laten 

zijn in het centrum van Haarlem. Dan kunnen 

de kathedraal en de Josephkerk elkaar 

versterken in onze missionaire opdracht. 

Op de derde zaterdag zal de Gregoriaanse 

Vrouwenschola bij deze mis zingen, dus ook 

op 21 maart.

te hebben gewerkt werd hij op 15 oktober 1977 tot priester 

gewijd. Hij werkte als kapelaan in het bisdom Rotterdam tot hij 

een studieopdracht kreeg. Die studie volgde hij in Münster. Hij 

studeerde er af als doctor in de theologie. Na de studie werd hij 

pastoor in het bisdom Rotterdam en later, op verzoek van mgr. 

Bomers, in het bisdom Haarlem. Daar ging hij de taak als pastoor 

combineren met het lesgeven op het seminarie in Vogelenzang. 

Hij woonde aanvankelijk in Warmenhuizen en daar begon hij in 

een levensritme dat elke dag startte om 5.00 uur. Dat heeft hij 

daarna volgehouden. Ook in zijn laatste weken was hij ’s morgens 

om 6.00 uur in de kerk te vinden. 

Kanunnik Hendriks was op 1 september 2013 benoemd tot pastoor 

van de parochie H. Joseph te Haarlem. Daarnaast was hij vanaf 1 

maart 2014 ook administrator van de parochies H. Pastoor van Ars 

en H. Joannes de Doper. Al bij de start van die benoemingen was 

het de verwachting dat hij weer te maken zou krijgen met een of 

meer sluitingen van kerken. De Joannes de Doper was de eerste 

kerk die moest sluiten. Ik kan me nog goed herinneren dat na de 

laatste viering daar de kanunnik met een grote groep parochianen 

een plechtige wandeltocht maakte van de Amsterdamstraat 

naar de Pastoor van Arskerk. Daar luidde koster Jos Boon de 

welkomstklokken. Helaas volgde niet lang daarna ook de sluiting 

van de Pastoor van Arskerk. 

Per 1 september 2018 ontving kanunnik Hendriks eervol ontslag als 

pastoor, maar bleef werkzaam in de Josephparochie, tot aan zijn 

overlijden op 7 januari.

Paul Verhoef

Noot 
•	 De bisschop kijkt op zijn website https://www.arsacal.nl/ in artikelen van 

7 en 14 januari uitvoerig terug op de levensloop van kanunnik Hendriks. 
•	 Ook Klaverblad, het parochieblad van de Parochie De Heilige 

Familie (Bennebroek, Heemstede en Vogelenzang), besteedt in haar 
februarinummer uitvoerig aandacht aan het overlijden van kanunnik 
Hendriks. Hij was vanaf 1 september 2002 in Heemstede en vanaf 4 
november 2007 ook in Bennebroek en Vogelenzang pastoor.

•	 De herinneringen van priesters, pastoraal werkers en oud-bestuursleden 
geven een goed beeld van zijn persoonlijkheid en zijn onvermoeibare 
inzet. U kunt Klaverblad raadplegen via https://portal.dezaligezalm.nl/

read/196/43054. 

Heel veel dank!
Heel veel dank wil ik uitspreken aan u en jullie allen betrokken bij 
het bisdom, de St. Joseph parochie, als parochiaan of bezoeker, of 
anderszins betrokken bij mijn broer Guus. Vanaf het moment dat Guus 
op 28 december zijn uitvoerend Priesterschap definitief uit handen 
moest geven tot en met zijn begrafenis op St. Barbara bent u op een of 
andere wijze betrokken en actief geweest in zijn situatie.

Dat begon met het regelen van vervanging voor de vieringen op 

die bewuste decemberdag. En erna met veel aandacht voor hem 

in de vorm van bezoek, spullen nabrengen, zorgen dat hij dagelijks 

de H. Communie kon ontvangen en met advies en aandacht, veel 

persoonlijke aandacht met ontroerende woorden van respect, 

waardering en dank.

Erna volgden mooie samenkomsten en het delen van gevoelens 

en gedachten. Zijn aankomst terug in ‘de Joseph’ was hierin een 

mooi en intiem moment. Delen van verdriet en afscheid, van leuke 

herinneringen en van praktische zaken. Gevolgd door een avondwake 

die ik graag wilde en die ik kreeg voor hem. Zodat velen gelegenheid 

hadden te komen op een voor hen passend moment.

Guus kreeg de Requiem die hij graag wilde. Prachtige zang in een 

mooie en stijlvolle liturgie verzorgd door zijn eigen dierbare mensen. 

Wat mij het meest trof was de onderlinge verbondenheid van een grote 

groep mensen die normaal gesproken niet bij elkaar is, elkaar zelfs niet 

eens allemaal kent.

De natuur voelde met ons mee en een stortvloed van tranen werd over 

ons en de begraafplaats neergestort. Ook dank aan St. Barbara voor 

hun advies, voorbereiding en verzorging. En uiteraard de uitstekende 

uitvaartonderneming Bouwens: tot in de perfectie heet dat.

Ik kan u en jullie niet genoeg bedanken. Dit is wat ik Guus gunde en 

wat jullie hem gegeven hebben. Dank ook voor de zorg en attente 

aandacht voor mij, zelfs met wakers in de nachtelijke uren die wel op 

gingen breken. De lift in de sneeuw voor mijn schoonzus en mijzelf, 

bed en breakfast!, aan alles is gedacht!

Guus is ‘van plaats veranderd maar niet van taak’: hij zal blijven bidden 

voor u en voor zijn Joseph en hij ging ons vooruit. Vakantie en rust 

wilde hij nooit: ‘Later heb ik een eeuwigheid om uit te rusten’. Daar is 

hij nu samen met onze dierbaren. Hij wacht ons op.

Lieve kinderen: dank jullie wel, want jullie maakten mijn broer pastoor 

altijd vrolijk en blij. Heel veel dank!!

Carla Hendriks

Dringend: koster worden 

Er dreigt een groot tekort aan kosters voor de 

zondag. En dus zijn we hard op zoek. Man, 

vrouw maakt niet uit. Koster zijn is mooi en 

zinvol werk, dankbaar en ook nog gezellig. En 

je raakt nauwer betrokken bij de eucharistie. 

Meer weten of eens mee lopen? Bel, schrijf, 

mail, app of benader gewoon een koster 

of één van die parochianen waarvan je het 

gevoel hebt ‘die weet waar ik moet zijn’.

Noveenkaars

De maand maart is 

‘Josephmaand’, toegewijd 

aan onze Patroon. Om 

dat én onze Patroon wat 

extra aandacht te geven is 

vanaf 1 maart een speciale 

noveenkaars beschikbaar. 

Met een afbeelding van het 

Josephbeeld in de hal van 

het Josephhuis. 

Misintenties 

Ik wil u hierbij informeren over het aanvragen 

van de intenties voor de eucharistievieringen 

op zondag. 

Voorheen kon u intenties inbrengen via het 

e-mailadres van onze kanunnik.

U kunt nu uw intenties sturen naar mevrouw 

C. van der Grinten,  

e-mail: cvdgrintenvlugt@gmail.com  

(graag minstens een week van tevoren) of in 

een gesloten envelop in de brievenbus van 

het Josephhuis deponeren: Jansstraat 41, 

t.a.v. secretariaat (minstens twee weken van 

tevoren).

Y. Roosen, parochie-secretariaat  

St. Joseph



Nieuws uit parochie 
HH. Antonius&Bavo 
Bavo Haarlem

ACTIVITEITEN ROND HET 
WILLIBRORDUSORGEL VAN DE  
BAVO-KATHEDRAAL HAARLEM

*Internationaal César Franck Concours 

*53ste serie Zaterdagmiddagconcerten

Zie pagina 9 voor nadere informatie.
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KCV- gebedsgroep St. Joseph  

KCV staat voor Katholieke Charismatische Vernieuwing, een katholieke stroming die in 1967 in 

Pittsburgh in Amerika onder studenten is opgericht.

De KCV-gebedsgroep St. Joseph is opgericht in september 1975 door pastoor Arie van Duin zaliger 

onder de naam KCV-gebedsgroep St Joh. de Doper in de Amsterdamstraat 59 in Haarlem.

Wij houden onze samenkomsten iedere maandagavond van 19.30-21.30 uur. We hebben een vast 

framework als programma. We beginnen onze samenkomsten in een zaaltje van de St. Josephkerk 

(om de hoek van de kerk, Donkere Begijnhof 1) met:

•	 Lofprijzing: het zingen van een aantal charismatische geestelijke liederen uit een zangbundel

•	 Stille tijd houden: d.w.z. het stille en meditatieve gebed

•	 Uitspreken van gebedsintenties: voor zowel de noden in de wereld als dicht bij huis

•	 Bijbelstudie

•	 Een keer in de maand houdt een priester/pater een lezing

 

Parkeren van auto’s kan voor de St. Josephkerk 43 in Haarlem.

Licht in Hartje Haarlem 
Op vrijdagavond 21 november werd de Josephkerk in Haarlem 

omgetoverd tot een baken van licht. Zachte gewijde muziek vulde de 

ruimte, achter in de kerk waren waxinelichtjes klaargelegd en de deuren 

aan de Jansstraat werden wijd open gezet.

Die avond werden namelijk veel langstrekkende wandelaars verwacht 

die zouden deelnemen aan de Soellaart lichtjeswandeling door de 

binnenstad. Het traject ging ook door de Jansstraat. Dit evenement 

werd opgepikt door enkele bewoners van het naast de kerk gelegen 

Josephhuis. Zij beseften dat juist deze kerk een lichtpunt in de 

binnenstad zou moeten zijn door de deuren te openen.

Ondanks de kou en het af en toe miezerige weer verschenen vroeg op 

de avond de eerste deelnemers, herkenbaar aan de lampjes op hun 

hoofd. Voor de ingang nodigden enkele vrijwilligers hen uit om een 

kijkje te nemen in de prachtig verlichte kerk. Veel wandelaars, jong 

én oud, waren nieuwsgierig naar het interieur van het gebouw dat ze 

doorgaans alleen van buiten kenden.

Binnen raakten velen onder de indruk van de schoonheid en de 

indrukwekkende grootte van de kerk. Veel bezoekers wisten niet dat 

er nog een levendige katholieke gemeenschap in ‘Hartje Haarlem’ was. 

De serene sfeer maakte veel mensen stil en vaak vonden ze het fijn om 

een kaarsje aan te steken: soms ter nagedachtenis aan een overleden 

dierbare, soms gewoon om een lichtje achter te laten in deze gewijde 

ruimte. Ruim 1200 mensen gingen op de uitnodiging in om de kerk 

te bezoeken. Ongeveer 650 van hen staken een kaarsje aan. Enkele 

citaten: ‘Wat mooi dat jullie open zijn’, ‘Ik heb me echt welkom gevoeld’, 

‘Dit was voor mij het hoogtepunt van de lichtjeswandeling’.

Rutger van der Grinten

Orgelsleutels overgedragen  

Kardinaal Boutros Raï rondgeleid 

Op de morgen dat de Kersttijd met het feest van de Doop des Heren 

werd afgesloten bespeelde dr. A.A.M.J. van Eck een laatste maal in zijn 

hoedanigheid van organist-titularis van de Bavo-kathedraal de orgels 

en nam daarmee afscheid als onze vaste organist. Hartelijke woorden 

van bisschop en plebaan vielen de terugtredend musicus te beurt.

Tot zijn verrassing bleek ook burgemeester Jos Wienen naar de 

kathedraal te zijn gekomen om hem in ‘zijn’ Bavo persoonlijk de 

Haarlemse Penning van Verdienste toe te kennen. Deze penning is 

een prestigieuze onderscheiding die uitzonderlijkerwijs verleend kan 

worden na goedkeuring van het gehele College van B&W.

Vanuit de kathedraal luidt de titel van Ton van Eck voortaan ‘titularis-

emeritus’ of ook ‘honorair-titularis’. Wij zijn Ton, die sinds 1999 de 

kathedraal met orgelklanken vulde, veel dank verschuldigd. We 

feliciteren hem en zijn dierbaren met de Penning. 

De zondag daaropvolgend installeerde plebaan Bunschoten musicus 

Maarten Wilmink in het ambt van organist-titularis van de Kathedrale 

Basiliek Sint Bavo. De orgels van St. Bavo werden daarbij voor de eerste 

maal tijdens de liturgie door titularis Wilmink bespeeld. Na gebed en 

zegen kreeg Maarten Wilmink de speciale gown om de schouders 

gehangen. Voor de kerkmuziek in de kathedraal, ons bisdom en 

Nederland twee belangrijke dagen! Maarten, welkom en Gods zegen, 

inspiratie en vele mooie jaren voor deze prachtige taak in onze - ook 

jouw! - kathedraal.

Bijzondere gasten komen soms langs voor een bezoekje aan de 

Sint Bavo. Zo stond op 21 februari ineens kardinaal Boutros Raï met 

een groot gezelschap op de stoep. Hij is de patriarch van de Kerk in 

Libanon, waar de katholieken de liturgie in de Syrische of Aramese taal 

vieren en ‘maronieten’ genoemd worden. Natuurlijk wilde de patriarch 

heel graag onze bisschop, mgr. Hendriks, ontmoeten. Daarna kreeg 

hij een rondleiding door diaken Philip Weijers, die onze maronitische 

broeders en zusters en hun herder al het bijzondere van de kathedrale 

basiliek liet bewonderen.



LET OP:  

Vanaf het weekend van 18/19 april is de 

Internationale (Engelse) H. Mis verplaatst 

van zaterdagavond naar zondagavond 

19.00 uur. Hiermee komen de zaterdagse 

vieringen te vervallen.

BAVO-ZONDAGEN  

Zie de informatie bij Activiteiten op  

pagina 10.

KRUISWEG BIDDEN   

Tot Pasen zal elke vrijdag om 15.00 uur de 

Kruisweg worden gebeden. 

De 14 staties laten de lijdensweg en het 

sterven van Jezus zien. 

Van harte welkom om mee te bidden als 

voorbereiding op het feest van Pasen. 
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PERSONALIA 

DOOP, EERSTE COMMUNIE EN VORMSEL   

Lisa Maria Weisscher
Kuan Constantijn Botman
Floris Petrus Maria Steenmeijer
Milan Petrus Matheus Johannes Molevelt

VORMSEL 

Charlotte Teresa Mosch
Phoenix Julian Mosch
Austin Lucas Mosch
Martha Mary Obogo
Arthur Beauduin

IN MEMORIAM   

Johannes Frederikus Theodorus Maria Beelen  

* 15 augustus 1946 - † 01 december 2025

Geraakt waren wij door het overlijden van onze 

medewerker Hans Beelen. Op menig front had 

hij verdiensten voor de Bavogemeenschap en 

-kathedraal. Met het verzorgen van koffie en thee 

na de Mis in de ‘Bavokelder’ begon het. Over 

die gezellige en vertrouwde ontmoetingsplek 

onder de kathedraal, waarvan Hans, na het 

plotse overlijden van Piet Smit, nog zelf beheerder 

zou worden, wordt nog wel eens met weemoed 

gesproken. Door zr. Regnata werd Hans tot acoliet 

geroepen en maakte deel uit van de kostersgroep, aanvankelijk om 

zr. Mattia en Jan Schadee te ondersteunen. In de Goede Week nam 

Hans - samen met Just Overtoom - steevast vrij van werk om het 

kerkgebeuren te kunnen verzorgen en wie zich op de woensdagavond 

in die week naar de Bavo begaf maakte Hans mee als coördinator 

oliën bij de Oliewijding. Gegeven zijn technische kennis was hij, na het 

vertrek van klusjesman broeder Cor, een van de oprichters van de KOG 

(Klein Onderhoud Gebouw) met speciale aandacht voor het uurwerk. 

Gedurende negen jaar heeft Hans deel uitgemaakt van de toenmalige 

Parochievergadering. Hij zette zich in voor autovervoer van oudere 

kerkgangers (de zgn. ‘Kerkrijders’) naar de Mis. En trouw verzorgde 

Hans wekelijks de tellingen van de collecten, altijd resulterend in een 

uitgeprint overzicht van opbrengst. In de herfst van 2024 werd Hans 

op de vrijwilligersdag in de Bavo gehuldigd en werd ‘zijn’ KOG bij die 

gelegenheid de ‘Klub Onopvallende Geniën’ genoemd. Volkomen 

onverwacht is hij, na inmiddels 55 jaren meebouwen aan onze 

parochie, heengegaan. Zijn aimabele en rustige persoonlijkheid wordt 

gemist. Wij vertrouwen dat Hans over zijn gezin én de St. Bavo zal 

blijven waken, daar Boven.

Robertus Carolus Johannes Meijer
Robert werd op 29 december 1949 in Amsterdam geboren. Als vader 

van zijn gezin en getalenteerd bestuurder is Robert door zijn inzet 

van betekenis geweest voor kerk en samenleving. Gesterkt door de 

Ziekenzalving en de H. Communie overleed Robert op 9 januari. In een 

volle kathedraal werd op 17 januari met een plechtige Requiemmis 

afscheid van hem genomen. Onder anderen werd gezongen het lied 

‘Dan zal ik leven’. Moge dat Robert nu gegeven zijn. In pace.



Nieuws uit parochie 
HH. Antonius&Bavo 
Groenmarkt Haarlem
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Geloofsbelijdenis   
Op 11 januari verzorgde Jan Mathijs Cuypers een voordracht 

over de geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel voor een 

groep belangstellenden van de Groenmarkt Gemeenschap. 

Voor deze geloofsbelijdenis, die we ook vandaag nog zo 

uit het hoofd kunnen opzeggen, werd 1700 jaar (!) geleden 

de basis gelegd tijdens het Concilie van Nicea. De inhoud 

van de voordracht en een aantal getoonde afbeeldingen 

heeft Jan Mathijs ontleend aan een uitgave van (onlangs 

overleden) Peter Nissen met de titel 'Zeventien eeuwen 

Concilie van Nicea - Samen beraden, samen geloven, samen 

vieren' (Katholieke Vereniging voor Oecumene). Omdat de 

afbeeldingen tijdens de presentatie in de zaal niet allemaal 

goed te zien waren volgt hier de link, waarmee de uitgave is te 

downloaden: www.oecumene.nl/nicea. 

Groeiende belangstelling voor het Gebed 
voor de eenheid van de Christenen 
Zoals al vele jaren hebben we ons stevig 

ingezet voor de Bidweek voor eenheid van 

de Christenen van 18-25 januari; de mensen 

van de Groenmarkt Gemeenschap zijn 

bijzonder voorstanders van oecumenische 

ontwikkelingen. Dit jaar was het kernthema: 

Eén van Geest in Zijn Licht. Er waren talloze 

ontmoetingen en gebedsmomenten in 

Haarlem. De belangstelling is duidelijk 

gegroeid. 

Op 18 januari was een warme en 

inspirerende oecumenische viering, om 

de opening van de Bidweek met kracht 

te markeren. Dit jaar waren we te gast in 

de Lutherse kerk. Bijna 200 mensen, van 

allerlei kerkgemeenschappen (en ook onze 

burgemeester was erbij): gezang, kinderen, 

een sfeer van vrede en vriendelijkheid. Ds. 

Sietse van Kammen verzorgde een mooie, 

informatieve overweging, die ons ook 

verbond met de Armeense Christenen die dit 

jaar de voorbereidingen hadden gedaan op 

wereldniveau. Kortom, de goede geest van 

God waaide over alle aanwezigen. De zeven 

voorgangers kwamen uit vijf verschillende 

kerkgenootschappen. We hebben een 

week lang driemaal daags getijdengebeden 

gehouden, in de ochtend al om 7.30 uur en 

daarna om 12.30 uur en 19.30 uur. Alle 19 

gebedsstonden vonden plaats in de Katrijn 

Kapel, op het terrein van Stem in de Stad. 

Je daalt een tiental trappen af en voelt je 

meteen in een andere stemming. Iedereen 

die erbij was had het over hoe mooi het was. 

De meeste deelnemers waren katholiek, van 

alle parochies en kerken in het centrum, maar 

er waren ook mensen van andere christelijke 

kerken. Er waren veel nieuwe gezichten dit 

jaar. We kregen de zegen van geestelijken 

uit de PKN, de RK (dank aan Teun Warnaar) 

en de Remonstrantse kerk. Het aantal 

deelnemers stijgt de laatste jaren: 156 in dit 

jaar is bijna de helft meer dan we twee jaar 

geleden zagen. 

De getijdengebeden bestaan uit gezang, 

psalmlezingen, gebeden, een korte 

evangelielezing, gebeden voor eigen 

intenties en natuurlijk als hoofdthema 

gebed voor eenheid onder de Christenen. 

Onze paus Leo XIV spant zich ook in voor 

de oecumene. Om de week af te sluiten 

was in onze parochiezaal een bijzondere 

viering, geïnspireerd door de Iona Community 

- een oecumenische gemeenschap met 

hun thuisbasis op Iona, een eiland aan de 

West-Schotse kust. Dat leverde een mooie 

viering op, gekenmerkt door stiltemomenten, 

gebeden met nieuwe woorden, zelfs een 

nieuw lied!

Ik hoop dat deze Bidweek meer eenheid 

heeft gebracht wereldwijd; in Haarlem weet 

ik zeker dat er meer openheid en begrip 

voor elkaar is bereikt en veel inspiratie is 

opgedaan.

Alison McDonnell-Besselink

Op die plek is ook een korte video-impressie te 

bekijken van de samenkomst van paus Leo XIV 

en patriarch Bartholomeüs I op 28 november. 

Een opnieuw historische gebeurtenis met 26 

vertegenwoordigers van andere christelijke 

kerken bij de plek waar waarschijnlijk het 

Concilie van Nicea plaatsvond, het huidige 

Iznik in Turkije. De plechtigheid is bij het 

opgravingsgebied. Een mooie plek waar de 

eenheid van christenen gevierd wordt. Omdat 

die eenheid niet vanzelfsprekend is houden we 

jaarlijks een Bidweek. 



MAANDELIJKS VREDESWANDELING

Elke eerste maandag van de maand loeien de sirenes. Dat is het 

startsein voor de vredeswandeling. We wandelen vanaf het beeld 

van Loetje op de Grote Markt naar de Oud Katholieke Kerk aan de 

Kinderhuissingel. Daar staat koffie en thee klaar. 

Wie wil kan daarna aansluiten bij het maandelijks Vredesgebed. 

Van harte welkom! 

NIEUWE NAAM WEBSITE EN 
E-MAILADRES 

De website van de Groenmarkt 

Gemeenschap heeft een nieuwe naam en 

e-mailadres:  

https://groenmarkt-gemeenschap.nl  

en info@groenmarkt-gemeenschap.nl .

Voor informatie over de reis naar Assisi of 

Rome met Rob Mascini,  zie pagina 11.

VIERINGEN GOEDE WEEK EN PASEN 

Locatie: Grote zaal voormalige pastorie, 

Nieuwe Groenmarkt 12

Palmzondag        29 maart 10.30 uur: 

woord- en gebedsviering, Wim Blüm

Witte donderdag  02 april   19.00 uur: 

eucharistieviering, pastor Bob van Oploo

Goede vrijdag      03 april   15.00 uur: 

Kruisweg, broeder Savio Ebben en Simone 

Westra

Eerste Paasdag   05 april   10.30 uur: 

eucharistieviering, pastor Bob v. Oploo en 

diaken Rob Mascini                       
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Loop mee op 25 april 

VREDE EN ALLE GOEDS
Franciscaanse beweging 
   De Franciscanen staan bekend om hun 

voettochten en dus is het bijna logisch dat de 

Franciscaanse beweging ook gaat meelopen 

met de grote Peacewalk. Dit is een voettocht 

langs de langste vredespelgrimsroute ter wereld: 

door Europa naar Jeruzalem, het kruispunt van 

wereldreligies en culturen. De route verbindt 19 

landen op twee continenten over een afstand van 

ongeveer 8500 kilometer. In een tijd van diepe 

verdeeldheid en conflict brengt de Peacewalk 

mensen samen door culturen, religies en landen 

heen, om zij aan zij te lopen. Het is zowel een 

symbolische als praktische handeling: een manier 

om vrede te belichamen, te leren van degenen 

die er ter plaatse aan bouwen en onderweg 

initiatieven te ondersteunen die hoop levend 

houden.

Dit jaar is voor het eerst ook een route 

aangegeven door Nederland. Deze gaat in 

etappes van Amsterdam tot de Duitse grens bij 

Nijmegen. De Franciscaanse Beweging loopt mee 

tijdens het startpunt van de tocht in Nederland, 

op 25 april vanuit Amsterdam. Wil je met deze 

groep franciscaans geïnspireerde mensen 

meelopen tijdens de Peacewalk? Stuur dan even 

een mailtje naar info@franciscaansebeweging.nl. 

Initiatiefnemer van de Nederlandse route, Rikko 

Voorberg: ‘Iedereen die zich geroepen voelt om 

voor vrede te lopen kan meedoen. Ongeacht 

religie, nationaliteit of achtergrond. Je kunt één 

dag, een week, een maand of de hele route lopen. 

Gezinnen, individuen en groepen zijn allemaal 

welkom. Ervaring is niet vereist, alleen openheid, 

respect en bereidheid om te lopen.’ Meer info over 

de hele Peacewalk: https://peacewalk.info/.

VASTE VIERINGEN IN DE PASTORIE,  
NIEUWE GROENMARKT 12

Elke 1e zondag van de maand: 10.30 uur 

woord- en communieviering, diaken Rob 

Mascini

Overige zondagen: 10.30 uur woord- en 

gebedsviering, met lekenvoorganger

Elke dinsdag: 12.30 uur korte woord- en 

communieviering, broeder Savio.

Eens in de maand wordt geen eigen 

viering gehouden en bezoeken we een 

kerk in de omgeving.

Zie het actuele rooster van de vieringen 

op de website www.groenmarkt-

gemeenschap.nl/vieringen 

BIJEENKOMSTEN IN DE OUD KATHOLIEKE 
KERK, KINDERHUISSINGEL 74:

Maandelijks Vredesgebed  
voor stad en land
Elke eerste maandag van de maand om 

12.30 uur

Maandelijks Apéritief voor de Ziel
Elke derde zaterdag van de maand om 

16.00 uur een korte viering rondom 

het gedachtegoed en de teksten van 

Franciscus van Assisi. Met life muziek, 

zang en na afloop ontmoeting bij een 

drankje en hapje.

800 JAAR FRANCISCUS 

In 2026 herdenkt de Franciscaanse wereld 

het 800ste sterfjaar van Franciscus van 

Assisi. Acht eeuwen later is zijn spiritualiteit 

nog altijd springlevend. Hoe kan zijn 

radicale leefwijze een voorbeeld zijn voor 

ons eigen leven? Waardoor laten we ons 

nog altijd raken en inspireren? In 2026 

kun je deze vragen verkennen in uiteenlopende activiteiten 

van de Franciscaanse Beweging. Er zijn pelgrimsdagen, 

kloosterweekenden, retraites, bezinningsreizen en 

voettochten. Zie voor een actueel overzicht:  

https://www.franciscaansebeweging.nl/activiteiten



Colofon
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parochieblad van de gezamenlijke parochies in Bloemendaal, Overveen, Aerdenhout, Zandvoort en de 
Haarlemse parochies Joseph, Schalkwijk, Bavo en Groenmarkt

Kopij voor het volgende nummer kunt u bij de contactpersonen inleveren tot uiterlijk 5 juni 2026.
voor Overveen bij: mw. P. van der Voorn, e-mail: secretariaat.boaz@outlook.com
voor Aerdenhout bij: mw. A. Klunder tel: 023-5245018, e-mail: d.klunder@hetnet.nl
voor Zandvoort bij: mw. S. Kluyskens, tel: 023-5731225, e-mail: sandrakluyskens@hotmail.com
voor Joseph bij: dhr. P. Verhoef, tel: 023-5321112, e-mail: bulletin@josephkerk-haarlem.nl
voor Schalkwijk bij: mw. R. Jongejan, tel: 023-5330528, e-mail: redactiekwadrant@gmail.com
voor Bavo bij: mw. B. Massaro, tel: 06-14536685, e-mail: bibianamassaro@gmail.com
voor Groenmarkt bij: mw. A. McDonnell, tel: 023-5311655, e-mail: alison.and.leonard@wxs.nl

Pastoraal Team
pastoor mgr. dr. B.J. Putter	 06-12833348	 bputter@bisdomhaarlem-amsterdam.nl
plebaan drs. F.J. Bunschoten 	 06-41168657 	 fbunschotenpr@gmail.com (kathedraal)
kapelaan B.C. Beemster	 06-81105100	 B.C.Beemster@outlook.com
kapelaan A.T. Warnaar 	 06-13997625 	 warnaar@dds.nl
diaken G.J. van der Wal	 06-43223690	 gertjanvanderwal@live.nl
diaken PH. Weijers (liturgische assistentie Bavo)	 p.s.weijers@hccnet.nl
Anne Commandeur, medewerker geloofsopbouw            	 acommandeur@rkhaarlem.nl

Parochiebestuur
pastoor B.J. Putter, voorzitter
plebaan F.J. Bunschoten
dhr. J.G. Vorstman, vice-voorzitter 
dhr. J.G.A. Struycken, secretaris
dhr. P.F.T. Vetter, penningmeester 
mevr. J.M.J. Verbeek 
dhr. J. van Heusden 
dhr. R.W.K. Steeg
mevr. M. Damsma

	
De rk begraafplaatsen in de regio zijn:
Adelbert, Dennenweg, Bloemendaal
St. Bavo Berkenrode, Herenweg, Heemstede
St. Barbara, Soendaplein, Haarlem
St. Jozef, Vergierdeweg, Haarlem
St. Bavo, Rijksstraatweg, Haarlem
RK Kerkhof Overveen, Korte Zijlweg, Overveen 
St. Agatha, C. Slegersstraat, Zandvoort, rk-deel Tollensstraat, Zandvoort

Caritas
Steunaanvragen:
Caritas Bloemendaal Overveen is bereikbaar via bloemendaal.overveen@caritasboaz.nl
Caritas Aerdenhout Zandvoort is bereikbaar via aerdenhout.zandvoort@caritasboaz.nl
IPCI BOAZ NL39 ABNA 0543772934 t.n.v. IPCI Caritas BOAZ
PCI Caritas BOAZ inz. Diaconie Agathaparochie Zandvoort: NL16ABNA 0115307664
IPCI Haarlem Stad NL07 RABO 0127458026 t.n.v. Caritas Haarlem Stad
IPCI H.H. Antonius Bavo Haarlem NL32 RABO 0120897563

secretariaat Haarlem&BOAZ-parochies 
Korte Zijlweg 7, 2051 BD Overveen,  
tel: 023-5277462
mw. P.P.M. van der Voorn, coördinator,  
e-mail: secretariaat.boaz@outlook.com .
Voor informatie en afspraken over dopen, eerste communie, 
vormsel, huwelijk, biecht, ziekenzalving, overlijden, 
ledenadministratie, adreswijzigingen, etc. 
Open: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur

Jaargang 8 nr. 2

Voor alle actuele 
activiteiten 

en vieringen: 
www.rkhaarlem.nl
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PAROCHIE ONZE LIEVE VROUW  
ONBEVLEKT ONTVANGEN OVERVEEN 

Korte Zijlweg 7, 2051 BD, Overveen, tel: 023-5277462
Open: maandag t/m vrijdag 9.00-12.00 uur

e-mail: parochie.olvoo@planet.nl

Locatie-coördinator
dhr. C.A.G. Kroon, tel: 06-27166033 / 023-5277462

Contact voor uitvaarten
dhr. C.A.G. Kroon, tel: 06-27166033/ 023-5277462
R.K. kerkhof Overveen, mw. P.P.M. van der Voorn, 

tel: 023-5277462

Kerkbijdrage/Kerkbalans
NL59 INGB 0002252656  

t.n.v. Adm. Kerkbijdrage Parochie Overveen

Overige betalingen:
NL83 INGB 0000079036  

t.n.v. Parochie OLV Onbevlekt Ontvangen te Overveen

PAROCHIE  
ST. AGATHA ZANDVOORT

Grote Krocht 45, 2042 LV Zandvoort, tel: 023-5718868

Locatie-coördinator
mw. S.M.H. Kluyskens, tel: 023-5731225

Autorijdienst op zondag 
mw. H.C.J. Schoo, tel: 023-5713430

Contact uitvaarten / begraafplaats St. Agatha
mw. H.P. Bluijs, tel: 023-5736321 / 06-16524243 

Kerkbijdrage/Kerkbalans
NL36 ABNA 0565848054 t.n.v. St. Agathaparochie, 

Zandvoort

Overige betalingen
NL80 ABNA 0565848038 t.n.v. St. Agathaparochie, 

Zandvoort

PAROCHIE  
HH. ANTONIUS&PAULUS AERDENHOUT

Sparrenlaan 9, 2111 AE Aerdenhout, tel: 06-40326558 
d.klunder@hetnet.nl 

Locatie-coördinator
mw. A.C.M. Klunder, tel: 06-40326558 

Contact voor uitvaarten
mw. A.C.M. Klunder, tel: 06-40326558

Kerkbijdrage/Kerkbalans
NL34 ABNA 0563327642 t.n.v. 
Antonius&Paulusparochie, Aerdenhout

PAROCHIE 
SCHALKWIJK HAARLEM 

Moeder van de Verlosserkerk,  
Prof. Eijkmanlaan 48, 2035 XB Haarlem

Locatiecoördinator/ parochiesecretariaat: 
tel: 023-5330528, e-mail: rk.schalkwijk@antenna.nl
voor wijzigingen en autorijdienst

Parochiecentrum en kapel geopend 
ma, di en do van 10.00 tot 11.30 uur 
tel: 023-5330528

Parochierekening en Kwadrant
NL55 INGB 0003862734  
t.n.v. r.k. par. gemeenschap Schalkwijk

Financieringsfonds
NL85 INGB 0002077200 of NL89 ABNA 0561693463 
t.n.v. financieringsfonds

PAROCHIE HH. ANTONIUS&BAVO 
BAVO HAARLEM 

St. Bavo Kathedraal,  
Leidsevaart 146, 2014 HE Haarlem

Locatiecoördinator/ parochiesecretariaat: 
tel: 023-5323077 ma t/m vrij van 9.30-12.30 uur

voor algemene info, planning, vragen, 
parochiesecretariaat  

e-mail: bavo@rkhaarlem.nl

Contactpersoon uitvaarten:
mw. M.E. Yavar Waugh, tel: 06-28982539 

NL58 INGB 0000092387  
t.n.v. parochie H.H. Antonius & Bavo 

 
NL44 INGB 0654494312  

t.n.v. parochie H.H. Antonius & Bavo 

 
GROENMARKT HAARLEM

St. Antonius van Padua,  
Nieuwe Groenmarkt 12, 2011 TW Haarlem

Locatiecoördinator/ parochiesecretariaat: 
tel: 023-5311655 ma t/m vrij van 9.30-12.30 uur

e-mail: groenmarktkerk@gmail.com 

NL68 INGB 0001961397 t.n.v. parochiebestuur  
St. Antonius van Padua Haarlem

NL93 ABNA 0230851126 t.n.v. parochie Antonius en Bavo  

PAROCHIE 
ST. JOSEPH HAARLEM

Jansstraat 41, 2011 RT Haarlem

Parochiesecretariaat: 
tel: 023-5321112, ma 10.00-16.00 uur
e-mail: secretariaat@josephkerk-haarlem.nl 

Locatiecoördinator: 
mw. C. van der Grinten  
(voor vrijwilligers en parochie-activiteiten)  
e-mail: cvdgrintenvlugt@gmail.com, tel: 06-50832953
dhr. E.J. Eradus
e-mail: ejeradus@hotmail.com, tel: 06-41492751

Contactpersoon uitvaarten: 
E.J. Eradus, tel: 06-41492751

Kerkbijdrage/Kerkbalans 
NL15 INGB 0000114501  
t.n.v. RK kerkbestuur parochie St. Joseph

Overige betalingen 
NL80 ABNA 0560068778  
t.n.v. RK kerkbestuur parochie St. Joseph

50 jaar | kerkbal
an

s.n
l

PAROCHIE BLOEMENDAAL 

ING-rekening NL14 INGB 0000 551213 is beëindigd. 
Gebruik ABN-AMRO-rekening:  
NL70 ABNA 0626 8115 54  
t.n.v. RK Par Gem Bloemendaal



U ontvangt dit blad gratis, vier maal per jaar. Ontvangt u het liever niet? 
Laat het ons weten, dat bespaart kosten en het milieu. Zend een e-mail aan secretariaat.boaz@outlook.com of stuur  

een bericht aan het secretariaat, Korte Zijlweg 7, 2051 BD Overveen met vermelding van volledige naam en adres. 
Ontvangt u dit Parochieblad graag en wilt u een bijdrage geven? Zie de informatie op de laatste pagina’s:  

elke parochie heeft een eigen bankrekeningnummer. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Het laatste avondmaal
Zacharias Dolendo, Leiden

ca. 1596 - 1598 Collectie Rijksmuseum


