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en de Haarlemse parochies Joseph, Schalkwijk, Bavo en Groenmarkt
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Winter
Als u dit Parochieblad ontvangt is de Adventsperiode begonnen. 
Niets roept het gevoel van winter zo sterk op als de periode 
die naar Kerstmis leidt. De dalende temperatuur, maar vooral 
natuurlijk de kerstversiering overal, de adventskrans en misschien 
wel een adventskalender thuis die ons helpt bij het aftellen naar 
dat feest van de geboorte van Jezus. Die kwam als onze Verlosser. 
Want dat willen we zo rond Kerstmis wel eens vergeten: geen 
Kerstmis zonder Pasen, en geen Pasen zonder Goede Vrijdag. 
Jezus kwam onder ons als lieftallig kindje, maar wel als degene 
die ons mensen zou verlossen.

In onze parochies van Haarlem&BOAZ is één van onze kerken 

gewijd aan de Moeder van de Verlosser. Inderdaad, die in 

Haarlem-Schalkwijk. En misschien heeft u het al vernomen dat 

daar eind oktober een bijeenkomst heeft plaatsgevonden waarin 

is meegedeeld dat het moeilijk wordt om de vieringen in de kerk 

te blijven verzorgen. Verderop in dit Parochieblad kunt u daar 

meer over lezen. De naam van de parochie is echter niet zomaar 

een verwijzing naar Maria als moeder van Jezus, zoals we haar 

natuurlijk ook weer een plaatsje in de kerststal zullen geven met 

Kerstmis.

De parochie is gewijd aan de verschijning van Maria in Banneux, 

België, waar Maria zich openbaarde als ‘Maagd der Armen’, én 

als ‘Moeder van de Verlosser’. De verschijningen vonden plaats in 

1933 en werden in 1949 door de kerk erkend. Als bedevaartplaats 

is het nog altijd te bezoeken, in de mooie Ardennen. Het is lang 

niet zo groot geworden als Lourdes, maar het doet er toch aan 

denken: gewijd aan Maria en er is een waterbron. De boodschap 

van Banneux blijft altijd actueel: de betrokkenheid bij armen, 

zieken en lijdenden, de aansporing tot gebed en de oproep tot 

vertrouwen op de voorspraak van Maria. 

Misschien zijn we zelf wel getroffen door ziekte, of maken we 

ons grote zorgen over kinderen of kleinkinderen. En we kennen 

allemaal wel mensen die lijden. Dat kan lichamelijk zijn, maar 

zeker ook geestelijk. In onze tijd waarin we graag willen geloven 

dat het leven maakbaar is, blijkt dat telkens weer niet het geval 

te zijn. We moeten omgaan met tegenslag. En de titel ‘Maagd der 

Armen’ kunnen we op de armen van geest toepassen, maar in een 

wereld waarin het verschil tussen arm en rijk steeds groter wordt 

mogen we dat ook heel concreet maken.

Natuurlijk past dit allemaal niet bij de kerstsfeer. Of tenminste 

niet bij die sfeer van kerstverlichting, kerstbomen, kerststallen en 

gezelligheid. Want eigenlijk hoort dit allemaal toch echt bij het 

kerstfeest. Het feest waarop we vieren dat onze Verlosser geboren 

is. Als eenvoudig kindje in een stal, maar wel om ons mensen te 

verlossen. Van die ál te menselijke neigingen. Naar steeds meer 
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De verkondiging aan de herders

Cornelis Saftleven, ca. 1655 - ca. 1659

Een enigszins duistere afbeelding, maar wel 

met een duidelijk lichtpunt: de engel die de 

boodschap brengt aan de herders in de velden 

bij Bethlehem. Ook in onze dagen kan de wereld 

duister lijken. Mogen deze kerstdagen ons er weer 

aan herinneren waar het échte licht en de échte 

vrede gevonden kunnen worden: bij het Jezuskind, 

onze Verlosser.

KERST OP KATHEDRAAL TV

Het liefst ontmoeten wij u natuurlijk met Kerst en door het jaar heen tijdens de vieringen in 
één van onze kerken. Voor wie dat niet mogelijk is biedt Kathedraal TV een mooie uitkomst om 
vanuit huis deel te nemen aan de vieringen. In de Kersttijd worden extra vieringen gestreamd:

•	23 december 20.00 uur Festival of nine Lessons and Carols 

•	24 december 20.00 uur Kerstnachtmis

•	25 december 10.00 uur Kerstmis 

De uitzendingen zijn te volgen via www.Kathedraaltv.nl  
of via het YouTube-kanaal KathedraalTV.

24 DECEMBER, KERSTAVOND

	 Overveen	 17.00 uur kapelaan N. Beemster, 
kerstverhaal voor kinderen

		  20.00 uur kapelaan N. Beemster

	 Zandvoort	 22.00 uur pastor D. Duijves

	 Joseph	 19.30 uur kanunnik A. Hendriks, 
gezinsviering met kerstspel

		  22.00 uur kanunnik A. Hendriks 

	 Schalkwijk	 20.00 uur pastoor B. Putter

	 Bavo	 17.00 uur kapelaan T. Warnaar, 
viering voor kinderen

		  20.00 uur mgr. J. Hendriks 
(toegangsbewijs noodzakelijk)

		  22.30 uur mgr. J. Hendriks

			 

25 DECEMBER, EERSTE KERSTDAG

	 Overveen	 10.00 uur pastoor B. Putter

	Aerdenhout 	 10.00 uur pastor D. Duijves 

	 Zandvoort	 10.00 uur kapelaan T. Warnaar

	 Joseph	 10.00 uur kanunnik A. Hendriks 

	 Schalkwijk	 10.00 uur diaken G.J. v.d. Wal

	 Bavo	 10.00 uur plebaan F. Bunschoten

26 DECEMBER, TWEEDE KERSTDAG

	 Joseph	 10.00 uur kanunnik A. Hendriks 

	 Bavo	 10.00 uur plebaan F. Bunschoten

28 DECEMBER 

	 Joseph	   9.30 uur kanunnik A. Hendriks

		  11.00 uur kanunnik A. Hendriks 

	 Bavo	 10.00 uur plebaan F. Bunschoten

		  15.00 uur mgr. J. Hendriks  
afsluiting Heilig Jaar

31 DECEMBER, OUDJAAR

	 Zandvoort	 17.00 uur pastoor B. Putter

	 Joseph	    9.00 uur kanunnik A. Hendriks

	 Bavo	 19.00 uur kapelaan T. Warnaar

1 JANUARI, NIEUWJAAR

	 Overveen 	 11.00 uur kapelaan N. Beemster

	 Joseph 	 10.00 uur kanunnik A. Hendriks 

		  13.00 uur kanunnik A. Hendriks

	 Bavo 	 10.00 uur plebaan F. Bunschoten

VIERINGEN TUSSEN KERST EN OUD EN NIEUW



Uitnodiging
Ik nodig u van harte uit voor twee bijzondere bijeenkomsten: een aan het  

eind van dit jaar 2025 om in Haarlem het Heilig Jaar in ons bisdom feestelijk  
af te sluiten en de andere aan het begin van nieuwe kalenderjaar 2026 in Amsterdam 

om elkaar te ontmoeten en een zalig nieuwjaar te wensen. 
Ik hoop u dan te mogen ontmoeten en begroeten.

+ mgr. Jan Hendriks 
Bisschop van Haarlem-Amsterdam

Afsluiting Heilig 
Jaar 2025 in het bisdom

Zondag 28 december 2025
St.-Bavokathedraal, Leidsevaart 146, 

Haarlem

13.30 uur  kerkdeuren open
14.00 uur  kerstconcert (parochiekoor 

Sint-Jan – Goede Herder, Laren)
15.00 uur  feestelijke eucharistieviering

16.30 uur  gezellige borrel 
in het bisschopshuis

Nieuwjaarsreceptie  
2026 Bisdom Haarlem- 

Amsterdam
Vrijdag 9 januari 2026
H.-Nicolaasbasiliek,  

Prins Hendrikkade 73, Amsterdam

15.45 uur  ‘Evensong’ in de 
co-kathedrale basiliek H.-Nicolaas
17.00 uur  Nieuwjaarsreceptie in 

Barbizon Hotel Amsterdam
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willen, wat op grote schaal in de wereld zoveel leed veroorzaakt, maar 

ook in ons eigen leven relaties kan beschadigen. Van die neiging naar 

een focus op onszelf, waardoor we het leed van anderen misschien 

zelfs onbewust buitensluiten. We vieren nu immers kerstmis, dus we 

volgen het nieuws even niet, denken niet aan oorlog en geweld in de 

wereld en de dakloze in onze eigen stad kan ongetwijfeld terecht in de 

daklozenopvang. Net zoals de vluchteling, overigens.

Zo mogen we geen Kerstmis vieren. De sfeer mag er zijn, natuurlijk. 

Maar we mogen nooit vergeten dat we niet alleen de geboorte van 

het Jezuskind vieren met een Maria als betrokken moeder bij de 

kribbe, maar dat we ook de geboorte vieren van onze Verlosser die 

gekomen is met een boodschap en dat we Maria mogen eren als onze 

voorspreekster en om haar rol als Moeder van de Verlosser.

Als we dat oprecht proberen te beleven deze kerstdagen, dan kan 

het kerstfeest ook na de feestdagen iets voor ons betekenen. Dan 

vallen we niet zomaar terug in het leven van alledag, of worden we 

weer overspoeld door al het slechte nieuws in de wereld, maar dan 

proberen we oprecht oog te hebben voor onze naaste. Dichtbij en ver 

weg. En mogen we ons te midden van alles wat ons overkomt gesterkt 

weten door de gedachte dat Jezus voor óns gekomen is en we zijn 

Moeder altijd mogen aanroepen.

Die ervaring wens ik u toe. En uiteraard hele 

mooie Kerstdagen, samen met dierbaren 

of juist in alle rust. En ik wens u dat het 

Kerstfeest u vrede mag geven. In uw leven, in 

deze wereld. Ik wens u een Zalig Kerstmis en 

Gods Zegen over het nieuwe jaar!

Mede namens medewerker geloofsopbouw 

Anne Commandeur, diaken Philip Weijers, 

diaken Gert Jan van der Wal, kapelaan Teun 

Warnaar, kapelaan Nars Beemster, kanunnik 

Hendriks en plebaan Floris Bunschoten.

pastoor Bart Putter
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Terugblik

Mariaretraite in Thuîne
Terugblik

Petrus en Paulus  
bezoeken Petrus en Paulus  

Maandagochtend 27 oktober vertrokken we om 8.30 uur vanaf de Bavo naar 
het kloostercomplex van de Franciscanessen in het Duitse plaatsje Thuîne. De 
weersomstandigheden bij vertrek waren welhaast apocalyptisch te noemen. Zeer zware 
regenval en harde windstoten teisterden onze auto’s. 

Gelukkig klaarde het weer al snel op en 

verliep de reis verder voorspoedig. Rond 11.45 

uur kwamen we aan op onze bestemming. 

Na de verdeling van de kamers begon dan 

onze Mariaretraite. Kapelaan Nars, die de 

retraite leidde, had een veelzijdig programma 

samengesteld, waarin lezingen en verdieping 

werden afgewisseld met meditatie en vrije 

tijd, gebedsmomenten en de dagelijkse 

Heilige Mis. Omdat het programma best 

stevig was, keken we ’s avonds naar boeiende 

films over Fatima en Paus Johannes Paulus 

II. We waren in totaal met 14 personen. 

Bijzonder leerzaam waren vooral de 

meditaties over wie Maria is, alsook de 

lezingen over de ervaringen en visioenen van 

de kinderen die Maria in Fatima mochten zien 

en horen spreken. Indrukwekkend was zeker 

ook het avondgebed tezamen met zeventig 

in habijt geklede zusters in hun prachtige 

kloosterkerk. In de vrije momenten was er ook 

tijd om deel te nemen aan de eeuwigdurende 

aanbidding in de mooie sacramentskapel 

van de zusters die daar dag en nacht de Heer 

aanbidden. Al met al waren het heerlijke 

dagen en keerden we geestelijk en, dankzij 

de uiterst goede zorgen van de zusters, ook 

lichamelijk, donderdagmiddag 30 oktober 

voldaan terug naar Haarlem en omstreken.

Begin november bezochten 165 pelgrims van het bisdom Haarlem-Amsterdam en nog zo’n 
300 ‘pelgrims van hoop’ uit de rest van Nederland de eeuwige stad Rome. De pelgrims 
van ons bisdom werden verdeeld in twee groepen: de groep Petrus o.l.v. pastores Eric van 
Teijlingen, Eugene Jongerden en Dea Broerse en de groep Paulus o.l.v. pastores Alvaro 
Rodriquez Luque, Nico Knol, Dino Deltin en Yvonne Heddes. In het kader van het Heilig Jaar 
bezochten deze groepen vele prachtige kerken, waar wij ook mooie eucharistievieringen 
bijwoonden, in het Nederlands met onze voorgangers en een mooi Nederlands koor met 
strijkorkest, dat speciaal naar Rome was gekomen om deze vieringen op te luisteren. 

De pelgrimage stond in het teken van het Heilig Jaar. Daarom liepen 

wij al biddend en zingend o.l.v. pastor Alvaro ‘de Bidweg’ vanaf de 

Engelenburcht over de Via della Conciliazone (weg van de verzoening) 

richting de St. Pieter, waar wij in stilte door de Heilige Deur naar binnen 

gingen. Pastoor Eric van Teijlingen ging daar voor in een prachtige 

viering, waarbij ook zijn ouders aanwezig waren en alle andere 

pastores waren concelebrant. Een paar dagen eerder waren wij ook 

al door een Heilige Deur gegaan en wel die van de Paulus-buiten-

de-Muren, een wonderschone kerk, met aan alle wanden ronde 

geschilderde portretten van overleden pausen. Ja, ook het portret van 

paus Franciscus was inmiddels aangebracht.

In de Friezenkerk waren wij bij de viering van B(W)armhartigheid, met 

een prachtige uitleg van pastoor Nico Knol. Een pastor schreef: ‘Een 

viering waar iedereen op de een of andere manier uiting mocht geven 

aan hoe het zit met jouw ‘toegekeerd’ zijn tot de ander en vooral ook 

tot God. Er was gelegenheid voor een persoonlijk gesprek, voor het 

ontvangen van het sacrament van verzoening of om je verhaal op 

papier te zetten en op het altaar te leggen. Niet iedereen is in staat om 

woorden te vinden en daarom kon men ook een lichtje op het altaar 

plaatsen, ‘je licht bij God opsteken… ‘ Als God ergens was, dan was dat 

op dit moment in de Friezenkerk, toegekeerd tot ons allemaal en wij 

tot God. Een indrukwekkende ontmoeting.’

Naast de stadswandeling onder een blauwe hemel met een zonnetje 

naar de Spaanse trappen, de Trevi fontein, het piazza Navona, 

de avond in Trastevere, de bezoeken en vieringen in nog meer 

prachtige kerken, de gezellige lunches en diners, de gesprekken 

met vele pelgrims, en niet te vergeten de audiëntie van paus Leo 

XIV, de interessante lezing door journalist Hendro Munsterman, de 

inspirerende vieringen in de Friezenkerk op dinsdag met onze bisschop 

mgr. Jan Hendriks en op zondag de slotviering met priester Antoine 

Bodar, vonden wij het meest indrukwekkend en ontroerend het gevoel 

van ‘samen gelovig zijn’, vooral tijdens het gezamenlijk uit volle borst 

zingen van het lied ‘Vlam van Liefde’. We hopen dat dit lied vaker, ook 

na dit Heilig Jaar, in alle kerken van Nederland uit volle borst gezongen 

gaat worden!

Grote dank aan onze reisleiders en 

voorgangers Dea, Yvonne, Alvaro, Dino, 

Eric, Eugene en Nico en grote dank aan 

Christoffelreizen voor het mogelijk maken 

van een onvergetelijke pelgrimsreis met 

Petrus en Paulus naar de Petrusbasiliek en de 

Paulusbasiliek in Rome. Een pelgrimsreis die 

ons hoop geeft voor de toekomst!

pelgrims van hoop: Trudy en Paula

NIEUW LECTIONARIUM

Begin november 2025 is het nieuwe Nederlandse Lectionarium jaar 

A voor de Nederlandse Kerkprovincie verschenen. Het lectionarium 

bevat de Bijbelse teksten voor de zondagen, hoogfeesten en 

andere vieringen die op zondag kunnen vallen en is een herziening, 

aanvulling en correctie van het bestaande lectionarium uit 1971 

(en de herdrukken ervan). Er zijn ook praktische hulpuitgaven 

beschikbaar, zoals de handzame, kleine versie van het 

lectionarium. Meer informatie daarover vindt u op 

www.rkliturgie.nl. 

Het nieuwe lectionarium bevat 

de lezingen voor jaar A, dat een 

keer in de drie jaar weerkeert en 

vooral in het teken van de evangelist 

Matteüs staat. Deze zullen we vanaf 

de eerste zondag van de Advent 

gebruiken in onze parochies.



KERKBALANS 2026

De jaarlijkse Actie Kerkbalans is onmisbaar. 

Want kerk-zijn kost geld. Denk aan onderhoud 

van gebouwen, bloemen, kaarsen, liturgie, maar 

ook personeel en missionaire en maatschappelijke projecten. 

Kerken zijn volledig afhankelijk van giften. Al sinds 1973 werken 

kerkgenootschappen samen in Actie Kerkbalans om een beroep te 

doen op hun leden voor een financiële bijdrage. In de campagne 

van 2026 staat -wederom- de slogan ‘Geef vandaag voor de kerk 

van morgen’ centraal. De slogan is nog onverminderd actueel en 

aansprekend. U geeft toch ook om uw parochie?
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Terugblik

Heilig Jaar Bisdomdag 
2025 in Haarlem  
Vanaf het middaguur tot het begin van de avond was de Bavokathedraal gevuld met een 
groeiend aantal gelovigen, die waren ingegaan op de uitnodiging om het Jubeljaar samen 
te vieren als diocesane dag. Beleef deze dag nogmaals:

Na weken en maanden van voorbereiding 

luidde bisschop Jan Hendriks op zaterdag 4 

oktober alle klokken van de kathedraal. De 

koren hadden gerepeteerd, de attenties voor 

de bezoekers stonden klaar, de standjes van 

de Infomarkt waren ingericht. De dag kon 

beginnen…

Sprekers
De diverse sprekers trokken belangstelling. 

Of het nu pater Mark Lindijer sj of mgr. 

Gerard Bruggink was, respectievelijk over 

de patroonheiligen van de parochies in 

ons bisdom en over relieken. Maar ook 

de geloofsgesprekken van Leo Fijen met 

televisierechter mr. Frank Visser en mgr. Jan 

Hendriks of met Liam, Milan, Bradley en 

Ischa, die dit voorjaar zijn gedoopt, of met 

een legeraalmoezenier en geestelijk verzorger 

waren inhoudelijk en verrijkend. 

Muziek
Drie koren uit ons bisdom (het KKI-koor 

van de Indonesische gemeenschap, het 

Ritmisch koor Sint Jan de Doper uit Noord-

Scharwoude en het Bisdomprojectkoor) 

luisterden de middag en de viering op met 

mooie en prachtig gezongen liederen. Kijk de 

livestream terug en geniet…

Kinderprogramma
De ballonnenartiest had aan belangstelling 

geen gebrek… het ene dier na de andere 

bloem maakte hij. De kinderen en gezinnen 

beleefden sowieso een fantastische middag 

in de kathedraal.

Viering
Er was veel belangstelling voor de aanwezige 

reliek van de H. Carlo Acutis. Veel bezoekers 

maakten gebruik van het boetesacrament, 

juist ook vanwege de volle aflaat die aan 

deze dag verbonden was en vanwege de 

apostolische zegen die de bisschop aan 

het eind van de viering namens Paus Leo 

XIV mocht geven. De viering begon met 

een nieuw gecomponeerde hymne, het 

‘Pelgrimslied’, dat voor het eerst klonk. 

Het zeven eeuwen  
oude Kerstmisgilde 
Niet alleen de Kathedraal, ook de Bavo op de Grote Markt heeft een 
Kerstkapel. In de Oude Bavo staat daar het verweerde Mariabeeld 
uit 1496 van de hand van beeldhouwer Dirk Jacobsz. Tot 1847 stond 
dit buiten in het noordertransept op veertig meter hoogte. In het 
zuidertransept stond tot 1982 het ook uit 1496 stammende beeld van 
St.-Bavo met zwaard en valk van Steven die Beeldensnyder. Toen de 
Grote Kerk in de jaren 1570 protestants werd, moest dit naar beneden 
worden getakeld. Volgens de overlevering trok het beeld echter zijn 
zwaard en sneed het de takelkabels door, waardoor de mannen die dit 
werk verrichtten op de Oude Groenmarkt te pletter vielen. Veel ouder 
dan deze beelden is het Heilig Kerstmisgilde, de organisatie achter 
beide kerstkapellen. Hoe oud precies is onbekend.

In het Noord-Hollands Archief wordt het ‘Ruyghe Boeck’ bewaard, 

het rekeningenboek van dit Gilde van 54 leden, 27 (3x3x3) mannen 

en 27 vrouwen. Aangezien het lidmaatschap, de stoel, erfelijk is maar 

ook geschonken of verkocht kon worden, ligt de verhouding tussen 

mannen en vrouwen niet vast. In het in 1460 opnieuw gebonden boek, 

dat ruig wordt genoemd omdat het toen is gebonden in perkament 

waarvan het haar niet verwijderd is, is de oudste notitie uit 1371. Het 

gildelid Jacob Matham graveerde in 1606 echter een prent waarbij 

hij schreef: ‘Al over drie hondert iaren begonnen onss’ ouders t'cors 

ghilt te fonderen’. Dat betekende dat dit gilde van voor 1306 was. De 

boekhistoricus Gerard Jaspers stelde op basis van analyse van het 

Boeck vast dat een eraan voorafgaand aantal pagina’s ter dikte van 19 

mm is verdwenen. Er moeten zo’n 56 pagina’s meer zijn geweest, wat 

neerkwam op ruim 50 jaar. Wordt ervan uitgegaan dat er in de eerste 

jaren van het gilde nog weinig te melden viel, dan zou dit inderdaad 

uit de eerste jaren van de 14de eeuw stammen. Zelf houdt het nog 

bestaande gilde het op omstreeks 1317.

Het Kerstmisgilde is een vrome organisatie die zich vanouds ten doel 

stelt, de geboorte van Christus te eren door het verrichten van goede 

doelen ten behoeve van de armen. Het bijzondere is dat het dat tot 

op de dag van vandaag doet. Daarnaast hoorde in de middeleeuwse 

samenleving ook solidariteit tussen 

de leden tot de doelstellingen. 

Dat het niet slechts zoals alle 

organisaties een altaar had, 

maar een hele kapel, wijst 

erop dat het een elitaire, 

rijke organisatie betrof. 

Het Gilde had in de kapel in 

de Grote Kerk bovendien een 

eigen grafkelder. Nadat de kerk 

in protestantse handen was 

overgegaan, werden daar ook niet-gildeleden 

in begraven, waartegen het in 1618 bezwaar 

maakte. Het eiste dat er alleen Gildeleden 

mochten worden begraven. Dat deed het op 

het moment dat het lichaam van een van die 

leden, pater Willem Bol, nog boven de grond 

stond. Het katholieke gilde werd in de stad, 

bestuurd door protestantse heren, in het 

gelijk gesteld, maar of dat snel genoeg was 

om pater Bol nog bij te zetten, is onbekend.

Het Kerstmisgilde eert de geboorte van 

Jezus nu al ruim zevenhonderd jaar, 

waarmee Haarlem een van de oudste 

vrome broederschappen van Nederland 

rijk is. Het heeft in de loop der eeuwen vele 

vooraanstaande personen onder zijn leden 

geteld, waaronder de architect Jacob van 

Campen. Ook waren in de 15de 

eeuw respectievelijk een Lourens 

Janszoon en Lornens Janszoon 

Coster lid, wat in de 19de eeuw 

de mythe heeft versterkt dat een 

Haarlemmer het drukken met 

losse letters heeft uitgevonden. 

Inmiddels weten we dat die 

uitvinder nooit heeft bestaan. 

Hein Klemann
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Activiteiten 

In de Bavokathedraal:  

Kerstconcert Schalkwijk

Op zondag 21 december geeft  

Gemengd koor Cantate Domino om 

15.00 uur een kerstconcert in de Moeder 

van de Verlosserkerk, Prof. Eijkmanlaan, 

Schalkwijk.

Komt u ook - samen met familie of 

vrienden -  naar dit concert? Er klinken 

die middag mooie Christmas Carols 

en traditionele kerstliederen. Uiteraard 

is er ook samenzang en een prachtig 

kerstverhaal. 

Aanmelden is niet nodig. De toegang is 

gratis; een vrijwillige bijdrage wordt op 

prijs gesteld.

Oratoriumkoor Kennemerland zingt 
Petite Messe Solennelle

Zaterdag 24 januari in het Verhalenhuis, 

Haarlem-Noord, aanvang 20.00 uur   

Gioachino Rossini (1792-1868) was al 

over de zeventig en had ruim dertig jaar 

nauwelijks gecomponeerd toen hij de pen 

oppakte voor dit laatste grote werk. Deze 

anderhalf uur durende mis zit, net als zijn 

opera’s, vol vaart, drama, ontroerende 

passages en meeslepende melodieën en 

is tegelijkertijd oprecht religieus. Van het 

stuwende Kyrie in het eerste deel tot de 

kloosterklanken van het slotdeel Agnus 

Dei verrast Rossini de toehoorder met 

een spannende mix van opera-achtige 

aria’s, fuga’s, majestueuze koorklanken, 

lichtheid en zwierigheid.

Oratoriumkoor Kennemerland wordt 

begeleid door Nobuko Takahashi (piano) 

en Gerrie Meijers (harmonium). Vier jonge 

zangers nemen de solopartijen voor hun 

rekening. De muzikale leiding is in handen 

van Annelies Smit.

Kaarten zijn verkrijgbaar  

à € 25,- via de website van het koor:  

www.koor-kennemerland.nl en 

rechtstreeks bij het Verhalenhuis:  

www.verhalenhuishaarlem.nl.

Kerstwereld in de Kathedraal 

Vanouds ‘Kerst in de Crypte’ genoemd 
is er weer die betoverende kerstwereld 
in de kathedraal tot 4 januari! Het is een 

bezoek meer dan waard. Een heel lint van 

kerstdorpjes verbonden door een meters 

lange treinrails en meer dan driehonderd 

kerststallen nemen u mee in een reis over 

de wereld. Combineer uw komst met 

een heerlijk kopje warme chocolade, een 

speurtocht voor de kinderen, de kerk zelf en/

of de beklimming van een van de Bavotorens. 

Voor alle info en tickets:  

www.koepelkathedraal.nl .

Kerstconcert Kathedrale Koor St. Bavo

Op zaterdag 13 december om 20.30 uur vindt het jaarlijkse kerstconcert 

van het Kathedrale Koor plaats. Dit kerstconcert brengt getalenteerde 

musici samen in een sfeervolle omgeving en neemt je mee in de rijke 

tradities van kerstmuziek. Laat je meevoeren door de prachtige klanken 

van kerstklassiekers, uitgevoerd door het Kathedrale Koor en haar 

deelkoren en solisten. Dompel jezelf onder in de magie van Kerstmis 

met een onvergetelijk concert vol prachtige muziek. We kijken ernaar 

uit om u te verwelkomen in onze prachtige kathedraal, ingang onder de 

torens. Voor kaartverkoop zie: www.koorschoolhaarlem.nl .

Festival of Nine Lessons and Carols door de Bavo Cantorij

Dinsdag 23 december van 20.00-21.30 uur, ingang onder de torens

De oorsprong van het Festival gaat terug naar Engeland en kent 

inmiddels een traditie van meer dan 125 jaar! In een volledig duistere 

kathedraal treedt het koor met brandende kaarsen in processie de 

kathedraal binnen onder het zingen van 'Once in Royal David's city'. 

Daarna volgen negen korte lezingen met de aankondiging van Jezus' 

geboorte. Dit afgewisseld met Engelse kerstliederen zoals 'O come, 

all ye faithfull'. Een prachtige en sfeervolle voorbereiding op Kerstmis 

die ook in onze kathedraal sinds 1992 een traditie is. Vrij toegankelijk, 

deurcollecte na afloop. 

Kerstmis met The Choir of Trinity College Cambridge  
m.m.v. de Bavo Cantorij o.l.v. Rick Muselaers 

Donderdag 18 december, aanvang 20.00 uur

Deze kerstperiode is dit wereldberoemde koor in Nederland voor een 

tournee. Het koor is uitgeroepen tot het vijfde beste koor ter wereld 

in de ‘20 Greatest Choirs' van Gramophone Magazine en bestaat uit 

ongeveer dertig koorleden, allen studenten aan de universiteit.

De koortraditie van het college gaat terug tot het volledig mannelijke 

koor uit de veertiende eeuw, toen voormalige koorleden van de Chapel 

Royal studeerden in King's Hall, dat later onderdeel werd van Trinity 

College. Vrouwenstemmen werden in de jaren ‘80 geïntroduceerd 

door Richard Marlow. In een verdere vernieuwing voor Cambridge 

introduceerde het koor onder leiding van Stephen Layton (director of 

music van 2006 tot 2023) een baanbrekend livestreamprogramma van 

de diensten in hun kapel. Steven Grahl werd in januari 2024 benoemd 

tot director of music, waarmee hij een vooraanstaande rij musici 

voortzet. 

Tijdens het semester richt het koor zich voornamelijk op het zingen 

van de liturgie in de College Chapel, waarbij een breed repertoire 

uit zowel katholieke als protestantse tradities wordt verkend. Buiten 

het semester omvatte het programma van uitvoeringen en opnames 

onder andere BBC-uitzendingen van Bachs Mis in b klein en het 

Weihnachtsoratorium met het Orchestra of the Age of Enlightenment 

in Londen, Haydns Nelson Mis met de City of London Sinfonia in 

Aldeburgh en Cambridge, Poulencs Gloria met Britten Sinfonia in 

de kathedraal van Norwich en Händels Dettingen Te Deum met de 

Academy of Ancient Music in Londen en Cambridge.

Van harte aanbevolen!

Dit concert wordt georganiseerd door Koorschool 

Haarlem Muziekinstituut te Haarlem.

Kaartverkoop:	 www.bavoconcert.nl,  

e-mailadres: producent@koorschoolhaarlem.nl
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Cursussen

Lourdes 

De Lourdes-groep bisdom Haarlem-Amsterdam begeleidt al vele 

jaren de bedevaartreizen naar Lourdes; aangeboden door het Huis 

voor de Pelgrim. 

De reizen die voor 2026 gepland staan zijn:

- 8 daagse treinreis: 25 april t/m 2 mei 

- �9 daagse busreis: 11 t/m 19 september, vertrek vanuit Haarlem

- vliegreis: 13 t/m 18 september 

De reizen worden begeleid door twee reisleidsters, een pastoraal 

begeleider en de vrijwilligers van de Lourdes-groep. Bisschop 

Hendriks gaat in september mee naar Lourdes.

Op zondag 18 januari vindt in de Kerkzaal van de Moeder 

van de Verlosserkerk aan de Prof. Eijkmanlaan 48 in Haarlem 

een bijeenkomst plaats waarin de bedevaartreizen worden 

gepresenteerd,  aanvang 14.00 uur. Van harte welkom!

Voor inlichtingen en het aanvragen van een brochure kunt u terecht 

bij:

Joke Hoekman, tel: 06-42347729,  

Wilma Caiffa, tel: 06-12157507,  

diaken Philip Weijers, tel: 06-53887641.  

Bezoek ook de website: www.lourdes-groep.nl.

Bedevaarten  

Reis naar Rome van 9 t/m 14 maart

Een reis o.l.v. Rob Mascini en Chris 

Ketelaars, reisorganisatie Drietour, kijk op  

https://rkhaarlem.nl/activiteit/

bedevaarten2026/ of op  

www.drietour.nl .

Pastorale begeleiding: diaken Rob 

Mascini, bisdom Haarlem-Amsterdam:  

robmascini@gmail.com

Praktische organisatie: Chris Ketelaars, 

bisdom Groningen-Leeuwarden:  

chrisketelaars45@gmail.com

Nieuwe Marriage Course 

Van 7 januari t/m 11 februari vindt een 

online marriage course plaats, steeds op 

woensdag van 19.00-21.00 uur. Neem voor 

meer informatie contact op met Anne 

Commandeur, acommandeur@rkhaarlem.nl

Zie voor meer informatie ook:  

https://marriagecourse.nl

Alpha:  
kennismaking met het christelijk geloof 

Velen hebben de afgelopen jaren met 

succes deelgenomen aan de Alpha-cursus 

in Haarlem. U maakt  op een laagdrempelige 

manier kennis met het christelijk geloof 

en uiteraard ook met elkaar. Iedere avond 

beginnen we met een gezellige maaltijd. 

Vervolgens is er voldoende tijd om in 

kleinere groepen met elkaar in gesprek te 

gaan over het thema van de avond.

Wilt u deelnemen of kent u mensen die 

interesse hebben? Kijk op de website  

alpha.rkhaarlem.nl . In de kerken vindt u 

flyers. Aanmelden kan via  

https://rkhaarlem.nl/alpha-cursus of mail 

naar alphacursus@rkhaarlem.nl. Bekijk ook 

eens de video: rkhaarlem.nl/alpha-video .

De bijeenkomsten vinden plaats op 

10 achtereenvolgende dinsdagen van 

20 januari tot en met 24 maart, aanvang 

18.45 uur, Plebanie 

Bavokathedraal. 

Scan deze QR-code voor 

een inkijkje bij de Alpha! 

Een huwelijk in crisis en de weg 
vooruit met de Marriage Course

Het was lente toen mijn man en ik in het kantoor van kapelaan 
Teun zaten en hem vertelden over de toestand van ons huwelijk. 
Gedurende onze achttien jaar samen hadden we alles geprobeerd: 
podcasts, boeken, counseling - niets leek een blijvend effect 
te hebben. Discussies leidden tot ruzies, die weer leidden tot 
dagenlange stilte. Ik voelde me wanhopig, eenzaam en hulpeloos en 
wist dat alleen God deze puinhoop kon oplossen. Daarom wendde 
ik me tot de kerk. In tegenstelling tot de grote verlegenheid en 
schaamte die ik voelde toen we voor kapelaan Teun zaten, was hij 
ons dankbaar dat we hem vertrouwden. Er was een weg vooruit, zei 
hij. Die heette de Marriage Course van Alpha.

De Marriage Course is in 1996 ontwikkeld door Nicky en Sila Lee, 

een christelijk echtpaar uit het Verenigd Koninkrijk, en heeft 

wereldwijd al meer dan 1,5 miljoen stellen geholpen. De opzet is 

verbazingwekkend eenvoudig. Stellen verbinden zich ertoe om 

(online of persoonlijk) zeven sessies bij te wonen, die elk bestaan 

uit een video van twee uur over onderwerpen als communicatie, het 

oplossen van conflicten en lichamelijke intimiteit. Bij de serie hoort 

een werkboek en tijdens elke sessie zijn er pauzes, waarin koppels 

nadenken over hun problemen en oefeningen in hun boek maken. 

Toegegeven, soms kwamen de tranen in mijn ogen toen ik luisterde 

naar de verhalen van andere getrouwde koppels op de video, terwijl 

we op een volgende avond weer schaterden van het lachen toen 

koppels vertelden over hun gekste momenten. De sessies waren zo 

herkenbaar en deden ons beseffen dat we niet alleen stonden in 

onze worstelingen. 

Het is nu winter en hoewel ik niet kan zeggen dat ons huwelijk 

helemaal in orde is, is het wel veel beter geworden. We blijven 

eraan werken en maken nog steeds fouten, maar we hebben 

geleerd om elke keer weer snel op te staan: we hebben nu een 

aantal hulpmiddelen in onze gereedschapskist. Ondanks onze 

drukke agenda's plannen we nu wekelijks een avondje uit, is onze 

communicatie verbeterd en vinden we steeds nieuwe manieren om 

ons huwelijk te versterken. 

Als katholiek heb ik een groot vertrouwen in de boodschap 

die Onze-Lieve-Vrouw aan de kinderen in Fatima gaf: dat ‘de 

beslissende strijd tussen het koninkrijk van Christus en Satan zal 

gaan over het huwelijk en het gezin’. Echtscheiding is destructief. 

De Marriage Course van Alpha is een geschenk van de kerk en een 

wapen om ons te helpen deze geestelijke strijd te voeren. Ik raad 

het niet alleen aan voor koppels die worstelen met hun huwelijk, 

maar aan iedereen die deze meest heilige band wil versterken en 

verdiepen. 

een deelnemend echtpaar



Caritas
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Adventsactie  
Tijdens de Adventsperiode - de periode van vier weken 
voorafgaand aan Kerstmis - vragen we via de Adventsactie 
jaarlijks aandacht voor de hoop. Hoop op de komst van het 
Licht. Hoop op een betere wereld. Hoop dat iedereen kan delen 
in overvloed en dat op een dag alle mensen een waardig leven 
kunnen leiden. 

Overal ter wereld groeien kinderen op die niet de kansen krijgen 

waar ze recht op hebben. Kwetsbare kinderen die aan de zijlijn 

staan, omdat ze anders zijn, omdat hun familie in de marge leeft 

en omdat iedere dag een strijd is om te overleven. 

Met de 60e Adventsactie willen we extra stilstaan bij juist deze 

kinderen. Sommigen hebben een lichamelijke of geestelijke 

beperking, anderen trekken rond met hun families zonder vaste 

verblijfplaats of leven in extreme armoede. Allemaal kinderen die 

op een of andere manier buiten de boot vallen en die nauwelijks 

de kans hebben daar op eigen kracht aan te ontsnappen. En zo 

blijven ze vaak onzichtbaar - zonder onderwijs, zonder speciale 

zorg, zonder schoon water en gezond voedsel, zonder hoopvolle 

toekomst. Onze lokale partners zorgen ervoor dat zij wél naar 

school kunnen, dat zij wél medische zorg krijgen en dat ze wél 

kunnen meedoen in hun gemeenschap. We hopen van harte dat 

we onze 60e verjaardag met zoveel mogelijk kinderen kunnen 

vieren! Doet u mee?  

Geef tijdens de collecte t.b.v. Adventsactie of maak een bijdrage 

over op reknr: NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, 

Gouda. (NB Vastenactie en Adventsactie werken samen)

Jeugd- en 
Jongeren 

Maria Magdalena 
Meidengroep 

Aanmelden Eerste 
Heilige Communie 
Jezus heeft een bijzondere plek in zijn hart voor de kinderen. Zoals Jezus 

zegt in het evangelie: ‘Laat de kinderen toch bij mij komen.’ Kinderen 

staan open om de gave van het geloof te ontvangen en luisteren graag 

naar de bijbelverhalen.  

De groepslessen vinden plaats in de Bavokathedraal op een aantal 

zaterdagen van 14.30-16.00 uur, tussen 7 februari en 13 juni. U kunt uw 

zoon of dochter aanmelden als hij/zij in groep 5 of hoger zit (8-11 jaar). 

Voor meer informatie en voor het aanmelden tot uiterlijk 31 december kijk 

op:  www.rkhaarlem.nl/sacramenten/communie.

Eén keer per maand, op donderdag, komt de 

Maria Magdalena Meidengroep samen in het 

Josephhuis (naast de Josephkerk in Haarlem). 

Sinds september zijn we weer enthousiast 

van start gegaan! De groep bestaat uit 

meiden van 8 tot 12 jaar en wordt begeleid 

door Claire Borgonjen en mijzelf.

We beginnen om 17.00 uur met even gezellig 

bijpraten. Daarna gaan we samen koken 

in de nieuwe keuken van het Josephhuis! 

Na het eten spelen we een spel of maken 

we iets moois, zoals het versieren van 

een waxinelichtjeshouder. Ondertussen 

praten we over het geloof, over hoe 

belangrijk Moeder Maria voor ons is en wat 

bidden voor ons betekent. We sluiten de 

avond af met gebed. Iedereen schrijft een 

gebedsintentie(s). Vervolgens gaan we met 

de gebedsintenties en een waxinelichtje naar 

de kerk en zetten deze bij het altaar. Daarna 

bidden we samen het Wees Gegroet en/of 

het Onze Vader. Ter bescherming bidden we 

ook het gebed tot de Aartsengel Michaël.

Lijkt het je leuk om een keer mee te doen? Je 

bent van harte welkom! Meld je gerust aan.

De data zijn: 11 december, 15 januari, 12 

februari, 12 maart, 16 april, 21 mei en 11 juni van 

17.00 tot 19.30 uur.

Anne Commandeur,  

medewerker geloofsopbouw

e-mail: acommandeur@rkhaarlem.nl,  

telnr: 06-28971981



Nieuws uit parochie 
Overveen

Agnus Dei (Lam Gods), 
altaarstuk, drieluik in Gent 
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‘Lam Gods dat wegneemt de zonden van de wereld.’ Jezus 
Christus als een offerdier, als een zoenoffer, op een altaar als 
bloedend lam aanbeden door velen. Deze zin, gebeden in de 
eucharistieviering, wordt in beeld gebracht op het drieluik aanwezig 
in de Sacramentskapel van de Sint Baafskapel in Gent. Wij hebben 
in oktober via de lezersreis Samen Kerk van het bisdom Haarlem-
Amsterdam het Lam Gods mogen aanschouwen.

Bij het binnentreden van de kapel 

direct bewondering voor het prachtig 

gerestaureerde drieluik. Jouw blik wordt 

direct getroffen door de intense blik van het 

lam. Het lam kijkt je met een soort verlangen 

aan. Maar eerst verder kijken. Veel te zien en 

de betekenis nalezen. Adam, Maria, God op 

de troon, Johannes de Doper, Johannes de 

evangelist, Eva, aartsengel Gabriël en vele 

engelen. Een lange stoet van figuren op weg 

naar het lam en vele aanbidders, waaronder 

bekende heiligen. Gezichten apart met 

precisie geschilderd door Hubert en Jan van 

Eyck omstreeks het jaar 1432. De ‘Rembrandt 

van Gent’ meet 3.40 bij 4.40 meter en 

bevat 12 panelen. Wij zien Maria met een 

bloemenkroon en een witte handdoek. Wit 

betekent zuiverheid. De roos liefde. Het 

meiklokje onschuld en brenger van geluk. De 

lelie maagdelijkheid. De akelei nederigheid. 

Maria wordt bezocht door de engel (de 

Annunciatie).

Wij zien natuurlijk ook het Lam Gods in de 

kerk van Overveen op het altaar. Dit lam is 

aanwezig en kijkt ons helaas niet met een 

blik van verlangen aan. De ogen van het lam 

in Gent zijn na een restauratie in de origineel 

geschilderde uitvoering naar voren gebracht. 

Een blik van een vermenselijkt lam. Een blik 

van verlangen naar de toeschouwer. Dit 

verlangen moet worden beantwoord, het is als 

het ware een opdracht. Daarom moet je echt 

een bezoek brengen aan Sint Baaf in Gent.

Cor Kroon

GEDOOPT

Onder grote belangstelling van familie en vrienden en veel kleine 

kinderen werd op zaterdagochtend 4 oktober Adriaan John 

gedoopt door diaken Gert Jan van der Wal.

‘Laat de kinderen tot Mij komen’, zegt Jezus als hij ziet dat de 

leerlingen de kinderen weg sturen, ‘want aan hen behoort het 

Koninkrijk van God’ (Mc 10:13-14).

De vele kleine kinderen houden ons volwassenen een spiegel 

voor. We zouden moeten zijn als kinderen, ons open durven 

stellen als kinderen, onbevangen zijn en vertrouwen hebben als 

kinderen. De moeder van Adriaan sprak de liefde voor hem uit en 

de verwachting dat God Adriaan zal beschermen in zijn leven. De 

peetouders beloofden Adriaan bij te staan in goede en slechte 

tijden. Wij wensen Adriaan John veel geluk toe en dat hij Gods’ 

liefde mag ervaren. 

Een Zalig Kerstmis en een goed 2026 voor al onze 

parochianen en vrijwilligers!

Door zijn geboorte bracht Jezus het licht en hoop in onze 

wereld, mogen wij zelf ook een lichtje zijn voor anderen, 

door geloof, hoop en liefde!

Hartelijk dank aan u allen, voor uw komst naar onze kerk, 

voor uw gebed, uw financiële steun en veel dank ook aan 

onze vrijwilligers voor hun onmisbare inzet!

Een Zalig Kerstmis en een goed 2026  
voor al onze parochianen en vrijwilligers!

Graag tot ziens tijdens de Nachtmis, met 

brandende kaarsen in de kroonluchters, of op 

Eerste Kerstdag én in het Nieuwe jaar!

medewerkers parochiebureau Overveen



100 jaar parochiegeschiedenis 
toegankelijk gemaakt 
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Nieuws uit parochie 
Aerdenhout

PERSONALIA 

IN MEMORIAM

zondag 18 oktober jl. overleed 

Emilia Anna Theresia *Mila* 
Boelaars-Taggenbrock.

Zij woonde aan de Bramenlaan 

te Bentveld en werd 96 

jaar. Haar uitvaart vond in 

familiekring plaats.

Kerstviering

25 december 10.00 uur 

kerstviering met voorganger  

pastor D. Duijves

Sam's kleding actie

Over de laatste 

Kledingactie leest u op de 

Zandvoortpagina's

Intenties

21 december
overleden ouders Bos-Wartena, overleden ouders Van der 
Zwan-Willemse, Mike Bos, Wouter van Rhoon, levende en 
overleden familie Kuttschrütter-Levelt, Sonja van den Aardweg-
Hissink, Tineke Timmerman-Kimman, Hanny Möllmann-van der 
Vooren, overleden familie Jünger, Herman van Tol
24 en 25 december
Kees en Xander van Holk, overleden familie Bispinck, Els en Ton 
Groenendijk, Kees van der Voorn, Gerard Hendrikse en Annie 
Hendrikse-van der Voorn, Henk Willemse en Fini Willemse-
Dahmen, Hanny Möllmann-van der Vooren, overleden ouders 
Rienstra-Verhagen, overleden ouders Zuiderduin-Boon, Ria en 
Ben Apswoude-Rienstra, Annie Rienstra, Liesbeth Zuiderduin
1 januari
Fien van der Voorn-Woerdman, Kees van der Voorn, Fien van 
der Voorn-Smid, Pieter van der Voorn, Kees van der Voorn, Nel 
van der Voorn-Vink, Maarten van der Voorn, Annie Hendrikse-
van der Voorn en Gerard Hendrikse, Toine Lemmen, An 
Woerdman, Jan van der Lem, Ria van der Aar, overleden familie 
Bispinck, Hanny Möllmann-van der Vooren, zuster Francisca 
van der Vooren, Marie-José Speet, Els en Ton Groenendijk, Ans 
en Jos Kimman
4 januari
Leo van Dijk, Els en Ton Groenendijk, Theo en Anneke 
Hoogland, Hanny Möllmann-van der Vooren, Ton en Lenie van 
Wijk en Eugène van Wijk, Paula van der Steen
18 januari
overleden ouders Bos-Wartena, Mike Bos, Hanny Möllmann-
van der Vooren
1 februari
Els en Ton Groenendijk, Leo van Dijk, Theo en Anneke 
Hoogland, Ton en Lenie van Wijk en Eugène van Wijk, Hanny 
Möllmann-van der Vooren, Paula van der Steen
15 februari
Fien van der Voorn-Woerdman, An Woerdman, Hanny 
Möllmann-van der Vooren, overleden ouders Van der Zwan-
Willemse, overleden ouders Bos-Wartena, Mike Bos 	
1 maart
Theo en Anneke Hoogland, Els en Ton Groenendijk, Paula van 
der Steen, Ton en Lenie van Wijk en Eugène van Wijk, Hanny 
Möllmann-van der Vooren
15 maart
Mike Bos, overleden ouders Bos-Wartena, Kees van der Voorn, 
Hanny Möllmann-van der Vooren

Misintenties opgeven kan via  
secretariaat.boaz@outlook.com,  
bel 023-5277462 of kom langs bij parochiebureau Overveen.  
Kosten € 10,- per datum. 

PERSONALIA 

RK Kerkhof Overveen heeft familiegraven, algemene 

graven, urnengraven, urnenmuur en bijzetting urn in een 

familiegraf. Wilt u meer weten? Bel met Paula v.d. Voorn, 

telnr.: 023-5277462 of mail naar secertariaat.boaz@

outlook.com

OVERLEDEN

Uitvaart in onze kerk, begraven op Westerveld:

Paula van der Steen, 73 jaar. 

Zij woonde in Aelbertsberg.

Verhuizing van Westerveld naar RK Kerkhof 

Overveen:

Vincent Homburg  

7 aug 1982 - 9 sept 1999 te Haarlem

In oktober zijn de archieven van de Antoniusparochie uit Aerdenhout en de 
Paulusparochie uit Haarlem-Zuidwest overgebracht naar het Noord-Hollands 
Archief (NHA), aan de Jansstraat in Haarlem. Hiermee is 100 jaar geschiedenis 
in ongeveer 100 dossiers geordend, beschreven en toegankelijk gemaakt en 
kosteloos te raadplegen! 

De Antoniuskerk is een bekende kerk in Aerdenhout en nog steeds in gebruik 

(met Kerst, Pasen en Pinksteren en bij uitvaarten). Het ontwerp van de kerk 

dateert uit 1922 en was van de bekende architecten Jos Cuypers en diens 

zoon Pierre Cuypers. In de loop der jaren is het houten interieur verrijkt met 

schilderingen en kunstwerken, o.a. van Mari Andriessen. De kerk wordt door het 

Cuypersgenootschap genoemd als: ‘… een uiterst zeldzaam voorbeeld van een 

houten RK-noodkerk die nooit is vervangen door een definitieve kerk.’ Onder 

andere over deze bouw, de restauraties en inrichting van de kerk zijn in het 

archief tekeningen te vinden. 

Ook het parochiearchief van de Pauluskerk is overgebracht naar het Noord-

Hollands Archief. Deze parochie begon in 1963 in een noodkerk in Haarlem-

Zuidwest (Oosterduin). Na grote financiële steun van parochianen werd in 1970 

de eerste steen gelegd voor een kerkgebouw aan de Helmlaan. Het priestertekort 

in de jaren 1980 leidde ertoe dat pastoors van de parochies Paulus, Antonius en 

Agatha (Zandvoort) de gezamenlijke zielzorg op zich namen. Deze samenwerking 

mondde in 1990 uit in een fusie genaamd de HH. Antonius&Paulusparochie. 

Pogingen om de Pauluskerk te behouden liepen uit op een afwijzing. In 1995 

viel het doek voor het kerkgebouw, dat werd verkocht en verbouwd tot een 

appartementencomplex.

De archieven van beide parochies zijn toegankelijk gemaakt met een inventaris 

die u kunt vinden op de website van het Noord-Hollands Archief. De archieven 

zijn kosteloos te raadplegen. Enkele archiefbescheiden hebben een beperking 

op de openbaarheid. 

Kees Schabbing



Nieuws uit parochie 
Zandvoort
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Laatste Kledingactie 
t.b.v. Mensen in Nood  
En dan was het zover op 7 en 8 november: de allerlaatste 

Kledingactie die we zouden organiseren na 50 jaar 2x per jaar 

een actie gehouden te hebben. In de beginjaren werd met 

auto’s langs de deuren gereden om de kleding bij de mensen 

thuis op te halen en waren drie vrachtauto’s nodig om de 

opbrengst te vervoeren naar Den Bosch. Soms kwam men zelfs 

te vroeg langs en hoorde een van de vrijwilligers: alle kleding zit 

nog in de wasmachine…….

Later werd de kleding ingezameld bij de vier kerken die het 

dorp toen nog rijk was, de Nicolaasschool in Noord, er stond 

een vrachtauto bij Dirk v.d. Broek, er werd gereden langs HIK, 

HID, Bodaan en het Plantengahuis. Zo hebben we nog jaren 2x 

per jaar ruim 6 ton per keer aan kleding opgehaald.

De laatste jaren, zeker door de aanwezigheid van veel 

‘kledinginzamelbakken’ is dat aanmerkelijk minder geworden en 

waren we al blij met 1,5 à 2 ton. Na 50 jaar vonden we het mooi 

geweest. Jacques Overpelt, man van het eerste uur, was ook 

deze laatste keer aanwezig. Nadat vroeger zijn kinderen hielpen 

met kledingzakken aanpakken, zijn nu al jaren zijn kleinkinderen 

nauw bij de actie betrokken, evenals vele jaren onze trouwe 

vrijwilligers Diny, Paul, Jaap, Peter en Sandra.

Het was goed te horen, dat vele trouwe brengers van kleding 

aangaven het jammer te vinden dat gestopt werd. Er waren 

zelfs bloemen voor Jacques! Wij hebben het al die jaren met 

veel plezier gedaan. De opbrengst was deze laatste keer extra 

veel: rond de 2500 kg. Het busje (al lang geen vrachtauto meer 

en zeker niet met aanhanger….) was bijna vol!

Veel dank aan alle trouwe hulpen, aan de vrijwilligers uit de 

andere kerken in de beginjaren, en natuurlijk aan u, die de 

kleding bewaarde speciaal voor deze actie!

Ook de actie in Aerdenhout, jarenlang met hulp van  

Hans v.d. Eijkhof, stopt.

NB Wij zullen nog wel acties in de regio op deze plek 

aankondigen, die in dezelfde periode gehouden worden als 

waarin wij de actie hielden. 

Werkgroep diaconie 
maakt december een 
beetje feestelijk  
In november was er, tijdens de Diaconale Zondag, de collecte in 

alle kerken in Haarlem&BOAZ, voor de opvang van daklozen en 

vluchtelingen bij Stem in de Stad. Hartelijk dank voor uw gulle gaven 

voor dit mooie doel. U kunt nog steeds bijdragen, zie het vorige 

Parochieblad.

Inmiddels heeft u de welbekende Schoen weer aangetroffen achterin 

de kerk. De Diaconale werkgroep is zich dan ook aan het voorbereiden 

op de jaarlijkse Sinterklaas- en Kerstactie. 

De bijdragen uit de Schoen gaan naar de Speelgoedvijver, ook dit jaar 

weer de rechterhand van Sint voor veel gezinnen in Zandvoort. En met 

Kerst gaan we, met hulp van een tiental vrijwilligers uit de parochie op 

circa 100 adressen onze kersttasjes rondbrengen. In de hoop dat we 

ook voor hen december een beetje feestelijker kunnen maken. Dit jaar 

doen we er, naast de gebruikelijke kerststol en een envelopje, ook een 

cadeautje in dat we hebben laten maken bij ‘t Winkeltje van Nieuw 

Unicum. De medewerkers van ’t Winkeltje hebben veel plezier in het 

maken van deze cadeautjes en zo maken we nog meer mensen een 

beetje blij.

We zijn heel dankbaar voor al uw bijdragen die het ons mogelijk 

maken dit werk te doen. Maar ook het Caritas bestuur van BOAZ en de 

Zandvoortse organisaties zoals Onderling Hulpbetoon Zandvoort en 

Gebr. Schuhmacher hebben onze actie weer mede mogelijk gemaakt. 

Veel dank!

Terugblik Kunst-Art Zandvoort   

Een paar honderd belangstellenden 

bezochten 11 en 12 oktober onze kerk om 

naar het werk van de diverse kunstenaars 

te komen kijken, maar ook onze eigen kunst 

kreeg natuurlijk veel aandacht.

Nieuwjaarsconcert

Stichting Nieuwjaarsconcert Zandvoort organiseert op 

zondag 4 januari weer het traditionele gratis toegankelijke 

Nieuwjaarsconcert voor de inwoners van Zandvoort. Het 

concert zal bestaan uit diverse muziekstukken, gezongen 

door een aantal Zandvoortse koren. Evenals voorgaande 

jaren verleent ook de Zandvoortse Muziekschool ‘New Wave’ 

haar medewerking. 

Aanvang 14.30 uur, kerk open vanaf 14.00 uur. 

Het concert zal ook dit jaar live worden uitgezonden via ZFM.

Nieuwjaarsreceptie 

Op 11 januari zullen we met elkaar 

proosten op het nieuwe jaar, na afloop 

van de viering.

De allerlaatste zakken gaan de bus in ....



Uitslag Zonnebloemloterij 2025
Trekking woensdag 1 oktober 2025 te Breda

Waarde van naturaprijzen is gebaseerd op de geldende verkoopprijs van 27-02-2025. 
Loterijvergunning verleend op 6 oktober 2021 door de Kansspelautoriteit onder kenmerk 300115/14479. Kijk op ssnl.nl.

Meer informatie op zonnebloem.nl/loterij

Prijs Aantal Gevallen op

1e prijs Geldprijs t.w.v. € 15.000 1 0095360

2e prijs Geldprijs t.w.v. € 5.000 1 0090656

3e prijs Van der Valk Hotelboxspring Heritage ter waarde van € 2.638 1 0084126

4e prijs Geldprijs t.w.v. € 2.500 1 1032361

5e prijs Waardebon voor een elektrische fiets t.w.v. € 2.000 1 0446618

6e prijs Vakantie in Safari Resort Beekse Bergen t.w.v. € 630 1 0317708

7e prijs Geldprijs t.w.v. € 445 1 0467688

8e prijs Geldprijs t.w.v. € 445 1 0245758

9e prijs Weekendje weg voor 2 personen: Hotel Zuiderduin t.w.v. € 430 1 1063185

10e prijs  Luchtballonvaart voor 2 personen t.w.v. € 410 1 0527052

11e prijs Apple Airpods t.w.v. € 279 1 0345258

12e prijs Boodschappenpakket t.w.v. € 250 1 0176530

13e prijs Philips Airfryer XXL t.w.v. € 219 1 0660421

14e prijs Philips Airfryer XXL t.w.v. € 219 1 1073658

15e prijs Eindhoven Zoo: toegang voor 4 personen t.w.v. € 98 1 0134418

16e prijs Eindhoven Zoo: toegang voor 4 personen t.w.v. € 98 1 0590706

17e prijs ZooParc Overloon: toegang voor 4 personen t.w.v. € 92 1 0207441

18e prijs ZooParc Overloon: toegang voor 4 personen t.w.v. € 92 1 0120903

19e prijs AquaZoo Leeuwarden: toegang voor 4 personen t.w.v. € 80 1 0346123

20e prijs AquaZoo Leeuwarden: toegang voor 4 personen t.w.v. € 80 1 0684968

21e prijs Luchtvaartmuseum Aviodrome: toegang voor 4 personen t.w.v. € 79,80 1 0598658

22e prijs Luchtvaartmuseum Aviodrome: toegang voor 4 personen t.w.v. € 79,80 1 0263518

23e prijs Geldprijs t.w.v. € 250 15 70952 5 eindcijfers

24e prijs Geldprijs t.w.v. € 50 15 43129 5 eindcijfers

25e prijs The Upside Down museum: toegang voor 2 personen t.w.v. € 50 15 42299 5 eindcijfers

26e prijs Madurodam: toegang voor 2 personen t.w.v. € 49 15 44939 5 eindcijfers

27e prijs Cadeaubon voor een prachtig boeket van Topbloemen.nl t.w.v. € 35 15 03531 5 eindcijfers

28e prijs Cadeaubon voor een prachtig boeket van Topbloemen.nl t.w.v. € 35 15 61105 5 eindcijfers

29e prijs Cadeaubon voor een heerlijke taart van Toptaarten.nl t.w.v. € 35 15 80110 5 eindcijfers

30e prijs Cadeaubon voor een heerlijke taart van Toptaarten.nl t.w.v. € 35 15 92448 5 eindcijfers

31e prijs Kinepolis bioscoopuitje met popcorn en fris voor 2 personen t.w.v. € 37 150 3060 4 eindcijfers

32e prijs Luxe Zonnebloem wenskaartenset t.w.v. € 35,80 150 6091 4 eindcijfers

33e prijs Kaarten en cadeaus bij Kaartje2go t.w.v. € 25 150 7670 4 eindcijfers

34e prijs Intratuin cadeaukaart t.w.v. € 15 1.500 922 3 eindcijfers

35e prijs Geldprijs t.w.v. € 15 1.500 471 3 eindcijfers

36e prijs Geldprijs t.w.v. € 15 1.500 633 3 eindcijfers

37e prijs Geldprijs t.w.v. € 15 1.500 978 3 eindcijfers

Onder voorbehoud van typefouten. Prijzen in natura zijn niet inwisselbaar voor geld. Kansspelbelasting is voor rekening van de Zonnebloem.  
Het recht op de prijs vervalt één jaar na de trekking. Voor de prijzen 1 t/m 22 geldt dat ze uniek zijn en worden toegekend aan winnende 
lotnummers waarvan alle 7 cijfers correct zijn. De prijzen 23 t/m 37 worden toegekend aan de loten waarvan 3, 4 of 5 eindcijfers correct zijn.  
Dat betekent dat deze prijzen voor meerdere loten kunnen gelden.
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PERSONALIA 

IN MEMORIAM

Op zaterdag 1 november was de uitvaart van 

Wilhelmina Jacoba Maria Duivenvoorden, Wil. 

Zij is op 85-jarige leeftijd plotseling 

overleden. De tekst op de kaart geeft aan 

wat Wil heeft betekend voor haar gezin: We 

laten je nooit helemaal los, maar moeten 

een andere manier van vast houden vinden. 

De mooie herinneringen zullen ons doen 

glimlachen. De glimlach die dan ontstaat is de 

liefde die ons altijd zal verbinden.’

De liefde was de rode draad in de 

afscheidsdienst. Liefde is onbaatzuchtig. Wil 

heeft op een onbaatzuchtige wijze liefde 

gegeven aan haar gezin. Ze heeft vol liefde 

voor haar man en kinderen gezorgd. Liefde, 

die aan haar kinderen en kleinkinderen is 

overgedragen. Wil is begraven bij haar man 

Wim op de begraafplaats naast de kerk. Dat 

ze mag rusten is vrede. 

Afscheid en onderscheiding organist 
Rob van Zoelen   

Zonnebloemloterij 

Hieronder treft u de trekkingslijst aan. Ook in Zandvoort zijn prijzen 

gevallen! Dank voor uw aanschaf van een of meerdere loten, waarmee 

onze afdeling extra activiteiten kan organiseren voor haar doelgroep.

Op zondag 12 oktober jl. liep ik onze kerk binnen. Paul was op het orgel 

aan het warmspelen; ik ging op zoek naar Sandra om mijn kerksleutels 

aan haar te overhandigen. Waarom dat dan? Wel, onze verhuizing 

naar Thailand op 30 oktober was aanstaande en met het inleveren 

van de sleutels kwam een einde aan een periode van ruim 50 jaar, 

dat ik met regelmaat ons mooie Adema orgel tijdens de vieringen heb 

bespeeld. Mooi, Sandra gevonden, sleutels ingeleverd en dat was dan 

dat…..dacht ik toen. Sandra was heel verbaasd en ook Hedwig, die ik 

die zondag kort voor de viering sprak, was verbaasd. Wat ik vertelde 

was voor beiden echt nieuws. Enkele dagen later kreeg ik de vraag van 

Sandra of ik op woensdag 22 oktober, samen met mijn vrouw Yupin, 

in de ontmoetingsruimte aanwezig zou kunnen zijn om bij dit afscheid 

van het orgel stil te staan. Dat kon en tot grote vreugde en verbazing, 

zaten op 22 oktober vele bekende gezichten aan tafel, waar koffie en 

thee met Sinterklaas lekkernijen werden geserveerd. Wow, die had ik 

niet zien aankomen! Orgel spelen, koor en kerk begeleiden is en was 

deel van mijn systeem, bijna ‘gewoon’, iets wat ik zoveel jaren met 

liefde, plezier en toewijding heb gedaan (wat ik overigens als ventje 

van 8 jaar al wilde: na de communie op zondag sloop ik naar boven om 

Lourens Stuifbergen, destijds onze organist, op zijn vingers te kijken). 

Die middag van de 22e oktober werd ik op voor mij ontroerende wijze 

met de neus op de feiten gedrukt. Ik ben heel dankbaar voor de lieve 

wensen, kaarten en cadeaus die ik van de mensen die bij mijn afscheid 

van het orgel aanwezig waren heb mogen ontvangen. En als kers op 

de taart kreeg ik ook nog uit handen van onze pastoor Bart Putter een 

oorkonde, gouden medaille en gouden speld van de Nederlandse Sint 

Gregorius Vereniging voor mijn bijdrage aan de kerkmuziek uitgereikt. 

Ik was er echt de rest van de dag beduusd van. Heel, heel hartelijk 

dank, alles krijgt een ereplek in ons nieuwe huis. Als jullie dit stukje 

lezen, wonen Yupin en ik inmiddels in Thailand, in Udon Thani, een 

stad in het Noordoosten van Thailand. Terwijl ik dit schrijf is onze 

huizenjacht in volle gang en hebben wij voorlopig onze intrek genomen 

in een hotel dat als hoofdkwartier dient voor alles wat wij hier moeten 

regelen, Thaise ambtenarij doet denken aan Nederlandse ambtenarij 

in de zestiger jaren van de vorige eeuw, maar dat is weer een heel 

ander verhaal. Ons Adema orgel en onze kerk wonen in mijn hart, het 

indrukwekkende afscheid van het orgel op 22 oktober verzacht het 

verdriet dat ik ook voel bij dit afscheid. Het ga jullie goed, blijf zingen, 

blijf spelen, hou het goed met elkaar. Tot ziens! 

Hartelijke groet, Rob van Zoelen

Taizévieringen

De komende vieringen zijn in de 

Agathakerk, aanvang 19.30 uur, inzingen 

vanaf 19.00 uur: 

9 januari, 6 februari, 6 maart. 

Kerk open

Elke woensdag tussen 14.00-15.30 uur kunt 

u binnen komen voor het aansteken van 

een kaarsje, een rustmoment, een praatje. 

Welkom! 

Begraafplaats 

Dagelijks geopend tussen 10.00-17.00 uur.  

Evenementencommissie

Voor Klaverjassen kunt u de volgende data 

(3e vrijdag) terecht in de Ontmoetingsruimte 

van de kerk: 21 december, 16 januari, 

20 februari, 20 maart. Kom een keer 

vrijblijvend kijken/ meespelen. Aanvang 

20.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur. 

Parkeren 

Parkeren in Zandvoort van 1 november-1 maart 

tussen 10.00-20.00 uur: 

- �op straat betaalt u de eerste 2 uur € 1,- per 

uur en daarna € 2,- per uur

- �in parkeergarage LDC, naast de kerk, betaalt 

u € 1,- per uur

Fair trade 

Na afloop van de vieringen in de 

Adventsperiode zullen weer artikelen 

verkocht worden, waar boeren en 

kunstenaars een eerlijke prijs voor 

ontvangen hebben. Eetwaren als chocola, 

jam, honing en natuurlijk kerstartikelen. 

Ook op woensdagmiddag kunt u artikelen 

aanschaffen.

Light Walk 

Op 31 januari vindt weer de jaarlijkse Light Walk door ons dorp 

plaats, de 5e editie al weer!

Wandel mee met een van de vele afstanden (6,5 (family walk), 10, 14 

of 18 km.). Natuurlijk is onze Agathakerk weer open om wandelaars 

warmte te bieden: er is koffie/thee, men kan een kaarsje opsteken, 

even bijkomen/opwarmen.

Geniet deze avond van een zee aan lichtkunstwerken en -acts: het 

strand, het centrum, het circuit en ook onze Agathakerktoren zijn 

speciaal aangekleed met imposante acts.

Kijk voor meer informatie op: https://www.zandvoortlightwalk.nl
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eventuele aangepaste tijden 
staan bij de betreffende dag 

vermeld

Overveen 
10.00 uur

Zandvoort 
10.00 uur 

Schalkwijk      
10.00 uur

Joseph
9.30 en 11.00 uur

Bavo       
10.00 uur 

9.30 uur kinderwoorddienst muv 4e zondag 
zondag 11.00 Hoogmis 

zaterdag 19.00 uur  
Engelstalige eucharistieviering

Zondag 14 december ——————— pastoor B. Putter ——————— kanunnik A. Hendriks mgr. J. Hendriks    

Zondag 21 december pastoor B. Putter ——————— diaken G.J. v.d. Wal kapelaan N. Beemster plebaan F. Bunschoten

VIERINGEN VAN 24 DECEMBER TOT EN MET 1 JANUARI ZIE BINNENKANT OMSLAG VIERINGEN VAN 24 DECEMBER TOT EN MET 1 JANUARI ZIE BINNENKANT OMSLAG

Zondag 4 januari  pastoor B. Putter ——————— diaken G.J. v.d. Wal kapelaan N. Beemster kapelaan T. Warnaar

Zondag 11 januari ——————— pastoor B. Putter ——————— kanunnik A. Hendriks mgr. J. Hendriks 
plebaan F. Bunschoten    

Zondag 18 januari kapelaan N. Beemster ——————— pastoor B. Putter kanunnik A. Hendriks Bavo-zondag 
plebaan F. Bunschoten

Zondag 25 januari ——————— diaken G.J. v.d. Wal ——————— pastoor B. Putter Vormsel mgr. J. Hendriks 
kapelaan N. Beemster

Zondag 1 februari kapelaan T. Warnaar ——————— pastor D. Duijves kanunnik A. Hendriks mgr. J. Hendriks    

Zondag 8 februari ——————— pastoor B. Putter ——————— kapelaan T. Warnaar plebaan F. Bunschoten

Zondag 15 februari kapelaan T. Warnaar ——————— pastoor B. Putter kapelaan N. Beemster Bavo-zondag 
mgr. J. Hendriks             

woensdag 18 februari 
Aswoensdag ——————— 18.00 uur vastenmaaltijd 

19.15 uur pastoor B. Putter 

19.00 uur  
kapelaan N. Beemster, 

diaken G.J. v.d. Wal
19.00 uur kanunnik A. Hendriks 19.00 uur mgr. J. Hendriks    

Zondag 22 februari ——————— diaken G.J. v.d. Wal ——————— plebaan F. Bunschoten kapelaan T. Warnaar

Zondag 1 maart pastoor B. Putter ——————— kapelaan T. Warnaar kanunnik A. Hendriks plebaan F. Bunschoten

Zondag 8 maart pastoor B. Putter kapelaan N. Beemster kapelaan T. Warnaar

Zondag 15 maart kapelaan N. Beemster ——————— diaken G.J. v.d. Wal kapelaan T. Warnaar Bavo-zondag       TV 
mgr. J. Hendriks    

Weekendvieringen 

Een actueel overzicht van alle vieringen vindt u op rkhaarlem.nl/vieringen

Vieringen thuis volgen:
De vieringen in de St. Bavo Kathedraal te Haarlem kunnen op ma en vrij om 9.00 uur en op di, wo en do om 19.00 

uur en op zon om 10.00 uur gevolgd worden via de livestream: www.rkhaarlem.nl, klik op 'Live Stream'. Daar kunnen 

vieringen ook worden teruggekeken.

DOOR DE WEEK 
St. Josephkerk, Haarlem
09.00 uur ma, wo en vr 
12.00 uur zaterdag, vooraf bidden Rozenkrans
09.30 uur 3e zaterdag Tridentijnse Mis 
Uitstelling Allerheiligste: 
vrijdag na viering 9.00 uur 
zaterdag van 16.00-17.00 uur

Schalkwijk, Haarlem
Stiltecentrum, kapel
open ma, di en do  
10.00-11.30 uur

Bavokathedraal, Haarlem
9.00 uur ma en vrij
19.00 uur di, wo en do, aansluitend  
aanbidding Allerheiligste
12.30 uur 2e zon Indonesische viering



Nieuws uit parochie 
Schalkwijk 
Haarlem
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Toekomst van de parochie    

Hieronder volgt de tekst zoals uitgesproken door pastoor 

Bart Putter op zondag 26 oktober bij de bijeenkomst waarvoor de 

parochianen uitgenodigd waren.

Sinds enige jaren heb ik samen met diaken Gert Jan regelmatig 
overleg met enige vrijwilligers van de parochie, we noemen het maar 
‘de klankbordgroep’. Graag wil ik beginnen met u mede namens die 
klankbordgroep te danken dat u ingegaan bent op de uitnodiging en 
we hier vandaag zo kunnen samenkomen. Ongetwijfeld heeft u naar 
aanleiding van de uitnodigingsbrief vragen en misschien heeft u ook al 
een bang voorgevoel. En ik wil maar meteen heel open zijn met u. Het 
is geen eenvoudige boodschap die wij u vandaag te brengen hebben.

In de uitnodiging heb ik al even teruggeblikt: in 2018 hebben we 

voor het eerst moeten meedelen dat we niet voor altijd in dit mooie 

kerkgebouw zouden kunnen blijven. We hoopten nog op een 

gezamenlijk gebruik van de Ontmoetingskerk aan de Frankrijklaan 

en in 2021 hebben we nog een bezoek gebracht aan het Apostolisch 

Genootschap aan de Laan van Berlijn.

Uiteindelijk bleek dat allemaal niet echt een oplossing en de 

gesprekken met de gemeente over de toekomst van de kerk duurden 

ook veel langer dan verwacht.

De afgelopen jaren zijn niet gemakkelijk geweest voor onze 

parochiegemeenschap. Hoewel het alweer een paar jaar geleden is 

heeft de parochie geleden onder corona. De beperkende maatregelen 

hoef ik hier niet te noemen. Maar dat heeft wel gevolgen gehad voor 

onze parochiegemeenschap. In sommige kerken zagen we na corona 

veel kerkgangers snel weer terugkeren, maar in andere kerken - en ook 

hier - was dat niet het geval. Maar als we heel eerlijk zijn heeft corona 

alleen maar een aantal processen versneld, die al meerdere jaren 

gaande waren in onze parochie. Langzaam maar zeker ontvallen ons 

zeer betrokken parochianen, die vaak ook actief waren als vrijwilliger.

De koren worden ondanks alle goede initiatieven kleiner en 

kwetsbaarder. Het kinderkoor moest anderhalf jaar geleden 

stoppen. Het parochiecentrum is steeds moeilijker te bemensen. 

Er zijn minder vrijwilligers voor die vele taken in een parochie die 

toch moeten gebeuren. Veel vrijwilligers 

hebben hun taak noodgedwongen moeten 

neerleggen vanwege leeftijd of gezondheid. 

Zeker de laatste paar jaar zien we dat de 

parochiegemeenschap snel kleiner wordt en 

kwetsbaar.

De afgelopen twee jaar zien we dat 

ontwikkelingen ons inhalen. In het overleg 

met de klankbordgroep werd steeds 

duidelijker dat we met pijn in het hart wel 

móeten vaststellen dat het zo niet lang meer 

door kán gaan.

En hebben we moeten vaststellen dat we 

alleen nog de mogelijkheid zien om tot eind 

volgend jaar hier te vieren. Daarmee kunnen 

we nog het 60-jarig bestaan van de kerk 

vieren, eind november 2026. En daarna dan 

misschien nog Kerstmis. Dat betekent dus dat 

vanaf 2027 hier geen vieringen meer zullen 

zijn.

En ik kan niet genoeg benadrukken dat 

dit bepaald geen gemakkelijke vaststelling 

geweest is. Niet in de gesprekken 

in de klankbordgroep, niet voor het 

parochiebestuur, niet voor mij persoonlijk, en 

wij beseffen maar al te zeer hoe moeilijk dit 

voor u is. Sommigen van u maken dit nu voor 

de tweede of derde keer mee. Die hebben al 

eerder afscheid moeten nemen van hun kerk.

Ik hoef u niet te vertellen dat het in onze tijd 

niet vanzelfsprekend is om gelovig te zijn, dat 

ziet u zelf ook in uw eigen omgeving. Weinig 

mensen zijn nog gewend om op zondag naar 

de kerk te gaan. Dat zien we overal, in heel 

Nederland, maar ook in onze eigen parochies, 

in de regio Haarlem&BOAZ. En dat heeft 

gevolgen: al tientallen jaren loopt het aantal 

doopjes terug, en daarom ook de aantallen 

eerste communicanten, vormelingen en ook 

kerkelijke huwelijken. En uiteindelijk ook het 

aantal kerkgangers, het aantal pastores en 

het aantal vrijwilligers.

Hier in de parochie van Schalkwijk is dat 

niet anders. Velen van u hebben zich in het 

verleden ingezet voor de parochie, maar 

kunnen dat simpelweg niet meer. Langzaam 

maar zeker ontvallen ons onze trouwe 

parochianen. En ondanks al onze goede wil 

en soms grote inzet kunnen we daar niets aan 

veranderen.

En ik denk dat we dankbaar mogen zijn 

dat we in onze gezamenlijke parochies nog 

altijd het nodige kunnen ondernemen met 

gezinnen, kinderen en jongeren, zoals u 

wellicht ook wel eens in het Parochieblad 

hebt gelezen. Maar dat lukt alleen nog 

doordat we ze bij elkaar brengen. Dat kan 

helaas al lang niet meer in al onze kerken.

En dat plaatst ons voor moeilijke keuzes. En 

dat raakt u als parochiaan, het raakt ons als 

parochiegemeenschap. Zovele jaren komt u 

al hier, maar vooral: kent u elkaar al. Zoveel 

heeft u samen gedeeld, sommigen van u 

hebben de kerk zien bouwen. Zelf mag ik pas 

de laatste negen jaar met u meemaken.

En dat is ook de reden dat we hebben 

besloten u toch deze boodschap te brengen. 

Hoe moeilijk ook, een alternatief is er niet. 

Het alternatief zou zijn om de parochie 

langzaam ‘uit te laten sterven’, om toch 

maar die zware woorden te gebruiken. Dat 

er steeds minder kan, dat we langzaam 

uit elkaar vallen als gemeenschap. Of dat 

plotseling de deur dicht is en er niets meer is. 

Maar dat willen we niet. 

Daarom willen we hierover nu eerlijk met u in 

gesprek. En samen nadenken hoe we hier nog 

een bijzonder jaar van kunnen maken, met 

elkaar. Om elkaar vast te kunnen houden, ook 

als we hier straks niet meer samen kunnen 

komen op de zondagen. En te onderzoeken 

of we misschien samen naar een andere 

parochie kunnen gaan. En natuurlijk willen we 

het 60-jarig jubileum nog groots vieren.

Mocht u zich al de praktische vraag stellen 

wat er gaat gebeuren met het kerkgebouw: 

dat weten we nog steeds niet, we wilden 

eerst u informeren. Dat betekent ook dat het 

gebouw er waarschijnlijk nog wel iets langer 

dan het komende jaar zal staan, en door 

de Eritrese gemeenschap nog gebruikt zal 

kunnen worden.

Ongetwijfeld heeft u vele vragen. Of voelt u 

zich misschien overvallen. Daarom willen we 

u graag de gelegenheid geven om zo dadelijk 

in groepjes met elkaar in gesprek te gaan, met 

telkens ook iemand van de klankbordgroep 

daarbij, waaraan u al uw vragen kunt stellen.

Voordat we dat gaan doen wil ik graag het 

woord geven aan Ria die, als lid van de 

klankbordgroep maar ook heel persoonlijk, 

met ons haar gevoel wil delen.

Vredeswandeling Haarlem

Op de eerste maandag van de maand loeien de sirenes. 

Dat is het startsein voor de vredeswandeling. We wandelen 

van de Grote Markt naar de Oud Katholieke kerk aan de 

Kinderhuissingel. Daar staat koffie en thee klaar.

Aansluitend houden we ons maandelijks Vredesgebed, ook daar 

bent u van harte welkom.
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SCHOON SCHIP

Wij zouden graag twee mensen erbij hebben om ons te komen 

helpen met het schoon houden van alle ruimtes rondom de 

kerk. We doen het één keer per maand op donderdag van 

09.00-10.00 uur en daarna lekker koffie drinken.

Meld u aan bij het Parochiecentrum,  

telnr: 023-5330528 met vermelding van uw naam  

en telnr.

GERARDUS KALENDER 

Ze zijn er weer: de Gerardus kalenders.

Te koop op het Parochiecentrum.

Prijs € 11,50; graag gepast betalen.

Diaconie

De kerstactie staat weer voor de deur. Van harte aanbevolen.

Het reknr. van het Parochieel Diaconaal Fonds Schalkwijk is  

NL22 ABNA 0412522152.

Van harte gefeliciteerd!

35 jaar geleden is ons Parochiecentrum opgericht: de plek waar 

de telefoon beantwoord wordt, waar iedereen terecht kan met 

vragen en berichten, waar je lekker even kunt koffiedrinken of 

zomaar een praatje kunt komen maken. Waar veel stencilwerk 

wordt gedaan en waar de boekjes voor de vieringen worden 

gemaakt. Van waaruit elke week ons weekbericht wordt gemaakt 

en verstuurd of achter in de kerk wordt gelegd. Veel vrijwilligers 

hebben hier hun bijdrage aan geleverd, maar Frederika spant de 

kroon. Zij zit hier al 35 jaar en is hiermee degene die al deze jaren 

heeft meegemaakt.

Super bedankt dames! Hopelijk hebben jullie dit met elkaar heel 

gezellig gevierd.

Het verhaal dat Ria op deze  
emotionele middag voorlas    
Wij kwamen in 1979 in Schalkwijk wonen. Pas in 1982, toen Wies 
op de basisschool kwam, leerden we via de schoolcatechese Toos 
kennen. Daarna ging het snel. Er waren hier gezinsvieringen en de 
kindernevendienst werd opgericht. We gingen met plezier naar de 
kerk en ook de kinderen vonden het hier heel gezellig. We deden in 
1987 met verschillende ouders mee aan de voorbereiding op de eerste 
communie, bijna klassikaal en ik raakte steeds meer betrokken bij de 
kerk, ook omdat Wies op het kinderkoor ging. In 1989 vroeg Toos of 
ik het kinderkoor wilde leiden, omdat het haar te veel werd. Ik wist 
niet veel van muziek, maar wilde het toch proberen. Na een cursus 
koordirectie heb ik het koor, samen met Simon, zo een 23 jaar geleid. 
Ik werd in die tijd ook direct lid van de werkgroep gezinsvieringen 
en samen met een heel leuke ploeg, waaronder Riek en na haar vele 
anderen, hebben we bijzondere vieringen gemaakt.

Ik kreeg veel contact met leiders van andere koren in de regio en we 

wisselden veel muziek met elkaar uit. We hebben veel concerten 

gegeven, zongen in andere kerken en verzorgingshuizen en andere 

koren kwamen bij ons voor de kinderkerstconcerten. We hebben zelfs 

een cd gemaakt.

Via de BOAZ hadden we veel contact en ontstond er een regionaal 

jeugdcluster waar we heel veel samen deden met de andere parochies. 

Ik kwam in allerlei commissies, begeleidde vormselgroepen, ging, 

na Frederika, eerste communicanten voorbereiden op hun feest 

en er kwam een parochiezondag, waar veel workshops werden 

georganiseerd. Ons eigen parochieblad Kwadrant, waar ik in de 

redactie ging, stopte helaas een paar jaar geleden. Veel is weggevallen 

nadat de vaste pastores van die tijd met pensioen gingen en de 

vrijheden in de kerk werden teruggedraaid.

In 2012 stopten Simon en ik met het jeugdkoor, maar gelukkig nam Ben 

de leiding op zich. Wel bleef ik betrokken bij de vieringen. Naarmate 

het jeugdkoor kleiner werd en er steeds minder kinderen in de kerk 

kwamen stopten helaas twee jaar geleden de kerstmusicals, waar we 

er velen van hebben gespeeld. Toen het jeugdkoor werd opgeheven 

stopte helaas ook het jeugdcluster.

Palmpasen hebben we nog heel lang met de kinderen gevierd, maar 

ook daar is een eind aan gekomen. Natuurlijk gaat mij de sluiting van 

de kerk, na dit alles nu, zeer aan het hart. En ik weet dat naast mij nog 

heel veel vrijwilligers zijn die mijn verhaal allemaal kennen, omdat 

al die vrijwilligers ook heel veel voor onze kerk gedaan hebben. En 

sommigen zelfs nog veel meer. Nu kom ik eigenlijk alleen nog als lector 

in beeld. Regel het rooster en het rooster van de autodienst, maar dat 

is eigenlijk peanuts met hoe het allemaal was.

En als ik nu alles bezie, zoveel is uitgedund, zoveel vrijwilligers al 

gestopt. Zelfs de vieringen zijn nog maar een keer in de twee weken. 

Het bezoekersaantal is heel ver teruggelopen, maar ik ben blij dat we 

nog steeds een parochiegemeenschap zijn, 

die elkaar op de zondag ontmoet.

Ik ben bang dat nu de beslissing is genomen, 

wij volgend jaar heel erg onthand zijn. Wat 

moeten we dan nog? Zien we elkaar nog? En 

waar dan? 

Maar ondanks alles begrijp ik dat dit niet 

te vermijden is. Ik begrijp dat nog meer 

jaren rekken betekent, dat we nog minder 

kerkgangers krijgen en dat we dan het 

afsluiten net zo moeilijk gaan vinden als nu. 

Maar ik hoop dat we het komende jaar de 

vieringen zoveel mogelijk zullen bezoeken 

om elkaar te steunen. Om met elkaar te 

beslissen hoe we onze laatste viering in ons 

jubileumjaar tot een heel groot feest kunnen 

maken, waar we nog jaren met plezier op 

kunnen terugkijken.

Begrijp wel, dat dit alleen mijn verhaal is en 

dat er heel veel vrijwilligers zijn die ook zo 

hun eigen verhaal kunnen schrijven over alle 

uren waarin we samen onze gemeenschap 

maakten. 

Terugblik op de gesprekken na deze 
inleidingen
Na de toelichting door de pastoor en het 

persoonlijke verhaal van Ria gingen de 

ongeveer 45 aanwezigen met elkaar in 

gesprek in de ontmoetingsruimte, in groepen 

van 8 personen. Bij elke groep was een lid 

van de klankbordgroep aanwezig. In de 

gesprekken overheersten teleurstelling en 

begrip, en soms boosheid.

Er waren veel vragen over de toekomst van 

het kerkgebouw, over praktische zaken zoals 

of koorrepetities nog in de ruimtes van de 

parochie kunnen plaatsvinden zolang die er 

toch nog zijn, en de mogelijkheid van een 

autorijdienst naar een andere kerk werd 

genoemd, waarbij werd opgemerkt dat die nu 

al moeilijk te bemensen is. Er werd geopperd 

om te onderzoeken of in een andere ruimte 

in Schalkwijk misschien nog een viering 

zou kunnen plaatsvinden, op weekdagen 

bijvoorbeeld. Voor de zondag werd aan een 

tafel de Ontmoetingskerk genoemd, die niet 

meer elke zondag gebruikt zou worden. Dat 

zou echter wel nog inzet van onze vrijwilligers 

betekenen.

Ook werd al nagedacht over de laatste viering 

die op 29 november 2026 zal plaatsvinden 

en de mogelijkheid van nog een apart 

afscheidsfeest. De vraag werd gesteld of we 

als parochie dan daarna toch nog een keer 

Kerstmis willen vieren in de kerk, eind 2026.

Genoemd werd dat het aantal deelnemers 

aan de Kerkbalans de afgelopen tien jaar al 

terugloopt, met gevolgen voor de inkomsten. 

De parochie kan noodzakelijke reserveringen 

voor groot onderhoud daarmee feitelijk al 

langere tijd niet meer opbrengen. Herkend 

werd dat het aantal kerkgangers de afgelopen 

jaren sterk teruggelopen is en de vrijwilligers 

steeds ouder geworden zijn.

Het waren goede, soms emotionele 

gesprekken, waarin met weemoed werd 

teruggekeken naar het verleden en met zorg 

naar de toekomst.

Zie ook de activiteitenpagina’s voor meer informatie.



Nieuws uit parochie 
St. Joseph 
Haarlem
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Enkele gedenkwaardige jubilea  

In deze weken zijn enkele gebeurtenissen te melden met het karakter 
van een jubileum.

Allereerst hebben we op zondag 12 oktober het 10-jarig feest van 

Het Josephhuis gevierd met een speciale H. Mis en aansluitende 

receptie. Er waren de nodige aanwezigen, o.a. oud-bewoners. De 

voormalige pastorie is tot een heel levend huis geworden, met een 

grote aantrekkingskracht op jongeren van heinde en ver. We kunnen 

veel waardering opbrengen voor de ontwikkeling van dit initiatief, voor 

de vorming die deze jonge mensen in een bepaalde periode van hun 

leven (hebben) ontvangen en voor de (nog verder uit te bouwen) band 

met onze parochie en kerk. Van harte nog vele jaren toegewenst onder 

Gods Zegen.

De charismatische gebedsgroep Sint Jan de Doper staat in deze maand 

met enkele momenten stil bij het gouden jubileum. In 1975 opgericht 

door de toenmalige pastoor A. van Duin, en verder begeleid door 

pastoor H. Niesten, komt de groep wekelijks bijeen op de maandag. Er 

wordt gezongen, gebeden, bestudeerd en besproken. Vele intenties 

worden aldus voor de Heer gebracht en er zijn ook dito verhoringen 

te melden. Na sluiting van de kerken van de Sint Jan de Doper en de H. 

Pastoor van Ars vindt de groep bij ons gastvrijheid. Op 29 september 

kwam onze bisschop Johannes met een H. Mis en aanbidding hieraan 

aandacht besteden. Ook hier onze waardering en felicitaties bij zoveel 

trouw en de wens voor nog een aantal goede jaren.

Bij bovenstaande twee jubilea wordt in een apart artikel hierna 

stilgestaan.

IN MEMORIAM

 Jacobus Bartholomeus Assendelft
*1 maart 1935      †14 september 2025

Op maandag 22 september was de uitvaart van Sjaak 

Assendelft. 

De afscheidsdienst stond in het teken van de liefde van 

Sjaak voor zijn gezin en omgeving. 

In de brief van de lezing van Paulus aan de Korintiërs 1-13 

wordt de liefde beschreven met kenmerken als geduldig, 

vriendelijk, niet jaloers, nederig en niet zelfzuchtig en stelt 

dat liefde het allerbelangrijkste is, nog meer dan geloof 

en hoop. Liefde voor zijn vrouw Riet, waarmee hij meer 

dan 65 jaar getrouwd was. Zorgzaam en goedaardig voor 

zijn gezin. Sjaak deed dat door hard te werken en extra 

klussen te doen als timmerman. De kinderen konden altijd 

een beroep op hem doen. Vele klussen heeft hij voor hen 

gedaan, maar ook voor anderen stond hij altijd klaar. Je 

kon altijd een beroep om hem doen. ’Nee’ zeggen, kon 

hij niet. De liefde met Riet was wederzijds. Zijn laatste 

levensjaren had Sjaak vanwege dementie en zintuiglijke 

beperkingen veel zorg nodig. Riet heeft die zorg tot aan 

het eind van zijn leven kunnen bieden. 

Op de rouwkaart stond een tekst met de woorden ’Als er 

nu na de dood een leven is, dan zal de dood fantastisch 

zijn. Vrij van tranen, vrij van pijn, en weerzien met hen die 

ik zo mis. Het levenspad is afgelopen, de grens bereikt 

met laatste kracht. De hemel gaat nu open, voor immer 

thuisgebracht.’ 

Uw hart hoeft niet verontrust te worden, lazen we in het 

evangelie volgens Johannes 14:1-6. ‘Gij gelooft in God, 

gelooft ook in Mij. In het huis van Mijn Vader is ruimte voor 

velen. Ware dit niet zo dan zou Ik het u hebben gezegd, 

want Ik ga heen om een plaats voor u te bereiden.’

De hemel gaat nu open, opdat Sjaak voor immer wordt 

thuisgebracht. 

emeritus diaken Gert Jan van der Wal 

Anna Catharina Ots
*19 februari 1939       † 30 oktober 2025  

Op 6 november hebben we afscheid genomen van Annie. 

De tekst op de kaart geeft aan wat Annie voor ons heeft 

betekend: ‘Je handen hebben voor ons gewerkt. Je hart 

heeft voor ons geklopt. Je ogen hebben ons tot het laatst 

gezocht. Rust nu maar uit.’

Annie was iemand van -handen uit de mouwen-. Ze was 

maatschappelijk betrokken: was lid van de gemeenteraad 

in Schagen, heeft mede de Wereldwinkel opgezet. 

Taalbegeleiding gegeven aan asielzoekers, meegewerkt 

aan tafeltje dekje etc. etc. Ook was ze lid van de 

bezoekersgroep van onze kerk. In de contacten met haar 

kwam steevast naar voren dat zij begaan was met en ook 

daadwerkelijk een bijdrage heeft geleverd aan kwetsbare 

mensen in haar omgeving. Annie had een groot geloof. 

In de eerste lezing gaat het over het lot van hen die 

ontslapen zijn: ‘U hoeft daar niet bedroefd over te zijn 

zoals de andere mensen, die geen hoop hebben. Wij 

geloven immers dat Jezus is gestorven en weer opgestaan; 

evenzo zal God hen die in Jezus zijn ontslapen levend met 

Hem meevoeren. En zo zullen wij voor altijd samen zijn 

met de Heer.’

In het evangelie gaat het over de liefde die Annie had 

voor haar gezin en die zij legde in al haar activiteiten die 

ze gedaan heeft. Liefde voor haar vriend Bert, die haar 

een fantastische vrouw vond. Liefde moet doorgegeven 

worden. Moge die liefde van Annie in de kinderen, de 

familie en in onze harten blijvend voortleven. 

emeritus diaken Gert Jan van der Wal

PERSONALIA 

Vanuit de toenmalige parochies is destijds de 

RK begraafplaats Sint Barbara gesticht; van 

deze parochies is alleen de Sint Joseph als 

zelfstandige rechtspersoon nog over. Vandaar 

dat ook hier melding wordt gemaakt van de 

toekenning van het ereteken van Sint Bavo 

aan de heer P. Bonfrer, scheidend secretaris-

penningmeester van het bestuur van Sint 

Barbara, voor zijn dienstbaarheid gedurende 

minstens 25 jaar, bovendien gedurende 

vele jaren aan de H. Adelbertusparochie 

(voormalige Sint Liduina) als bestuurslid 

en vrijwilliger. De bouwkundige kennis 

van de heer Bonfrer kwam daarbij steeds 

goed van pas. Op 8 oktober was in het 

Bisschopshuis een korte plechtigheid waarbij 

de onderscheiding werd toegekend en 

het ereteken opgespeld. De heer Bonfrer 

neemt op leeftijdsgronden afscheid van de 

bestuurstaken, maar blijft in zekere mate 

beschikbaar als vrijwilliger en vraagbaak. 

Aan hem hierbij ook onze welgemeende 

gelukwensen en onze  

grote dank.
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Een nieuw lezingenboek  

De Nationale Raad voor Liturgie heeft een nieuw lectionarium 

uitgebracht. Het zal vanaf de aanstaande Advent bij ons gebruikt 

gaan worden. Het valt nu nog niet te overzien hoe het staat met 

de wijzigingen in de vertaling. Het sinds de jaren ‘70 in gebruik 

zijnde lezingenboek is gebaseerd op de Willibrordvertaling. Pastoor 

Niesten heeft voor elke zon- en feestdag blaadjes vervaardigd, nu 

gearchiveerd door Erik Jan Eradus. Het zal moeten blijken of die nu 

nog gebruikt kunnen worden of dat er een andere oplossing moet 

worden bedacht. 

Parkeren op het kerkplein  

Vrijwilligers die actief zijn in en rond de 

kerk mogen hun auto op het kerkplein 

parkeren, mits zij daadwerkelijk 

vrijwilligerswerk verrichten op dat 

moment. Op doordeweekse dagen is 

het ook toegestaan voor mensen die 

slecht ter been zijn om op het kerkplein 

te parkeren wanneer zij de mis bijwonen. 

Op andere momenten verzoeken wij u 

vriendelijk om geen gebruik te maken 

van het kerkplein als parkeerplaats. Wij 

vertrouwen erop dat u deze regeling 

respecteert en danken u voor uw begrip.

Tien jaar Josephhuis

Tien jaar  
Pelgrims van Hoop  

Gouden jubileum 

KCV-gebedsgroep Haarlem   

Op zondag 12 oktober vierden we met grote vreugde en dankbaarheid 
het tienjarig jubileum van het Josephhuis. Om tien uur ging kanunnik 
Hendriks voor in een feestelijke eucharistieviering, waarbij zo’n 175 
mensen - jong en oud - samenkwamen: de parochianen, de studenten 
(zaten gezellig bij elkaar in de bank), en veel jonge gezinnen waarvan 
een aantal van de ouders ooit zelf in het Josephhuis gewoond had. 
De hoogmis werd muzikaal omlijst door het gezinskoor, de schola 
en het orgelspel van Erik-Jan Eradus. Maar ook de kleinste kinderen 
lieten vanuit de achterzijde van de kerk horen dat zij er bij waren. Een 
teken van hoop - het is mooi om samen, generatie op generatie, de 
verbondenheid met Onze Lieve Heer in de eucharistie te beleven.

De KCV-gebedsgroep Haarlem bestaat 50 jaar en dat 
hebben wij drievoudig gevierd.

Na de viering volgde een gezellig samenzijn in 

de vernieuwde stijlkamer van het Josephhuis, 

waar parochianen, huidige bewoners en 

oud-bewoners elkaar ontmoetten. Voorzitter 

Quirien van Berkel van het Josephhuisbestuur 

gaf een korte presentatie waarin hij tien jaar 

Josephhuis in vogelvlucht samenvatte. In 

die periode hebben 31 bewoners hun thuis 

gevonden in het huis. Enkele indrukwekkende 

cijfers: 93% van hen is nog steeds actief 

betrokken bij de kerk en meer dan 70% zet 

zich vrijwillig in voor kerk en samenleving.

Het was een dag om dankbaar op terug te 

kijken. 

 

De studentengemeenschap van het 

Josephhuis heeft in het afgelopen decennium 

veel betekend - en doet dat nog steeds. 

Jongeren vinden hier, binnen een levende 

geloofsgemeenschap, hun weg met God 

als Vader. Ze dragen actief bij aan het 

geloofsleven binnen de katholieke kerk.

We bidden dat het Josephhuis ook in de 

toekomst vruchtbaar mag blijven en dat haar 

bewoners echte pelgrims van hoop en geloof 

mogen zijn.

In september 1975 is de gebedsgroep 

opgericht door pastoor Adrianus van 

Duin zaliger. KCV staat voor Katholieke 

Charismatische Vernieuwing. Er kwam een 

keerpunt in het geloof van pastoor Arie van 

Duin. Op vakantie in New Zealand bij zijn zus 

kwam pastoor Van Duin in contact met de 

KCV waar zijn zus lid van was. Pastoor Arie 

kreeg daar in een bidstonden een voltreffer 

van de heilige Geest en dat was zijn doorstart 

en hernieuwing van en in zijn priesterschap. 

Eenmaal thuis gekomen van zijn vakantie 

richtte hij de KCV-gebedsgroep Haarlem 

op. Iedere maandagavond komen wij bij 

elkaar om een samenkomst te houden, 

om te bidden voor persoonlijke noden en 

voor maatschappelijke vraagstukken en 

wereldwijde problemen. Daarnaast verdiepen 

wij ons in de bijbel en krijgen we daarbij ook 

hulp van priesters en paters die wij 1x per 

maand uitnodigen voor een lezing of om 

een spreekbeurt over een bepaald katholiek 

onderwerp of bijbels thema te houden. Met 

het vieren van ons gouden jubileum waren wij 

zeer verguld met de komst van mgr. Hendriks. 

De bisschop celebreerde voor ons de heilige 

Mis in de Mariakapel in de St. Josephkerk, 

terwijl hijzelf die dag 46 jaar priester was. 

Op onze beurt hebben wij de bisschop 

gefeliciteerd en hem een presentje gegeven; 

over 4 jaar mag hij voor goud gaan.  

Op woensdag 15 oktober hebben wij 

samen met een aan ons gelieerde 

zuster-gebedsgroep uit Beverwijk een 

gemeenschappelijke lofprijzing gehouden 

met na afloop een hapje en een drankje.

Tot slot hebben wij op vrijdag 14 november 

ons jubileum feestelijk culinair afgesloten 

met een heerlijke lunch bij restaurant Van 

der Valk in Haarlem. Saillant detail is dat 

gepensioneerd oud-koster Albert Roosen al 

49,5 jaar lid is van de gebedsgroep.

Onze volgende etappe en uitdaging is het 

gaan voor een diamanten jubileum, dus 60 jaar.

Mochten mensen bij het lezen van dit artikel denken in de trant van: 

ik wil eens een gebedsavond meedraaien, dan zijn deze van harte 

welkom in het zaaltje van de St. Josephkerk.

Het entree is op het Donkere Begijnhof 1 in Haarlem, op maandagen 

van 19.30-21.30 uur.

Ben Schutte
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Nico Jacobus Messias van ‘t Klooster 
geboren op 5 januari 2024 is gedoopt 

op 9 november 2025. In heel kleine kring 

hebben we de doopplechtigheid gehouden. 

Nico gedroeg zich daarbij voorbeeldig en 

was vol belangstelling. Bij mij thuis tijdens 

het voorbereidingsgesprek was hij heel 

ondernemend. Als hij goede begeleiding krijgt 

zal hij zeker een overtuigd katholiek kunnen 

worden; zijn namen heeft hij alvast mee. 

Van harte proficiat aan ouders, peetouders 

en oma. 

Wat is dat nou weer?   Filmopnamen in 1975   
Een altaarsteen. Dat is het korte en enig 

juiste antwoord. Onlangs zijn de Stijlkamers 

in het Josephhuis flink aangepakt en dus 

eerst helemaal leeg gehaald. Behalve veel 

rommel kwam toen ook deze altaarsteen 

tevoorschijn. De kerk van herkomst is niet 

precies bekend. Maar het ligt voor de hand 

dat de steen komt uit een gesloten kerk die 

qua parochie tot de Joseph is gaan behoren. 

De steen meet ongeveer 45x40 cm, is 

loodzwaar en draagt de 5 goudkleurige 

kruisjes. In het lege vakje op de tweede foto 

heeft een relikwie gezeten. Voorwerpen als 

deze kun je niet als rommel behandelen. De 

steen is dus niet aan stukken geslagen maar, 

met op de onderkant de datum 19 sep 2025, 

begraven in de tuin van het Josephhuis. Op 

een plaats die slechts bij enkelen bekend is 

en dat blijft ook zo. Mocht over vele jaren 

iemand toevallig de steen tegen komen dan 

wordt waarschijnlijk geroepen: ‘Wat is dat 

nou weer?’

Dolf Boïng

Een paar jaar terug werden opnamen 

gemaakt voor de tv-serie over de Joodse 

Raad. Ook in de directe omgeving van 

onze kerk, in de Klopperspoort én op het 

kerkpleintje. Voor menigeen was het realisme 

zo groot dat het af en toe iets onaangenaams, 

iets lugubers, had. Gedacht werd dat zo'n 

rol voor de gevel van de Joseph een unicum 

was. Maar dat bleek anders. In 1975 werd 

de Amerikaanse film ‘The Hiding Place’ 

uitgebracht. Het verhaal over Corrie ten Boom. 

De Haarlemse opnamen werden niet gedraaid 

rond de eigenlijke locatie, maar op en rond 

het Begijnhof. En ook...op ons kerkpleintje. 

https://youtu.be/

yjP7nTMX33s?si=JE4RpoDzrGgXk61y 

Dolf Böing



Nieuws uit parochie 
HH. Antonius&Bavo 
Bavo Haarlem
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Avond van 
Barmhartigheid - 
biechtgelegenheid

DAGELIJKS GELEGENHEID VOOR BEZOEK AAN DE MIS EN BIECHT

Niet alleen in de weekenden, maar ook op doordeweekse dagen is er 

een H. Mis: maandag en vrijdag om 9.00 uur, dinsdag, woensdag en 

donderdag om 19.00 uur. Op een grotere kerkelijke feestdag verschuift 

de Mis wanneer deze ‘s ochtends zou zijn, naar de avond. Op 

zaterdagen en zondagen heeft de liturgie een internationaal karakter. 

Zo zijn de misgebeden en -gezangen op zaterdagavond geheel in het 

Engels.

Op woensdag 17 december is ter voorbereiding op de hoge feestdag 

van Kerstmis een Avond van Barmhartigheid. Deze begint met de 

H. Mis om 19.00 uur. Overigens is dit de zogeheten ‘Gulden Mis’ of 

‘Roratemis’, die bijzonder is onder meer doordat hij door uitsluitend 

kaarslicht wordt verlicht.

De kathedraal zal na de Mis nog geruime tijd geopend zijn, men 

kan in- en uitlopen op ieders eigen moment. Het Allerheiligste zal 

uitgesteld staan, er is stilte, gelegenheid tot gebed en af en toe klinkt 

een meditatief lied of muziekstuk. Wie wil kan naar voren komen om 

een kaartje met een bijbeltekst voor uzelf mee te nemen.

Ook zijn diverse priesters beschikbaar om het Biechtsacrament te 

bedienen. Dit Sacrament maakt mogelijk met een schone ziel en een 

bevrijd hart de blijdschap van Jezus’ komst naar ons te ervaren en 

vieren. Want juist om de verzoening van de mens met de Vader is toch 

Gods Zoon op aarde neergedaald.

Groeiende Kerk, 
goddank!
Van harte feliciteren we de gelovigen die de laatste tijd een (of meer) 

Sacrament(en) ontvangen hebben, dit kan zijn het Doopsel en/of het 

Vormsel en/of de Eerste H. Communie en/of eerste H. Biecht. Op 

zaterdagavond 22 november, vooravond van het Christus Koningfeest, 

hebben negen personen na een gedegen voorbereiden uit handen van 

de bisschop de Sacramenten ontvangen tijdens de avondmis. Voor 

jullie, en de mensen om jullie heen: Gods zegen toegewenst! Welkom 

thuis. Het is iets prachtigs dat jullie Zijn roepstem gevolgd zijn om 

voortaan van Hem te zijn.

Kinderviering en 
Nachtmissen   
U bent bijzonder uitgenodigd om in een 

kerk naar uw keuze Kerstmis te vieren. 

In alle parochies worden Nachtmissen 

gecelebreerd.

In de kathedraal zullen deze zijn op 24 

december om 20.00 uur en 22.30 uur. 

Voor de Mis op het vroege tijdstip zijn 

(fysieke) toegangskaarten nodig. Deze 

kunnen de zondag vóór Kerst worden 

gehaald in de kathedraal na afloop van de 

Hoogmis van 10.00 uur. Op Kerstavond 

is om 17.00 uur de korte Kerstviering voor 

kinderen. En uiteraard is op eerste en 

tweede Kerstdag een H. Mis om 10.00 uur.

Bavozondagen
Eens per maand is er het aanbod van 

de ‘Bavozondag’. Aansluitend aan de 

Hoogmis van 10.00 uur is er een kopje 

koffie in de zaal van het Bisschopshuis, 

gevolgd om 11.30 uur door een spreker die 

een interessant onderwerp toelicht door 

middel van een presentatie, voordracht of 

catechese. Na het bidden van het ‘Engel 

des Heren’ wordt in een eenvoudige lunch 

voorzien. De Bavozondagen in het begin 

van het nieuwe jaar zijn op 18 januari, 15 

februari en 15 maart.

WINTERPAUZE

Na 4 januari zal enige weken een winterstop 

zijn voor wat betreft de permanente 

openstelling van de Bavo van woensdagen 

tot en met zondagen van 13.00-17.00 uur. 

Halverwege de Veertigdagentijd wordt de 

openstelling hervat.

FEBRUARI-GEDACHTENISSEN

Kerkgangers kunnen al noteren dat het 

feest van Maria Lichtmis in 2026 op 

maandag valt. 

De H. Mis wordt dan gevierd om 19.00 uur.

Aswoensdag valt op 18 februari en ook 

dan is de Mis ’s avonds om 19.00 uur.

RKVROUWEN

De RKVrouwen is een gemeenschap van dames die samen 

optrekken als zussen in het geloof en vriendschap. Wie eens wil 

aansluiten is welkom! Op 18 januari is er een gezellig potluckdiner. 

Geef je op via rkvrouwenhaarlem@gmail.com. Hiermee verbonden 

is ook de ‘Levende Rozenkrans’, waarbij dames zich desgewenst 

kunnen aansluiten.

OP DE ACTIVITEITENPAGINA’S,  
VANAF PAGINA 10, TREFT U MEER 
INFORMATIE OVER:

*Kerstwereld in de Kathedraal 

.

*Kerstconcert Kathedrale Koor St. Bavo, 

zaterdag 13 december, aanvang 20.30 uur 

*Kerstmis met The Choir of Trinity College 

Cambridge m.m.v. de Bavo Cantorij o.l.v. 

Rick Muselaers, donderdag 18 december, 

aanvang 20.00 uur 

*Festival of Nine Lessons and Carols door 

de Bavo Cantorij, dinsdag 23 december, 

aanvang  20.00 



DANK AAN DE TITULARIS-EMERITUS, 
WELKOM AAN DE BEGINNEND TITULARIS 

Op zondag 18 januari zal een nieuwe 

titulair organist van de Kathedrale Basiliek 

Sint Bavo, Maarten Wilmink, aantreden 

en op de orgelbank plaatsnemen. Van 

harte welkom! Met enthousiasme en in 

nauwe samenwerking met de pastores, 

dirigenten en koren zal de titularis de 

niet gemakkelijke taak krijgen om in het 

voetspoor van Ton van Eck te treden, die 

26 jaar onze organist was als opvolger 

van Bernard Bartelink. We hebben als 

kathedraalgemeenschap ontzaglijk veel 

aan dr. Van Eck te danken. Ook is de Bavo 

dank verschuldigd aan Erik Jan Eradus, 

organist van de Sint Josephparochie, 

die zowel aan de Jansstraat als in de 

kathedraalparochie in de loop van de 

jaren een groot aantal vieringen op hoog 

niveau muzikaal verzorgde op gewone en 

bijzondere momenten. Wij zijn vereerd 

door Erik Jan Eradus’ schikbaarheid 

en muzikaliteit, in verleden, heden en 

toekomst. Het is zeker dat Haarlem echt 

beschikt over een ‘MuziekBasiliek’.
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20 september:

Charlotte Teresa Mosch, geb. 11 januari 2015

Phoenix Julian Mosch, geb. 17 sept. 2012

Austin Lucs Mosch, geb. 26 okt. 2009

Martha Mary Obogo, geb. 18 september 2011

12 oktober: Olivia Leona Verhage
19 oktober: Benjamin Baylis

GETROUWD  

op 10 oktober Nigel Kerkman en Marjorie 
Geovanna Peña Cruz 

IN MEMORIAM   

Françoise Maria Renée Charlotte 
Bijvoet-Dessain
Op vrijdag 14 november hebben we met een 

gezongen Requiemmis waardig afscheid 

genomen van mevrouw Bijvoet, weduwe 

van prof. Olav Bijvoet, schoondochter van 

de grote kathedraalkunstenaar, wijlen Han 

Bijvoet. Zij werd geboren op 3 maart 1939 te 

Wallonië. Bij het uitgeleide werd Françoise 

omringd door haar vijf kinderen, haar 

kleinkinderen en veel parochianen. Op de 

late avond van 7 november werd zij geroepen 

met haar Goede Herder mee te gaan. Haar 

lichaam is te rusten gelegd op begraafplaats 

St. Adelbert aan de Dennenweg te 

Bloemendaal en is daar herenigd met haar 

man. Moge zij in het Koninkrijk van Jezus over 

haar dierbaren blijven waken. Rust in vrede.

Maarten Wilmink nieuwe titulair organist 
St.-Bavokathedraal en Willibrordusorgel 

In de afgelopen maanden is door meerdere partijen, waaronder de 

Stichting Willibrordusorgel (SWO), onder bezielende leiding van Ben 

Vermin gezocht naar een waardige opvolger voor de titulair organist 

van de kathedraal dr. Ton van Eck. Het bijzondere perspectief dat 

de SWO bij deze selectieprocedure heeft ingebracht komt voort 

uit de zorg voor het Willibrordusorgel als Rijksmonument. Voor een 

Rijksmonument is het belangrijk dat het getoond - en voor een 

instrument beluisterd - kan worden in volle glorie door zoveel mogelijk 

mensen. Nu zijn orgels door de wijze waarop ze gebouwd zijn niet 

zondermeer geschikt voor alle orgelmuziek die in de geschiedenis is 

geschreven. Het Willibrordusorgel is zeer geschikt voor romantische 

muziek (19e en 20e eeuw), maar veel minder voor oudere muziek zoals 

barokmuziek. Om dit te benadrukken begon Bernard Bartelink in 1973 

een concertserie op het Willibrordusorgel en namen Albert de Klerk en 

hij een paar jaar later het initiatief voor het César Franck Concours op 

het Willibrordusorgel: beide om het Willibrordusorgel te laten klinken 

met muziek waarvoor het orgel ontworpen was en om te bevorderen 

dat organisten romantische en 20e eeuwse orgelmuziek op een goede 

manier ten gehore zouden kunnen brengen. Dat laatste was in die tijd, 

waarin er veel aandacht in conservatoria en op concertpodia uitging 

naar oudere muziek zoals barokmuziek, zeker niet altijd het geval.

Voor SWO is het dus heel belangrijk dat een nieuwe titulair 

organist deze traditie van romantische orgelmuziek rondom het 

Willibrordusorgel kan voortzetten. Daarbij hoopt SWO al enige tijd 

samen met de nieuwe titulair organist orgelmuziek onder de aandacht 

te kunnen brengen van een nieuw publiek, b.v. jonge mensen.

SWO is daarom erg verheugd dat de gevoerde selectieprocedure 

heeft geleid tot de benoeming van Maarten Wilmink als nieuwe 

titulair organist. Maarten is een virtuoze bespeler van het orgel: dat 

hebben we al kunnen horen tijdens de twee concerten die hij in 

2023 en 2025 op het Willibrordusorgel heeft gegeven en werd ook 

duidelijk op de auditiedag die in het kader van de sollicitatieprocedure 

werd gehouden en die ik namens SWO mocht bijwonen. Daarnaast 

past hij ook uitstekend in het profiel van de nieuwe titulair organist: 

persoonlijke affiniteit met het rooms-katholieke geloof en de 

rooms-katholieke liturgie, visie op dienstbaarheid van het orgelspel 

in de liturgie, ervaring met het geven van orgel-soloconcerten in 

binnen- en buitenland (eind september nog in de Notre Dame in 

Parijs), repertoirekeuze van orgelmuziek passend bij het karakter van 

het Willibrordusorgel en ideeën over de verdere ontwikkeling van 

de concertserie op het Willibrordusorgel, o.a. het meer bekendheid 

geven van orgelmuziek bij andere doelgroepen. Een en ander blijkt 

uit zijn curriculum vitae en het leuke sollicitatiegesprek dat de 

sollicitatiecommissie met hem heeft gehad.

Nigel Kerkman en Marjorie Geovanna Peña Cruz

Het bestuur is al met al zeer verheugd over de 

benoeming van Maarten Wilmink tot nieuwe 

titulair organist van de St.-Bavokathedraal 

en het Willibrordusorgel, ziet uit naar de 

samenwerking met hem en de concerten 

die hij - ongetwijfeld - ook nog zelf op het 

Willibrordusorgel zal gaan geven.

Wij wensen Maarten veel succes, speelplezier 

en geluk in zijn nieuwe functie!

Dank aan de titularis-emeritus, welkom aan 

de beginnend titularis'

Frans van Ittersum, bestuurslid Stichting 

Willibrordusorgel



Nieuws uit parochie 
HH. Antonius&Bavo 
Groenmarkt Haarlem
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Geloofsgesprek over hoop 
In oktober voerden leden van 

de Groenmarkt Gemeenschap 

gesprekken over hoop, 

aansluitend op een zondagse 

viering. Deze gesprekken 

kwamen voort uit de behoefte 

aan gezamenlijke verdieping 

over een (geloofs)thema. 

En het jaarthema binnen 

de Rooms-Katholieke kerk, 

'Pelgrims van hoop', bood 

een mooi onderwerp: hoop. 

De gesprekken vonden plaats 

in kleine groepjes met een 

gespreksbegeleider. Aan 

de hand van een stelling 

en een aantal vragen werd 

uitgewisseld over het thema hoop. Vragen als: Wat is hoop en hoe 

speelt het een rol in je leven? Hoe ontleen jij hoop aan het geloof? 

Wanneer verloor/(her)vond jij de hoop? Een aantal deelnemers 

had een tekst of voorwerp meegenomen om te illustreren wat hoop 

voor hen betekent. Deelnemers kregen ook een eenvoudige ‘hoop-

oefening’ voor thuis mee, ontleend aan het boek ‘Hoop is een licht in 

de nacht’ (La speranza ė una luce nella notte) van paus Franciscus: 

‘Ga ’s avonds, voordat je naar bed gaat, terwijl je nadenkt over de 

gebeurtenissen die je hebt meegemaakt en de ontmoetingen die je 

hebt gehad, op zoek naar een teken van hoop in de dag die net voorbij 

is.’ De gesprekken bleken een bron van inspiratie, bekrachtiging en 

verdieping. Het zal niet de laatste keer zijn dat we met elkaar hierover 

hebben gesproken. De Groenmarkt Gemeenschap wil een plek bieden 

waar verhalen van hoop worden gedeeld. Zo belangrijk in deze tijd 

waarin je zo gemakkelijk meegetrokken kan worden in sombere 

toekomstperspectieven. Als er een viering is waait de vlag van hoop 

voor de deur. Dus wordt gevolgd… 

Wil je meer inspiratie, zie https://bewegingvanhoop.nl/

‘Ik geloof in…’    
Wat zit er eigenlijk achter de tekst van onze 

geloofsbelijdenis die we, wereldwijd, elke 

zondag in de eucharistieviering samen 

uitspreken of zingen? En hoe is deze ontstaan 

en waarom? Op zondag 11 januari, aanvang 

12.00 uur, gaat Jan Mathijs Cuypers in een 

korte lezing in op deze en aanverwante 

vragen. Hij zal ook stilstaan bij de twee versies 

van de geloofsbelijdenis: de Apostolische 

geloofsbelijdenis en de geloofsbelijdenis van 

Nicea. De laatste bestaat dit jaar 1700 jaar. 

De verschillen tussen en overeenkomsten van 

beide geloofsbelijdenissen zullen ook aan de 

orde komen. Jan Mathijs is lid van de brede 

RK-gemeenschap in Haarlem en beschouwt 

de Groenmarktgemeenschap als zijn 

'thuisgemeenschap'. Hij studeert theologie en 

deelt de in die studie opgedane kennis over 

o.a. de geloofsbelijdenis graag.  

Locatie: Nieuwe Groenmarkt 12 in Haarlem, 

aanbellen bij bordje 'pastorie’. De lezing is 

gratis bij te wonen en vooraf aanmelden 

is niet nodig. Voorafgaand aan de lezing 

vindt een viering plaats, aanvang 10.30 uur: 

iedereen is daar ook van harte welkom!

Bidden voor Eenheid van 
de Christenen
Van 18 tot 24 januari is het de week van 

gebed voor de eenheid van de christenen, 

die wereldwijd al meer dan 175 jaar wordt 

gehouden. De opening is een oecumenische 

viering op zondag 18 januari om 10.30 uur 

in de Lutherse kerk. Het thema is: ‘Een van 

geest in Gods Licht’. Naast de gastheer 

Sietse van Kammen zullen voorgangers 

van verschillende kerken aan deze viering 

meewerken: Willemijn van Dijk, Robert Frede, 

Joost van den Bogert, Sicco Zijlstra, I Leng Tan 

en Alison Besselink. 

Vanaf die zondagmiddag wordt driemaal 

daags een getijdengebed gehouden in de 

Katrijnkapel. Deze half ondergronds liggende 

kapel is een laatste overblijfsel van het 

laat-middeleeuwse klooster van de zusters 

ACTIES VOOR DE VOEDSELBANK

De inzameling van voedsel en verzorgingsproducten ten behoeve 

van de Voedselbank loopt nog steeds goed. Het grote spandoek 

naast de deur van de voormalige pastorie trekt de aandacht van 

voorbijgangers. Ook mensen van buiten de parochie die met een 

volle boodschappentas aanbellen. Hartverwarmend! Juist in de 

winter met de hoge energiekosten en met de dure decembermaand 

kunnen veel mensen met geldzorgen het goed gebruiken. Daarom is 

eind november ook weer een supermarktactie geweest met hulp van 

vrijwilligers uit onze parochie.

Als u ook producten (geen vers voedsel en altijd verpakt) wilt 

schenken: Nieuwe Groenmarkt 12, op weekdagen tijdens de 

openingsuren van het secretariaat: 10.00-12.00 uur. Veel dank!

Tertiarissen (volgelingen van Franciscus van 

Assisi). De Katrijnkapel is gelegen achter Stem 

in de Stad en is toegankelijk via het groene 

hek tussen Zoetestraat nr. 13 en nr. 15 (en tien 

vrij steile treden naar beneden).

De eerste gebedsstonde is op zondag 18 

januari om 19.30 uur (avondgebed). Daarna 

wordt elke dag van maandag tot en met 

zaterdag gebeden voor de eenheid van de 

christenen: elke ochtend en avond om half 

acht; elke middag om half één. Iedereen 

is welkom. Het gebed duurt ongeveer 

20 minuten. En daarna gaat iedereen in 

stilte weer zijn of haar weg. De laatste 

gebedsbijeenkomst is het avondgebed om 

19.30 uur op zaterdag 24 januari.

De structuur is die van het getijdengebed 

zoals dat in kloosters wordt gebeden. 

Daarbij wordt tevens gebruik gemaakt van 

materiaal van de internationale werkgroep 

van christenen uit de verschillende kerken 

van Armenië, een door onderdrukking en 

uitroeiing getekende gemeenschap die 

wijdverspreid over de wereld woont, van 

oudsher ook in Nederland. 



MAANDELIJKS VREDESWANDELING

Op de eerste maandag van de maand loeien de sirenes. Dat is het 

startsein voor de vredeswandeling. We wandelen vanaf het beeld 

van Loetje op de Grote Markt naar de Oud Katholieke Kerk aan de 

Kinderhuissingel. Daar staat koffie en thee klaar. 

Wie wil kan daarna aansluiten bij het maandelijks Vredesgebed. 

Iedereen is hierbij welkom.

NIEUWE NAAM WEBSITE EN 
E-MAILADRES 

Vanaf heden heeft de website van de 

Groenmarkt Gemeenschap een nieuwe 

naam en e-mailadres:  

https://groenmarkt-gemeenschap.nl  

en info@groenmarkt-gemeenschap.nl .

VIERINGEN KERST EN NIEUWJAAR 

Locatie: grote zaal van de voormalige 

pastorie, Nieuwe Groenmarkt 12

Donderdag 25 december, 1e kerstdag, 

10.30 uur

eucharistieviering met pastor Bob van 

Oploo en diaken Rob Mascini 

Zondag 28 december, Feest van de Heilige 

Familie

we zijn welkom in een andere kerk; 

voor informatie zie de website https://

groenmarkt-gemeenschap.nl/

Nieuwjaarsdag 1 januari: 10.30 uur

woord- en gebedsviering met Alison 

Besselink
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Adempauze   
Een adempauze aan het begin van de nieuwe 

week: inmiddels een dierbare traditie. Het 

initiatief kwam indertijd van Stem in de 

Stad en was bedoeld voor hun werkers, 

vrijwilligers, gasten en iedereen uit de 

binnenstad die wil aansluiten. Gestart in de 

Groenmarktkerk en na de sluiting van onze 

kerk is de bijeenkomst verschoven naar de 

grote zaal van de voormalige pastorie. Het 

programma is strak en kort, niet meer dan 30 

minuten: muziek, samenzang, een tekst ter 

inspiratie, stilte, gebed en afsluitende muziek. 

Regelmatig schuift een van de pianisten, 

Jaap Binnema of Joost van de Bogert, aan 

de piano. En elke keer steken we kaarsjes 

aan voor wat eenieder bezighoudt, uit 

dankbaarheid of voor wie of wat je in het licht 

wil zetten. Na deze adempauze gaan mensen 

weer (terug) naar hun werk of blijven voor een 

kop koffie.

Locatie: de voormalige pastorie, Nieuwe 

Groenmarkt 12; alleen op de eerste maandag 

van de maand vervalt deze Adempauze en 

komt daarvoor het Vredesgebed in de plaats. 

VASTE VIERINGEN IN DE PASTORIE,  
NIEUWE GROENMARKT 12

1e zondag van de maand: 10.30 uur

woord- en communieviering met 

voorganger diaken Rob Mascini

Overige zondagen: 10.30 uur

woord- en gebedsviering met een 

lekenvoorganger

Eens in de maand wordt geen eigen 

viering gehouden en gaan we op bezoek 

in een andere kerk in de omgeving.

Op dinsdagen om 12.30 uur is een 

korte woord- en communieviering met 

voorganger broeder Savio.

Zie het actuele rooster van de vieringen 

op de website  

www.groenmarkt-gemeenschap.nl/

vieringen 

BIJEENKOMSTEN IN DE OUD KATHOLIEKE 
KERK, KINDERHUISSINGEL 74:

Maandelijks Vredesgebed  
voor stad en land
Elke eerste maandag van de maand om 

12.30 uur (met voorafgaande wandeling 

voor wie wil en kan)

Maandelijks Apéritief voor de Ziel
Elke derde zaterdag van de maand om 

16.00 uur: een korte viering rondom 

het gedachtegoed en de teksten van 

Franciscus van Assisi. Met life muziek, 

zang en na afloop ontmoeting bij een 

drankje en hapje.



Colofon
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parochieblad van de gezamenlijke parochies in Bloemendaal, Overveen, Aerdenhout, Zandvoort en de 
Haarlemse parochies Joseph, Schalkwijk, Bavo en Groenmarkt

Kopij voor het volgende nummer kunt u bij de contactpersonen inleveren tot uiterlijk 20 februari 2026.
voor Overveen bij: mw. P. van der Voorn, e-mail: secretariaat.boaz@outlook.com
voor Aerdenhout bij: mw. A. Klunder tel: 023-5245018, e-mail: d.klunder@hetnet.nl
voor Zandvoort bij: mw. S. Kluyskens, tel: 023-5731225, e-mail: sandrakluyskens@hotmail.com
voor Joseph bij: dhr. P. Verhoef, tel: 023-5321112, e-mail: bulletin@josephkerk-haarlem.nl
voor Schalkwijk bij: mw. R. Jongejan, tel: 023-5330528, e-mail: redactiekwadrant@gmail.com
voor Bavo bij: mw. B. Massaro, tel: 06-14536685, e-mail: bibianamassaro@gmail.com
voor Groenmarkt bij: mw. A. McDonnell, tel: 023-5311655, e-mail: alison.and.leonard@wxs.nl

Pastoraal Team
pastoor mgr. dr. B.J. Putter	 06-12833348	 bputter@bisdomhaarlem-amsterdam.nl
plebaan drs. F.J. Bunschoten 	 06-41168657 	 fbunschotenpr@gmail.com (kathedraal)

kapelaan B.C. Beemster	 06-81105100	 B.C.Beemster@outlook.com
kapelaan A.T. Warnaar 	 06-13997625 	 warnaar@dds.nl
diaken G.J. van der Wal	 06-43223690	 gertjanvanderwal@live.nl
kanunnik dr. A.J.M. Hendriks 	 06-22962379	 pastoorhendriks@telfort.nl (Josephparochie)
diaken PH. Weijers (liturgische assistentie Bavo)	 p.s.weijers@hccnet.nl
Anne Commandeur, medewerker geloofsopbouw            	 acommandeur@rkhaarlem.nl

Parochiebestuur
pastoor B.J. Putter, voorzitter
plebaan F.J. Bunschoten
dhr. J.G. Vorstman, vice-voorzitter 
dhr. J.G.A. Struycken, secretaris
dhr. P.F.T. Vetter, penningmeester 
mevr. J.M.J. Verbeek 
dhr. J. van Heusden 
dhr. R.W.K. Steeg
mevr. M. Damsma

	
De rk begraafplaatsen in de regio zijn:
Adelbert, Dennenweg, Bloemendaal
St. Bavo Berkenrode, Herenweg, Heemstede
St. Barbara, Soendaplein, Haarlem
St. Jozef, Vergierdeweg, Haarlem
St. Bavo, Rijksstraatweg, Haarlem
RK Kerkhof Overveen, Korte Zijlweg, Overveen 
St. Agatha, C. Slegersstraat, Zandvoort, rk-deel Tollensstraat, Zandvoort

Caritas
Steunaanvragen:
Caritas Bloemendaal Overveen is bereikbaar via bloemendaal.overveen@caritasboaz.nl
Caritas Aerdenhout Zandvoort is bereikbaar via aerdenhout.zandvoort@caritasboaz.nl
IPCI BOAZ NL39 ABNA 0543772934 t.n.v. IPCI Caritas BOAZ
PCI Caritas BOAZ inz. Diaconie Agathaparochie Zandvoort: NL16ABNA 0115307664
IPCI Haarlem Stad NL07 RABO 0127458026 t.n.v. Caritas Haarlem Stad
Parochieel Diaconaal Fonds Schalkwijk NL22 ABNA 0412522152 
IPCI H.H. Antonius Bavo Haarlem NL32 RABO 0120897563

secretariaat Haarlem&BOAZ-parochies 
Korte Zijlweg 7, 2051 BD Overveen,  
tel: 023-5277462
mw. P.P.M. van der Voorn, coördinator,  
e-mail: secretariaat.boaz@outlook.com .
Voor informatie en afspraken over dopen, eerste communie, 
vormsel, huwelijk, biecht, ziekenzalving, overlijden, 
ledenadministratie, adreswijzigingen, etc. 
Open: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur

Jaargang 8 nr. 1

Voor alle actuele 
activiteiten 

en vieringen: 
www.rkhaarlem.nl
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PAROCHIE ONZE LIEVE VROUW  
ONBEVLEKT ONTVANGEN OVERVEEN 

Korte Zijlweg 7, 2051 BD, Overveen, tel: 023-5277462
Open: maandag t/m vrijdag 9.00-12.00 uur

e-mail: parochie.olvoo@planet.nl

Locatie-coördinator
dhr. C.A.G. Kroon, tel: 06-27166033 / 023-5277462

Contact voor uitvaarten
dhr. C.A.G. Kroon, tel: 06-27166033/ 023-5277462
R.K. kerkhof Overveen, mw. P.P.M. van der Voorn, 

tel: 023-5277462

Kerkbijdrage/Kerkbalans
NL59 INGB 0002252656  

t.n.v. Adm. Kerkbijdrage Parochie Overveen

Overige betalingen:
NL83 INGB 0000079036  

t.n.v. Parochie OLV Onbevlekt Ontvangen te Overveen

PAROCHIE  
ST. AGATHA ZANDVOORT

Grote Krocht 45, 2042 LV Zandvoort, tel: 023-5718868

Locatie-coördinator
mw. S.M.H. Kluyskens, tel: 023-5731225

Autorijdienst op zondag 
mw. H.C.J. Schoo, tel: 023-5713430

Contact uitvaarten / begraafplaats St. Agatha
mw. H.P. Bluijs, tel: 023-5736321 / 06-16524243 

Kerkbijdrage/Kerkbalans
NL36 ABNA 0565848054 t.n.v. St. Agathaparochie, 

Zandvoort

Overige betalingen
NL80 ABNA 0565848038 t.n.v. St. Agathaparochie, 

Zandvoort

PAROCHIE  
HH. ANTONIUS&PAULUS AERDENHOUT

Sparrenlaan 9, 2111 AE Aerdenhout, tel: 06-40326558 
d.klunder@hetnet.nl 

Locatie-coördinator
mw. A.C.M. Klunder, tel: 06-40326558 

Contact voor uitvaarten
mw. A.C.M. Klunder, tel: 06-40326558

Kerkbijdrage/Kerkbalans
NL34 ABNA 0563327642 t.n.v. 
Antonius&Paulusparochie, Aerdenhout

PAROCHIE 
SCHALKWIJK HAARLEM 

Moeder van de Verlosserkerk,  
Prof. Eijkmanlaan 48, 2035 XB Haarlem

Locatiecoördinator/ parochiesecretariaat: 
tel: 023-5330528, e-mail: rk.schalkwijk@antenna.nl
voor wijzigingen en autorijdienst

Parochiecentrum en kapel geopend 
ma, di en do van 10.00 tot 11.30 uur 
tel: 023-5330528

Voor Caritas: diaconieschalkwijk@gmail.com
tel: 023-5330528

Parochierekening en Kwadrant
NL55 INGB 0003862734  
t.n.v. r.k. par. gemeenschap Schalkwijk

Financieringsfonds
NL85 INGB 0002077200 of NL89 ABNA 0561693463 
t.n.v. financieringsfonds

PAROCHIE HH. ANTONIUS&BAVO 
BAVO HAARLEM 

St. Bavo Kathedraal,  
Leidsevaart 146, 2014 HE Haarlem

Locatiecoördinator/ parochiesecretariaat: 
tel: 023-5323077 ma t/m vrij van 9.30-12.30 uur

voor algemene info, planning, vragen, 
parochiesecretariaat  

e-mail: bavo@rkhaarlem.nl

Contactpersoon uitvaarten:
mw. M.E. Yavar Waugh, tel: 06-28982539 

NL58 INGB 0000092387  
t.n.v. parochie H.H. Antonius & Bavo 

 
NL44 INGB 0654494312  

t.n.v. parochie H.H. Antonius & Bavo 

 
GROENMARKT HAARLEM

St. Antonius van Padua,  
Nieuwe Groenmarkt 12, 2011 TW Haarlem

Locatiecoördinator/ parochiesecretariaat: 
tel: 023-5311655 ma t/m vrij van 9.30-12.30 uur

e-mail: groenmarktkerk@gmail.com 

NL68 INGB 0001961397 t.n.v. parochiebestuur  
St. Antonius van Padua Haarlem

NL93 ABNA 0230851126 t.n.v. parochie Antonius en Bavo  

PAROCHIE 
ST. JOSEPH HAARLEM

Jansstraat 41, 2011 RT Haarlem

Parochiesecretariaat: 
tel: 023-5321112, ma 10.00-16.00 uur
e-mail: secretariaat@josephkerk-haarlem.nl 

Locatiecoördinator: 
mw. C. van der Grinten  
(voor vrijwilligers en parochie-activiteiten)  
e-mail: cvdgrintenvlugt@gmail.com, tel: 06-50832953

Kerkbijdrage/Kerkbalans 
NL15 INGB 0000114501  
t.n.v. RK kerkbestuur parochie St. Joseph

Overige betalingen 
NL80 ABNA 0560068778  
t.n.v. RK kerkbestuur parochie St. Joseph

50 jaar | kerkbal
an

s.n
l

PAROCHIE BLOEMENDAAL 

ING-rekening NL14 INGB 0000 551213 is beëindigd. 
Gebruik ABN-AMRO-rekening:  
NL70 ABNA 0626 8115 54  
t.n.v. RK Par Gem Bloemendaal



De verkondiging aan de herders
Cornelis Saftleven, ca. 1655 - ca. 1659

Collectie Rijksmuseum

Wij wensen u een Zalig Kerstfeest en Gods Zegen over het nieuwe jaar!

Vrijwilligers: heel veel dank voor jullie inzet in 2025!


