
 

 

Nieuwsbrief 14 december 2025        Groenmarkt Gemeenschap     

Als jij opkomt wordt het stil 
je vleugels zijn zojuist onhandig aangebonden 

maar wij kunnen het zien 
jij bent de engel, speelt de sterren van de hemel 

kijk, je zweeft al 
onze monden vallen open 

(Ster van Bethlehem)  

 
Groenmarkt Gemeenschap, nieuwe naam website en e-mail adres 
Bij de nieuwe naam hoort ook een naamswijziging voor de website en een nieuw e-mail adres:  
Website https://groenmarkt-gemeenschap.nl/ 
e-mail info@groenmarkt-gemeenschap.nl 
 

Adventsactie 2025 -Koester een kind, bouw mee aan morgen- 
Wereldwijd kunnen talloze kinderen niet volwaardig meedoen in hun samenleving. Sommigen hebben een 
lichamelijke of geestelijke beperking, anderen trekken rond met hun families zonder vaste verblijfplaats of leven 
in extreme armoede. Allemaal kinderen die op een of andere manier buiten de boot vallen en die nauwelijks de 
kans hebben daar op eigen kracht aan te ontsnappen. En zo blijven ze vaak onzichtbaar – zonder onderwijs, zonder 
speciale zorg, zonder schoon water en gezond voedsel, zonder hoopvolle toekomst. 
Met lokale partners zet de Adventsactie zich deze Advent in voor drie projecten: 
 Water en groente in Nicaragua; 
 Onderwijs en begeleiding in Kameroen; 
 Scholing voor nomaden in India. 
Adventsactie vindt dat ieder kind een volwaardige plek in zijn of haar gemeenschap verdient. We bevelen deze 
projecten dan ook van harte bij u aan. Nog meer lezen over de projecten? Kijk achterin het vieringboekje van de 
zondagen in de Advent. Of op de website: www.adventsactie.nl. De bus voor deze Adventsactie staat weer klaar in 
de hal van de pastorie. Boven de bus hangt een poster mèt een QR-code. Op deze manier kan ook geld gestort 
worden! U kunt ook storten op: Banknummer: NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie, Gouda. 
Helpt u mee? MOV: Mia Vlugt 
 

Nieuwjaar wensen op 4 januari 
Op 4 januari na de viering en de koffie houden we onze traditionele nieuwjaars bijeenkomst met een drankje en 
een hapje. U bent allemaal van harte uitgenodigd. 
 

De geloofsbelijdenis, een lezing door Jan Mathijs op 11 januari 
Wat zit er eigenlijk achter de tekst van onze geloofsbelijdenis die we, wereldwijd, elke elke zondag in 
de Eucharistieviering samen uitspreken of -zingen? En hoe is deze ontstaan, en waarom? Op zondag 11 januari gaat 
Jan Mathijs in een korte lezing in op deze en aanverwante vragen. Hij zal ook stilstaan bij de twee versies van de 
geloofsbelijdenis: de Apostolisch Geloofsbelijdenis en de geloofsbelijdenis van Nicea. De laatste bestaat dit jaar 
1700 jaar. De verschillen tussen en overeenkomsten van beide geloofsbelijdenissen zullen ook aan de orde 
komen. De lezing start na de koffie aansluitend op de viering en zal ongeveer een half uur duren. 
 

Bidweek van 18 tot 25 januari 
De week van gebed voor de eenheid van de christenen wordt wereldwijd al meer dan 175 jaar gehouden. De week 
begint op zondag 18 januari met een oecumenische viering om 10.30 uur in de Lutherse kerk, met voorgangers uit 
verschillende christelijke kerken in Haarlem. Daarna zal vanaf zondagavond 18 januari driemaal daags gebeden 
worden in de Katrijnkapel, een laatste overblijfsel van het laat-middeleeuwse klooster van de zusters Tertiarissen 
(volgelingen van Franciscus van Assisi). De Katrijnkapel is gelegen achter Stem in de Stad en toegankelijk via het 
groene hek tussen Zoetestraat nr. 13 en nr 15 (en tien vrij steile treden naar beneden). De eerste gebedsstonde is 
op zondag 18 januari  om 19:30 uur (avondgebed). Daarna wordt elke dag van maandag tot en met zaterdag 



 

 

gebeden voor de eenheid van de christenen elke ochtend en avond om half acht, elke middag om half één. Het 
gebed duurt ongeveer 20 minuten. De laatste gebedsbijeenkomst is het avondgebed om 19:30 uur op zaterdag 24 
januari. De structuur is die van het getijdengebed zoals dat in kloosters wordt gebeden. Daarbij wordt tevens 
gebruikt gemaakt van de internationale werkgroep van christenen uit de verschillende kerken van Armenië, een 
door onderdrukking en uitroeiing getekende gemeenschap die wijd verspreid over de wereld woont, van oudsher 
ook in Nederland. Zie ook onze website https://groenmarkt-gemeenschap.nl/ 
 

Rebelse Antoniusblog 
Zoals bekend zijn de gedachten en daden van Franciscus van Assisi de inspiratiebron voor de Antonius 
Gemeenschap. Daarom richten wij ons op de zorg voor de kwetsbare naaste en op het werken aan de droom van 
vrede van alledag. Franciscus was ook bekend om zijn kritische houding en soms rebels optreden tegen de 
instituties van zijn tijd, die weinig oog hadden voor de behoeften van de gewone mens. We zien veel gelijkenissen 
met onze tijd, zoals u kunt lezen in onze Antoniusblogs, zie onze website: https://antonius-
gemeenschap.nl/antoniusblog/ 
 

Vieringen, in de grote zaal, tenzij anders vermeld 
20 december 16.00 uur Aperitief voor de Ziel  Oud Katholieke kerk, Kinderhuissingel 74  
Joris Opdam namens de Antonius Gemeenschap met medewerking van de Wereldmuziek Vocal Group 
 
21 december 10.30  uur Woord- en gebedsviering 4e zondag van de Advent  
Alison Besselink en Rhodé de Graaf 
 
25 december 10.30 uur  Eucharistieviering  1e Kerstdag 
Pastoor Bob van Oploo en diaken Rob Mascini 

28 december 10.00 uur Op bezoek bij de Oud Katholieke kerk, Kinderhuissingel 74 
Bischop Dick Schoon 

1 januari 10.30 uur Woord- en gebedsviering Nieuwjaar 
Alison Besselink en Karin Ottenhoff 
 
4 januari 10.30 uur Woord- en communieviering Openbaring van de Heer/Drie Koningen 
Diaken Rob Mascini en Mia Vlugt 

5 januari 12.30 uur  Vredesgebed    Oud Katholieke kerk, Kinderhuissingel 74 
Voorafgegaan door de vredeswandeling om 12.00 uur vanaf de Grote Markt 
 
11 januari 10.30 uur Woord- en gebedsviering  
Leonard Besselink en Jan Mathijs Cuypers 

17 januari 16.00 uur Aperitief voor de Ziel  Oud Katholieke kerk, Kinderhuissingel 74 

18 januari 10.30 uur Oecumenische viering bij het begin van de Bidweek, Lutherse Kerk 
Voorgangers van verschillende christelijke kerken in Haarlem 

25 januari 10.30 uur Woord- en gebedsviering 
Alison Besselink en Rhodé de Graaf 

Door de week in de grote zaal of de muziekkamer: 
Maandag 12.30 uur Adempauze (behalve de eerste maandag van elke maand) 
Dinsdag  12.30 uur Woord- en communieviering met Broeder Savio 
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